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"Feminist  olmanın  en  eğlenceli  ve  en yanı,  erkekleri  korkutabilmek." 


Jufie  ‘BurchiCC 


güzel 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oluyor.  Öz  yönetim  direnişleriyle  birlikte  40  yıldır  süren  özgürlük  savaşı  kırsaldan şehirlere  yayılarak,  kır  ve  kent savaşını  birleştiren  yeni  bir  mücadele  dönemine  başlangıç oluşturuyor.  Kent  direnişi  Kürtlerin  özgürlük  tarihinde  artık yeni  bir  milat  ve  dönemin  adıdır.  Bu  dönem  sömürgeciliğe karşı  kırda  ve  kentte,  her  yerde topyekün  direnişle  Özerk  Kürdistani  kurma  döneminin  adıdır.  Mutlaka  kazanma  ve başarmanın  tarihi  aşamasıdır. 
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Kendi  yaşam  çizgisini  çizenler' 

Unutmamak  için,  hiç  unutmamak  için  yazmak  lazım  YPS  ve YPSJIN'ı  yaratan  iradeyi.  Çünkü  bellek,  bir  halkın  en  büyük 


Unutmamak  için,  hiç  unutmamak  için  yazmak  lazım  YPS  ve YPS  JIN'ı  yaratan  iradeyi.  Çünkü  bellek,  bir  halkın  en  büyük hâzinesidir.  Belleğimiz,  zaferin  de  yakınlaştırıcısı  olacak. 


Vazgeçilmez  bir  hak  uğruna  direnmenin  adı: 

-  01 5  Ağustos  ayında  Kuzey  Kürdistan'ın  Cizre  ve  Sur  başta  olmak  üzere  değişik  il  ve  ilçelerinde  başla- 
2 yan  öz  yönetim  direnişleri  tarihsel  köklere  sahiptir.  0  kökler  de  bu  topraklardadır.  Kurdıstan  ın  bırço 
alamnda  onlarca  yıldır  devam  eden  öz  yönetim  direnişleri  özünde  kaybettiğim  arama, kok 
ve  insanın  layık  olduğu  değerler  temelinde  yaşama  hakkı  için  amansız  bir  mücadeledir.  Bu  nedenle  2  5 
Ağustosunda  başlayan  ve  hala  devam  eden  öz  yönetim  direnişlerini  demokratik  modernıtenm  sosyal  ı timleri  ile  analiz  etmek  ve  toplum  kırımı  durdurabilecek  hakikatlere  ulaşmak  hayatı  önemde  ir. 
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Toplumsal  yaşamın  zindanlaştınlması  ve 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rumda  on  lordan  herhangi  bir  devrimcilik,  ahlaki  ve onurlu  bir  yaşam  beklemek  beyhude,  boş  bir  beklentidir;  ya  da  cezaevi  pratiğinin  verdiği  olgunlukla toplumsal  mücadelelerini  daha  da  başarıyla  yerine getireceklerdir"  demektedir. 

Burada  ortaya  çıkan  en  çarpıcı  gerçeklik,  günümüzde  iktidar  sistemlerinin  zamana  ve  mekana tümden  yayılarak  tam  bir  zindan  sistemi  olduğu; zindanların  da  yaşamın,  doğanın,  ilişkilerin  tüm  gözeneklerine  sızarak,  işgal  ederek  tam  bir  iktidar  sistemi  olduğudur. 

Egemenlerin  planı  bozuldu 

İmralı  sisteminin  özgünlüğünü  -hem  bir  ada cezaevi  ve  hem  de  yüksek  güvenlikli  cezaevi  statüsündedir-  ve  18  yıl  boyunca  Önderliğimizle  her türlü  ilişkinin  kesilmesini,  tecridin  en  derinlikli  ve korkunç  biçimde  kullanılmasını,  egemen  sistemin bu  karakterini  kavradıkça  anlayabilir  ve  güçlü karşı  politikalar  geliştirebiliriz. 

Kapitalizmin  tam  da  kendini  bir  dünya  hegemonu olarak  hafızalara  yerleştirdiği,  biricik  olduğu  ve onsuz  bir  geleceğin  olmayacağı  masalının  herkesi uyutmaya  başladığı,  milliyetçilik,  dincilik,  bilimcilik, 


cinsiyetçilik  silahlarıyla  toplumların  ve  bireylerin  yüreklerini-beyinlerini  uyuşturduğu,  bunlarla  sanal yaşam  ve  sanal  özgürlük  geliştirdiği  bir  süreçte, Reber  APO'nun  Kürdistan  zemininden,  tam  da  ilk toplumsal  devrimlerin  coğrafyasından  yeniden özgür  yaşam  çıkışını  gerçekleştirmesi,  kapitalist  sistemin  ve  bölgesel  güçlerin  tüm  planlarını  bozan  bir çıkış  oldu.  Reber  APO  etrafında  toplumsal  özgürlük hafızası  yeniden  canlandı  ve  özgür  Kürdistan,  özgür Ortadoğu  anlayışıyla  şahlanışa  geçti.  Yani  yaşamın bir  bütün  zindanlaştırılmasına  karşı  en  bilinçli  ve  örgütlü  bir  eylem  olarak,  en  köklü  iktidar  karşıtlığı  olarak  gelişti.  İmralı  sisteminin  en  derinleşmiş  tecrit uygulamalarıyla,  sürece  yayılmış  işkence  ve  ölüm politikalarıyla  örülmüş  olması,  en  başta  Önderliğimizin  Kürdistan  ve  Ortadoğu  zemininden  bu  tarz¬ daki  çıkış  biçimiyle  bağlantılıdır. 

Korku  arttıkça  tecrit  derinleşiyor 

İmralı  bu  anlamda  sistemler  çatışmasının  en keskin  ve  en  kızgın  yaşandığı  bir  zemindir.  İktidar gerçekliği  bu  zemin  üzerinden  Önderliğimiz  üzerinde  çeşitli  politikalar  uygulayarak  kendilerince teslim  almaya  çalışırken,  Önderliğimiz  ise  geri adım  atmak  şurada  kalsın  iktidar  ve  devlet  karşıtlığını,  bunlara  karşı  alternatif  sistem  olma  mücadelesini  daha  derinleştiriyor,  geliştiriyor.  Ve Önderliğimizin  karşı  sistem  ideolojisi,  örgütlülüğü ve  bunun  eylemselliği  toplumda  giderek  daha yankı  buldukça  çözüm  umutları  artıyor,  toplumsal hafıza  tüm  renkliliğiyle  canlanmaya  başlıyor.  İşte iktidar  güçlerinin  asıl  korkusu  da  buradadır.  Bu korku  arttıkça  tecridi  derinleştiriyor,  kendi  sistemlerini  korumaya  çalışırken,  bizim  alternatif  sistem yaratma  mücadelemizi  baltalamaya,  saptırmaya çalışıyor,  her  yeri  zindan  haline  getirme  politikasını daha  da  yoğunlaştırıp  hızlandırıyorlar.  Başta  Türkiye  devleti  olmak  üzere  ortakçısı  tüm  iktidar  güçleri,  böyle  bir  sürecin  içindedir. 

İşte  bu  noktada  hiçbir  yanılgıya  ve  gevşeklik  içine girmeden,  İmralı  sisteminin  bir  bütün  iktidar  sistemlerinin  en  yalın,  en  somut  ve  en  çirkin  yüzü  olduğunu  bilmeliyiz.  Bunun  karşısında  mücadele etmenin,  iktidarcı  sisteme  karşı  alternatif  sistem  yaratma  mücadelesi  olduğunu  fark  ederek  yaklaşmak ve  mücadele  etmek  bizler  açısından  çok  önemlidir. 
Her  şeyden  önce  bunu  hissetmek,  ama  daha önemlisi  farkındalığını  geliştirmek  gerekmektedir. 
Örgütlülüğü  büyütmekten  tutalım  da  öz  savunmaya,  ekonomiye,  kadın  özgürlük  mücadelesine kadar  tüm  alanlarda  özgürlük  sistemini  yaratma mücadelesini  vermek,  İmralı'yı  paramparça  edecek mücadele  biçimidir. 


•  Çiğdem  DOĞU 


Öncelikle  şunu  belirtmek  gerekir  ki,  İmralı'dan  bahsederken  sadece  cezaevi  demiyoruz,  sistemi  diyoruz.  Önderliğimize güncel  olarak  uygulanan  bu  akıl  ve  duygu  dışı  uygulamaları  ancak  'sistem'  kavramı  etrafında  anlayabilir  ve  ifadelendirebiliriz.  Nitekim  Önderliğimizin bizleri  en  fazla  eleştirdiği  ve  "hala  derinliğini  anlayamamışsınız"  dediği  boyut  da  budur.  Bu  nedenle İmralı'yı  bir  sistem  olarak  anlamak  ve  bu  sisteme karşı  alternatif  sistem  mücadelesini  geliştirmek, esas  başarıyı  getirecek  ve  elbette  ki  Önderliğimizin fiziken  esaretine  son  verecek  olandır. 

Sistem  kavramı  sözlükte  "bir  sonuç  elde  etmeye yarayan  yöntemler  düzeni"  olarak  tanımlanıyor. 
Yani  bir  amacınız  var  ve  o  amaç  doğrultusunda  bir sonuca  ulaşabilmek  için  birçok  yöntemi  iç  içe,  örgütlü  bir  şekilde  uyguluyorsunuz.  İşte  burada  İmralı gerçekliği  açısından  nasıl  bir  sistem,  yani  kimlerin hangi  amaçlar  doğrultusunda  hangi  yöntemleri nasıl  uyguladıklarını  derinlikli  bir  biçimde  çözümleyebilmeliniz  önemlidir. 

İmralı  sisteminin  tarihi  gerçeği 

Öncelikle  İmralı  sisteminden  kim  değil,  kimlerin sorumlu  olduğu  sorusunu  sorduğumuzda,  şu  anda dünyaya  hükmetmeye  çalışan  kapitalist  güçlerin  ve yine  Ortadoğu'da  Kürt  sorununun  varlığında  çıkarı olan  tüm  egemen  güçlerin  ortak  bir  sorumluluk içinde  olduğunu  görüyoruz.  Kapitalist  modernitenin  ulus-devlet  ayağı  iki  yüz  yıl  önce  Ortadoğu'yu parçalamaya  başladığında,  Ortadoğu  sorunları  bir kördüğüme  doğru  gitmeye  başladı.  Ancak  asıl  olarak  Kürt  ulusunun  dört  parçaya  bölünerek  inkar edilmesi,  yok  sayılması  bu  süreci  kördüğümleştirdi. 
Ve  biliyoruz  ki  bu  süreç,  uluslararası  ve  bölgesel tüm  egemen  güçlerin  ittifakı  doğrultusunda  gelişti. 
Oluşan  yeni  statüler,  çizilen  yeni  sınırlar,  Kürt  gerçeğinin  yokluğu  üzerinden  oluştu.  Bu  statükoyu  ve esas  olarak  da  kapitalizmin  ulus-devlet  ayağını  işlemez  hale  getirmeye  başlayan,  'yok'un  içinden çıkan  PKK  ve  O'nun  Önderliği  Reber  APO  oldu.  İşte hem  15  Şubat  uluslararası  komplosunun  ve  hem  de İmralı  sisteminin,  bu  tarihi  gerçekliği  aşmaya  cüret eden  Önderliğimize  karşı  çok  amaçlı  ve  çok  komplolu  bir  planlamayla  inşa  edildiğini  biliyoruz.  Önderliğimiz  "İmralı  üç  ayaklı  bir  sistemdir:  Bir  ayağı ABD,  bir  ayağı  Avrupa  bir  ayağı  da  Türkiye  olan, kendine  özgü  bir  derinliğe  sahip  bir  sistem"  derken bu  gerçeği  çok  çarpıcı  bir  biçimde  ifadelendirir. 
Demek  ki  İmralı  sistemi,  uluslararası  ve  yine  bölgesel  ittifaklar  doğrultusunda  geliştirilmiştir. 

Diğer  bir  yönü  ise  İmralı  sistemini  salt  kapitalist  modernite  açısından  son  dört  yüz  yılla,  kapitalizmin  Ortadoğu'ya  yerleşmeye  başladığı  süreç olan  son  iki  yüz  yılla  sınırlı  ele  almak  da  eksik  ve dolayısıyla  yanlış  olacaktır.  Egemen  uygarlık  uygulaması  olarak  gelişen  zindanlar,  beş  bin  yıl  gibi 


uzun  bir  sürenin  derin  tecrübesine  sahiptir.  Kapitalizm,  bu  uygulamayı  gelişen  teknolojiyle  ve derinleşen  bireycilik  anlayışıyla  daha  da  derinleştirmiş,  korkunçlaştırmıştır. 

Yaşamın  zindanlaştınlması 

Şüphesiz  çağımızda  da,  geçen  tarihsel  süreçlerde de  çokça  zindanlarda  tecrit  edilen,  değişik  işkence yöntemleriyle  teslim  alınmaya  çalışılan  örnekler  olmuştur.  Egemen  sistemler  iktidarcı  anlayışlarıyla  en ufak  bir  sistem  karşıtlığına  bile  izin  vermemişler, bunun  bedelini  muhataplarına  çok  acı  bir  biçimde ödetmeye  çalışmışlardır.  İktidarın  mantığı  bunun dışında  bir  duruma  asla  izin  vermez. 

Uygarlık  tarihi  boyunca  insanlık,  iktidar  ve  iktidar karşıtlarının  zindan  üzerinden  hesaplaşmasına çokça  tanık  olmuştur.  Bu  hesaplaşmada  bazen  iktidar  güçleri,  bazen  de  iktidar  karşıtı  güçler,  kişiler zafer  kazanmışlardır.  Nihayetinde  günümüze  doğru geldiğimizde,  özellikle  de  kapitalist  modernite  öncülüğünde  gelişen  sistem,  iktidarın  en  azami,  en  üst sınırlarına  gelip  dayandığında,  zindan  uygulamasını da  gerek  bireye  ve  gerekse  de  topluma  en  azami bir  biçimde  yedirecek  bir  düzeye  gelmiştir.  Bu  anlamda  zindan  içiyle  zindan  dışının  özünde  uygulama  anlamında  hiçbir  farkı  kalmamıştır.  Bir  yerin zindan  olduğunu  ifade  eden  telden  duvarlar,  zindan içiyle  zindan  dışı  arasında  sahte  bir  sınır  çizmekten başka  bir  şey  değildir.  Yani  kapitalist  sistem,  iktidarı bireyin  ve  toplumun  her  hücresine,  her  zerresine yerleştirme  politikalarıyla  yaşamı  bir  bütün  zindan haline  getirmiştir. 

Burada  "zindan  neyi  amaçlar"  sorusunu  sorduğumuzda,  toplumun  ve  bireyin  tamamen  iktidar sistemlerinin  amaçlarına  uygun  bir  biçimde  terbiye  edilmesini,  terbiye  olmazsa  yok  edilmesini amaçlar  diye  cevaplandırırız.  İşte  çağımızda  zindan  gerçekliğini  bu  anlamda  mikro  ve  makro  sistemler  olarak  ifade  etmek  mümkündür.  İmralı bunun  daha  açık  ve  mikro  biçimi  olurken,  makrosu  bir  bütün  dünya  insanlığına  biraz  da  gizli  biçimlerde  dayatılmaktadır. 

Özgürlük  yanılsaması 

Böylesi  bir  sistem,  kesinlikle  beş  bin  yıllık  tecrübeyi  en  ustaca  bir  biçimde  özümsemiş  ve  güncele uyarlamış  bir  sistemdir.  Farklılığı,  uygulama  ustalığındaki  ileri  düzey,  her  yere  yaygınlaştırma,  derinleştirme  ve  en  önemlisi  de  en  iğrenç  köleliği geliştirirken  özgürleştirme  yanılsamasını,  sanal yaşam  ve  özgürlük  anlayışını  geliştirme  biçiminde ifade  edilebilir.  Önderliğimiz  son  savunmasında "Sosyolojik  olarak  çözümlendiğinde  anlaşılacaktır ki,  cezaevlerinin  rolü  bireyde  yoğun  ve  sahte  bir  özgürlük  özlemi  yaratmaktır.  Modernite  koşullarında cezaevleri  özenle  bunun  için  inşa  edilmiştir.  İnsanlar cezaevlerinden  dışarıya  çıktıklarında,  ya  yalan  ve sahtekarlıkla  yaşamayı  kabul  etmişlerdir,  bu  du¬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Oz  yönetim  direnişleri  üzerinden  bir  yıl geçti.  Varto'da  başlayan  öz  yönetim  direnişleri  Botan,  Mardin  ve  Amed'i  içine alarak  Kürdistan'a  yayıldı  ve 
2016  yılına  damgasını  vurdu. 
Varto'da  Ekin  Van,  Cizre'de halk  önderleri  Asya  Yüksel, 
Mehmet  Tunç,  Taybet  Ana, 
Axin,  Ruken,  Ber- jin,  Mehmet  Yavuzel  ve  onlarca yüce  devrimci,  Silopi'de  Sewe 
Demir,  Pakize  Nayır,  Fatma  Uyar, 
Sur'da  Çiyager,  Serhıldan  ve  Derya  gibi  yüzlerce  değerli  yüce  direnişçi,  yine  Nusaybin'de,  Gever'de,  Şırnak'ta,  Hezex'de  ve  Kerboran'da  kahramanca direnerek  şahadete  ulaşan  onlarca  onurlu  devrim şehitleri  yeni  bir  direniş  sürecinin  taşlarını  döşedi. 
Hepsini  büyük  bir  saygı,  sevgi  ve  minnetle  anıyorum.  Anıları  önünde  saygıyla  eğiliyorum.  Bu  değerli direnişçilerin  uğrunda  can  verdiği  Demokratik Özgür-Özerk  Kürdistan  asla  bir  özlem  olarak  kalmayacak  mutlaka  yüzyıllara  yayılarak  yaşayacak  bir gerçeklik  haline  gelecektir.  Bu  değerli  özgürlük  şehitlerinin  izinde  yürüyen  özgürlük  savaşçıları  olarak bunun  sözünü  veriyoruz. 

Öz  yönetim  direniş  sürecine  nasıl  gelindiği,  öz  yönetim  direnişlerini  anlamak  açısından  oldukça önemlidir.  Öz  yönetim  direnişinin  İmralı'da  Önderliğimiz  ile  geliştirilen  diyalog  süreciyle  doğrudan  bir ilişkisi  söz  konusudur.  Bu  süreci  izleyenler  çok  iyi  bilirler  ki  İmralı  görüşmelerinin  esas  gündemi  Demokratik  Özerklik  çözümüydü.  Önderliğimiz, Türkiye'nin  özerk  bölgelere  ayrılmasını,  Kürdistan'ın da  Özerk  bir  bölge  olarak  Ankara  ile  demokratik anayasaya  dayalı  uzlaşma  ekseninde  öz  yönetime kavuşmasını  ve  bu  temelde  yeni  bir  demokratik Cumhuriyet  inşasını  devlete  kabul  ettirmek  istiyordu.  Önderliğimizin  bu  amaçla  hazırladığı  'demokratik  müzakere  çözüm  taslağı'  bir  nevi  demokratik özerk  bölgelere  dayalı  demokratik  cumhuriyetin yeni  anayasa  taslağı  oluyordu.  Bu  anlamda  Dolmabahçe  mutabakatında  HDP  heyetinin  okuduğu metin  bir  bakıma  demokratik  anayasa  taslağının özet  metniydi. 

Kürtleri  teslim  alma  süreci 

Yeşil  faşizmin  kurucu  önderi  ve  partisi  olma  iddiasında  olan  Erdoğan  ve  AKP,  Önderliğimizin  hazırladığı  bu  demokratik  anayasa  metnini  kabul  etmedi. 
Erdoğan,  "masa  ve  müzakere  yok,  tanımıyorum"  diyerek  diyalog  sürecini  bitirdi.  Erdoğan'ın  bu  yaklaşımı,  esas  olarak  tasfiye  siyasetine  karşı Önderliğimizin  kararlı  bir  biçimde  geliştirdiği  ve  devlete  kabul  ettirmeye  çalıştığı  demokratik  özerklik projesine  yeşil-kara-beyaz  faşist  güçlerin  tavır  alışıydı.  Yani  Erdoğan  şahsında  faşist  ulus  devletçi  güçler  bu  tutumuyla,  demokratik  özerkliğe  dayalı demokratik  yeni  bir  Türkiye  Cumhuriyeti  projesini reddediyor,  tekçi-faşist  dikta  bir  ulus  devlet  sistemini  Türk  İslamcı  bir  sentezle  yeniden  restore  etmenin  pratik  tavrını  ortaya  koyuyorlardı. 

Bu  tutum  diğer  yandan  o  güne  kadar  maskeli  siyaset  yapan  Erdoğan'ın  tüm  maskelerini  de  düşürüyordu.  Erdoğan'ın  iki  yıla  yakın  bir  süre  devam eden  diyalog  sürecini  PKK'yi  tasfiye  etme  ve  Kürtleri teslim  alma  süreci  olarak  hedeflediğini  güneş  gibi ortaya  koyuyordu.  Ve  ortaya  çıkıyordu  ki  diyalog  süreci  denilen  süreci  AKP  özel  savaş  süreci  olarak  değerlendirmiş,  Kürtlerin  oylarını  alıp  beklenti yaratarak,  tasfiye  siyasetini  yürütmek  istemişti.  AKP öncülüğünde  ulus  devletçi  güçler  kendi  akıllarınca Önderliğimizi  ve  PKK'yi  'çözüm'  demogojisiyle  kandırarak  tasfiye  edeceğini  hesaplamışlardı.  AKP'nin bu  basit,  pragmatik  hesabının  karşısına  kangrenleşmiş  tarihsel  bir  sorunun  köklü  çözüm  projesini  Önderliğimiz  çıkarınca,  Erdoğan'ın  çılgınlaşması anlaşılır  bir  durumdu.  Tarihten,  mazlum  bir  halkın haklı  davasından  anlamayan,  ahlaktan  ve  vicdandan nasibini  almamış  bir  kafanın,  köhnemiş  yüzyıllık  bir zihniyetin  yöneleceği  tek  şey  kuşkusuz  her  zamanki gibi  inkar  ve  imha  savaşı  olacaktı. 

Çöktürme  planına  karşı özyönetim  direnişi 

AKP'nin  iktidarı  boyunca  demokrasi  ve  çözüm adına  söylediği  herşey  birer  demogojiden  ve  özel 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savaş  söyleminden  ibarettir.  AKP'nin  bu  özel  savaş söylemleri,  Önderliğimizin  geliştirdiği  demokratik  siyaset  ve  mücadele  karşısında  değerini  tamamen  yitirip  kullanılamaz  hale  gelince,  bu  defa  çok  açıktan çöktürme  planını  devreye  koydu.  DAİŞ'i  kullanarak Amed'de,  Suruç'ta  ve  Ankara'da  korkunç  katliamlar yaptı.  HDP'nin  binalarını  yakıp  yıktı.  Çalışanlarını  çok vahşi  bir  biçimde  katletti.  Binlerce  Kürt  siyasetçiyi ve  aktivisti  tutukladı.  Tüm  bu  soykırımcı  uygulamalara  rağmen  Kürtlere  geri  adım  attırmayacağını  görünce  bu  defa  24  Temmuz  2015'te  onlarca  uçakla Medya  Savunma  alanlarına  savaş  tarihinin  en  kapsamlı  hava  saldırılarını  yaptı. 

Öz  yönetim  direnişleri,  AKP'nin  çöktürme  saldırılarına  karşı  Kürt  halkının  kendi  varlığını  ve  özgürlüğünü  savunma  tutumu  olarak  gelişmiştir.  Yüzlerce yiğit  direnişçi  öncülüğünde  destansı  bir  öz  yönetim direniş  sergilenmiştir.  Kürt  halkının  iradesini  teslim alamayan  devlet,  bu  defa  kendi  içinde  birbirine düşmüştür.  15  Temmuz  darbe  girişimi  Kürdistan'da devletin  yaşadığı  bu  büyük  yenilginin  kendi  kök  hücrelerine  sirayet  etme  biçimiydi. 

AKP'nin  korkusu özgürleşen  kadındır 

Kürdistan'da  öz  yönetim  direnişleri  karşısında bozguna  uğrayan  bir  ordu  ve  devlet  gerçeği  vardı. 
Geldiği  noktada  AKP'nin  başında  olduğu  devlet,  ya yeni  bir  darbe  girişimiyle  kendisini  yeniden  dizayn etmenin  koşullarını  yaratacaktı  ya  da  tamamen  dağılıp  gidecekti.  15  Temmuz  darbe  girişimi  bu  sürecin bir  sonucu  olarak  ortaya  çıktı.  Aslında  AKP  baştan itibaren  bu  darbe  sürecinin  içindeydi,  bu  darbe  sürecini  adım  adım  izledi  ve  yönlendirdi.  Adeta  istediği zamanda  ve  anda  darbe  planını  pratikleştirdi  ve  darbeyi  kendisi  yaparak  çöken  devletin  tüm  kontrolünü eline  geçirdi. 

AKP,  yıkılan  ulus  devletin  enkazı  üzerinden  faşist dikta  bir  ulus  devlet  kurmaya  çalışsa  da  bunu  başarması  zordur.  Kadınların,  Kürtlerin  ve  demokratik toplumun  mücadelesi  buna  izin  vermeyecektir. 
AKP'nin  kadın  düşmanı  politikalarının  temel  bir  nedeni  de  Kadın  Özgürlük  Mücadelesinden  duyduğu büyük  korkudur.  AKP,  kendi  iktidarı  önünde  en büyük  engellerden  ve  tehditlerden  biri  olarak  mücadele  eden,  direnen  kadınları  görüyor.  Öz  yönetim direnişlerinde  kadınların  ilk  hedef  haline  getirilmesinin  nedeni  de  budur. 

Sömürgeci  erkek  devleti  kendi  aklınca,  direnişçi 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kadınlara  saldırarak,  cenazesine  işkence  yaparak, bedenini  teşhir  ederek  kadının  öz  yönetim  direnişini  kıracağını  ve  kadını  teslim  alacağını  düşündü. 
Ekin  Van'a  yaptığı  alçakça  saldırının  esas  nedeni buydu.  Düşündüğü  gibi  bir  sonuç  alamayınca  bu defa  Silopi'de  halk  direnişinin  başını  çeken  Sewe, Pakize  ve  Fatma  Uyar'ı  katletti.  Cizre'ye,  Sur'a,  Nusaybin'e,  Gever'e,  Şırnak'a  yöneldi  ve  her  yerde  ilk hedeflediği  kadınlar  oldu.  Özyönetim  iradesini  ortaya  koyan  halkı  teslim  almak  için  önce  kadınlara saldırdı,  Taybet  Ana'nın  cenazesini  günlerce  sokak ortasında  tutarak  kadınların  ve  halkımızın  direniş iradesini  kırmaya  çalıştı.  Direnişçi  kadınların  bedenlerine  işkence  yaparak  ve  klasik  namus  anlayışına hitap  etmeye  çalışarak  halkımızı  teslim  alacağı  düşüncesine  kapıldı.  Özgürleşen  bir  halkın,  bu  çıplak bedenleri,  kendi  yücelmiş  onuru  ve  kutsanmış  değeri  göreceğini  düşünemedi. 

Özyönetim  direnişi yeni  bir  ruh  geliştirdi 

Soykırımcı  devletin  kanlı  tetikçileri,  onurlu  yaşamın,  soylu  direnişin  ne  anlama  geldiğini  bilebilecek yüreğe  sahip  olmadıkları  için  onlarca  insanı  direniş bodrumlarında  diri  diri  yaktılar.  Direnişçileri  vahşice yakarak  Kürtlerin  direniş  iradesini  kırmaya  ve  halkımızı  Kürdistan'dan  sürmeye  çalıştılar. 

Cizre'de  bodrumlarda  sergilenen  direniş,  insanlık tarihinde  bir  ilki  oluşturuyor.  Sömürgeciliğe  boyun eğmeyen  ve  diz  çökmeyen  bu  onurlu  insanlar  cayır cayır  yanarken,  özgür  yaşamın  daha  fazla  kökleşen bir  gerçekliği  haline  geldiler. 

Öz  yönetim  direnişleri  yeni  bir  direniş  ruhu  geliştirdi,  tüm  Kürdistan'da  yeni  bir  direniş  döneminin adı  oldu,  adı  oluyor.  Öz  yönetim  direnişleriyle  birlikte  40  yıldır  süren  özgürlük  savaşı  kırsaldan  şehirlere  yayılarak,  kır  ve  kent  savaşını  birleştiren  yeni  bir mücadele  dönemine  başlangıç  oluşturuyor.  Kent  direnişi  Kürtlerin  özgürlük  tarihinde  artık  yeni  bir milat  ve  dönemin  adıdır.  Bu  dönem  sömürgeciliğe karşı  kırda  ve  kentte,  her  yerde  topyekün  direnişle Özerk  Kürdistan'ı  kurma  döneminin  adıdır.  Mutlaka kazanma  ve  başarmanın  tarihi  aşamasıdır. 

Öz  yönetim  direnişleri  demokratik  özerk  Kürdistanı  kurma  direnişleri  olarak  gelişmiştir.  2016  yılı bu  direnişin  çok  görkemli  yaşandığı  bir  yıl  oldu.  En etkili  savunma  duruşunu  ortaya  çıkardı.  İçine  girdiğimiz  yılın  ve  önümüzdeki  yılların  öz  yönetim  direnişinin  bu  başlangıç  felsefesine  uygun  ve  layık bir  biçimde  büyük  bir  mücadele  ve  direnişle  dolu dolu  geçeceği  açıktır. 


Geçmiş  mücadele  sürecinde  olduğu  gibi  bu  yeni mücadele  ve  direniş  döneminin  de  öznesi  kadındır.  Kürt  kadını  Demokratik  Özerk  sistemin  kurucu gücü  olacaktır.  Bu  gerçeği  hiçbir  sömürgeci  güç değiştiremeyecektir.  AKP  faşizmi  de  bu  gerçekle girdiği  savaşta  yenilecek  ve  tarihin  çöplüğünde  yerini  alacaktır. 

Özyönetim  bilinci  büyütülmeli 

Türk  faşist  ulus  devlet  sistemi,  yeşil  AKP  faşizmi ile  bütünleşerek,  kadın  ve  halklar  düşmanı  olma gerçeğini  çok  fazla  perçinledi  ve  pekiştirdi.  AKP  ile derinleşen  cinsiyetçi  ideoloji,  genel  hakim  ideoloji anlamında  ırkçılığa  doğru  bir  evrim  geçirdi.  Yani  cinsiyetçilik  derinleştikçe  mezhepçi  milliyetçilik,  ırkçılığa  dönüştü.  Soykırımcı  sömürgeciliğin  dayandığı ana  eksen  derinleşen  cinsiyetçiliktir. 

Yeşil  milliyetçilik,  kölelik  ideolojisi  üzerinden  topluma  yeni  bir  biçim  vermeye  çalışıyor.  Bu  toplumsal biçimlenmenin  kaynağına  kadın  köleliğini  yerleştiriyor.  Yeni  bir  "analık,  karılık"  edebiyatıyla  kadınları, faşist  ulus  devlet  sisteminin  metası  haline  getirmeye  çalışıyor.  İşte  bu  kirli  oyunu  ve  komployu,  Kürt kadınlarının  özgürlük  mücadelesi  bozuyor.  Kürt  kadınları,  AKP'nin  köle  kadına  dayalı  köle  toplum  yaratma  politikasına  karşı,  özgür  kadın  ve  özgür toplum  mücadelesiyle  amansız  bir  biçimde  karşı  koyuyor.  Kadın  düşmanı  faşist  devlete  karşı,  kadın  eksenli  demokratik  özerk  sistemi  geliştiriyor. 

Faşist  erkek  partisi  AKP'nin,  en  çok  korktuğu  şey özgürleşen  kadınlardır.  Özgür  kadını  kendi  varlığının bitişi  olarak  görmektedir.  Çünkü  kadın  ne  düzeyde özgürleşirse,  toplum  o  kadar  köleleşmeyecektir. 

Kürt  kadınlarının  özgürleşme  düzeyi  ve  demokratik  sistem  kuruluşundaki  rolü,  elbette  ki  faşist  erkek partisi  AKP'yi  çileden  çıkarıyor.  Öz  yönetim  direnişlerinde  kadınların  ilk  hedef  yapılması,  kadın  siyasetçilerin  tutuklanması,  binlerce  kadın  aktivistin zindanlara  tıkılması,  KJA'nın  kapatılması,  eş  başkanlık  sistemine  saldırılması  ve  eş  başkanların  tutuklanması,  eş  başkanlık  sistemiyle  yönetilen  belediye  ve kurumların  kapatılması  bu  özgür  kadın  düşmanı  politikaların  bir  sonucudur. 

Bu  saldırılar  kadında  öz  savunma  ve  öz  yönetim bilincini,  özgür-özerk  sistemini  tüm  boyutlarıyla kurma  ihtiyacını  ve  aciliyetini  daha  fazla  hissettiriyor.  Bunlarsız  varlığını  özgürce  sürdürmek  mümkün değildir.  Öz  yönetim  direnişi  bu  anlamda  da  çok  öğretici  derslerle  doludur.Demokratik  ulus  anlayışıyla bu  sistemi  bütün  boyutlarıyla  örgütlemek  ve  toplumsal  inşayı  geliştirmek  özgür  ve  eşit  yaşamanın tek  koşuludur,  garantisidir. 
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Vazgeçilmez  bir  hak  uğruna  direnmenin  adı 


"...Uygarlığın  şafak  vaktine  beşiklik etmiş  Kürdistan  coğrafyası ,  bu sefer  demokratik  konfederaliz- min,  radikal  ve  gerçek  demokrasinin  şafak  vaktine  beşiklik etmektedir.  Doğada  bir  kural  vardır:  Her  şey  kendi  kökeni  üzerinde yeniden  doğar.  Demokrasi  de neolitik  devrim  de  gizli  kökenleri üzerinde  tam  ve  başarılı  doğuşunu  gerçekleştireceğe  benzemektedir.  Halen  tüm  merkezî  hegemonik uygarlıkların  darbesini  yemekte  olan  bu  beşiğin  demokrasi  bebeğini  de  büyütmesi  imkân  dâhilinde  görünmektedir.  Özyönetim  gücünü ,  politik  ve  ahlaki toplum  olma  yeteneğini  çoktan  kaybetmiş  bu  topraklar ;  bu  dağlar ;  'Kurti'lerin  bir  kez  daha  beşikten çıkıp  yürüyüşe  geçmelerine  tanıklık  edebilir..."  (1) 

2015  Ağustos  ayında  Kuzey  Kürdistan'ın  Cizre 
ve  Sur  başta  olmak  üzere  değişik  il  ve  ilçelerinde  başlayan  öz  yönetim  direnişleri  tarihsel  köklere  sahiptir.  O  kökler  de  bu topraklardadır.  Kürdistan'ın  birçok  alanında  onlarca yıldır  devam  eden  öz  yönetim  direnişleri  özünde kaybettiğini  arama,  köklerine  dönme  ve  insanın layık  olduğu  değerler  temelinde  yaşama  hakkı  için amansız  bir  mücadeledir.  Bu  nedenle  2015  Ağustosunda  başlayan  ve  hala  devam  eden  öz  yönetim direnişlerini  demokratik  modernitenin  sosyal  bilimleri  ile  analiz  etmek  ve  toplum  kırımı  durdurabilecek hakikatlere  ulaşmak  hayati  önemdedir. 

Çiyager,  Axin,  Zamani,  Gelhat,  Hayri,  Serhat,  Pılıng,  Mehmet,  Raman,  Ruken,  Rızgar,  Adar, 


Her  direniş  sosyolojik-psikolojik bir  analize  tabii  tutulabilir.  Direnişin  tarihsel-güncel  dinamikleri adlandırılıp,  çözümlenebilir.  Direnişler  onaylayanlarınca  övgüyle,  karşıtlarınca  sövgüyle karşılanabilir.  Ama  direnişin  gerçeği,  tarihe  damgasını  kendi renginde  basar.  Hiç  kimsenin gücü  bunu  ters  yüz  etmeye  yetmez.  Toplumsal  tarihin  bağrında taşıdığı  ana  nehirlerden  biri  olan direniş  hep  akar.  Yatağını  genişletir,  daraltır,  coşar,  taşar,  durulur,  kurumaya  yüz  tuttuğunda yağışlardan,  yan  kollardan  beslenip  gururla  yeniden  akar.  Ve direniş  içinden  akıp  geçtiği  her toplumsal  dokuyu  değiştirir. 


Reber  gibi  yüzlerce  gencimiz,  yurtsever  halkımız¬ dan  onlarca  insanımız  bu  direnişte  yaşamını  bedel olarak  koydu  ortaya,  hala  koyuyor.  On  binlerce insan  göçe  zorlandı,  hala  zorlanıyor.  Aç  kaldı,  sağlık  ve  eğitim  hizmetlerinden  mahrum  kaldı.  Emsalsiz  çabalarla,  büyük  emek  ve  bedellerle ™  kazandığı  yerel  yönetimler  mevzii  gasp  edildi. 

Binlerce  insan  tutuklandı,  gözaltına  alındı,  işkence  gördü.  Kahramanca  savaşan  gençlerimizin bedenleri  paramparça  edildi,  yakıldı  ve  moloz  yığınlarıyla  nehirlere  atılıp  kaybedilmek  istendi.  Şehirlerimiz,  tarihimiz,  kültürümüz  yerle  bir  edildi, yıkıldı.  Tüm  bunları  faşist  Türk  devleti  pervasızca, dizginleyemediği  büyük  bir  kin  ve  öfke  ile  yaptı. 
Dünya  sessiz  kaldı,  uluslararası  sözde  demokrasi ve  insan  hakları  kurumlan  sessiz  kaldı. 

Öz  yönetimden  vazgeçmemek 

Öz  yönetim  direnişleri  etrafında  daha  sayabileceğimiz  yüzlerde  olgu  gelişti.  Bu  olguların  hiçbirini görmezden  gelmeden,  önemsiz  kılmadan  ve  atlamadan  analiz  etmek  özellikle  Kürtlerin  boynunun borcudur.  Anlam  vermek,  adlandırmak  zorundayız.  Tarihsel  boyutlarını,  güncel  gelişimini  ve  geleceğimize  etkilerini  araştırmak,  çözümlemek zorundayız.  Cizre  bodrumlarında  yaşanan  direnişi 


de  bu  direnişe  saldıran  vahşeti  de  her  yönüyle dünyaya  duyurmalıyız.  Bir  halkın  öz  yönetim  talep etmesi  ve  bunun  uğruna  mücadeleyi  göze  alması yaşadığımız  coğrafyada  ve  dünyada  hangi  güçlere nasıl  dokunuyor,  neden  rahatsız  ediyor  anlamak ve  herkese  anlatmak  durumundayız. 

Tüm  dünyada  insanlardan  ve  halklardan,  topluluklardan  çalınan  en  temel  haklardan  biri  öz yönetim  hakkıdır.  Bu  hak  en  fazla  gasp  edilen,  ırzına  geçilen,  yok  edilmesi  için  her  türlü  oyun  sergilenen  vazgeçilmez  kutsal  bir  haktır.  Belki  de dünyada  en  etkili  silahlar,  bu  hakkın  ortadan  kaldırılması  için  kullanılıyor.  En  büyük  bütçeler, bu  hakkın  tanınmaz  hale  getirilmesi,  unut-  ™ turulması  ve  bir  daha  dile  bile  gelmemesi için  ayrılıyor.  Bu  tüm  dünyada  böyle!  Tıpkı  "... 
.(tarihsel). ..Süreçten  galip  çıkan  iktidara  yönetim  olmakla  birlikte ,  toplum  hiçbir  zaman  özyönetim  arzusundan  vazgeçmemiş ,  iktidara yönetime  karşı  sürekli  özyönetim  talebini  yükseltmiştir."  (2)  evrensel  hakikatinin  tüm  dünyada geçerli  olduğu  gibi... 

Suzanna  Arundhati  Roy'un  "Dağılmış  Cumhuriyet-Yoldaşlarla  Yürümek"(Agora  Kitaplığı)  adlı  kitabı  bu  konuda  çarpıcı  verilerle  dolu.  Bu  kitap Hindistan'da  yaşayan  birçok  etnik,  kültürel,  dini topluluğun  İngiliz  şirketlerinin  kendi  topraklarında maden  aramasına,  topraksızlaştırılmaya  ve  topraklarından  göç  ettirilmeye  karşı  yürüttüğü  amansız  öz  yönetim  savaşını  anlatıyor.  Bu  mücadeleyi Maoist  gerillalarla  birlikte  nasıl  yürüttüklerine dair  gözlemlerini  dile  getiriyor.  Öz  yönetim  hakkından  vazgeçmemek  için  direnen  bu  kesimlere Hindistan  devletinin  vahşet  düzeyindeki  uygulamalarından,  sayısız  katliamlarından  bahsediyor. 


Öz  yönetim  hakkı  bireylerin  ve toplumların,  toplulukların  asla ama  asla  vazgeçemeyecekleri varoluşsal  haklarıdır.  Bu  hakkın anlaşılmasında,  tarihsel  köklerinin  bilince  çıkarılmasında,  geliştirilen  direnişlerin  strateji, taktik,  yol  ve  yöntemlerinde  yaşanan  hataları  ve  yanılgıları, bunların  sonuçlarını  tartışmak öz  yönetim  hakkımıza  doğru sahip  çıkmanın  gereğidir.  Ancak öz  yönetim  direnişlerini  büyütecek  doğru,  isabetli  tartışmaları  yapabilmek,  bu  direnişlerin gelişimine  katkı  sunacak  tarzda geliştirmek  önemlidir. 


Özyönetim  direnişi topİumsal  dokuyu  değiştirdi 

Dünyanın  daha  birçok  bölgesinde  pek  çok  toplum bu  temelde  direniyor.  Ve  kapitalist  sistem  bu  direnişlerin  bastırılması  için  toplumların  en  hassas  değerlerine  saldırıyor.  Kürdistan'ın  Rojava  ve  Kuzey alanlarında  yaşanan  öz  yönetim  direnişleri  de  hem sıkı  sıkıya  birbiri  ile  hem  de  dünyadaki  bu  öz  yönetim  direnişleri  ile  bağlantılıdır.  Sadece  "öz  yönetimlerin  ilanı  yanlış  mıydı  doğru  muydu?"  kısır tartışmasına  girmek;  Kürdistan,  Ortadoğu  ve  dünya çapında  yaşanan  bu  öz  yönetim  direnişlerinden  bihaber  olmakla  ya  da  bunları  görmezden  gelmekle bağlantılıdır.  Öz  yönetim  hakkı  bireylerin  ve  toplumların,  toplulukların  asla  ama  asla  vazgeçemeyecekleri  varoluşsal  haklarıdır.  Bu  hakkın  anlaşılmasında, tarihsel  köklerinin  bilince  çıkarılmasında,  geliştirilen direnişlerin  strateji,  taktik,  yol  ve  yöntemlerinde  yaşanan  hataları  ve  yanılgıları,  bunların  sonuçlarını tartışmak  öz  yönetim  hakkımıza  doğru  sahip  çıkmanın  gereğidir.  Ancak  öz  yönetim  direnişlerini  büyütecek  doğru,  isabetli  tartışmaları  yapabilmek,  bu direnişlerin  gelişimine  katkı  sunacak  tarzda  geliştirmek  önemlidir. 

Her  direniş  sosyolojik-psikolojik  bir  analize  tabii tutulabilir.  Direnişin  tarihsel-güncel  dinamikleri  adlandırılıp,  çözümlenebilir.  Direnişler  onaylayanlarınca  övgüyle,  karşıtlarınca  sövgüyle  karşılanabilir. 
Ama  direnişin  gerçeği,  tarihe  damgasını  kendi  renginde  basar.  Hiç  kimsenin  gücü  bunu  ters  yüz  etmeye  yetmez.  Toplumsal  tarihin  bağrında  taşıdığı ana  nehirlerden  biri  olan  direniş  hep  akar.  Yatağını genişletir,  daraltır,  coşar,  taşar,  durulur,  kurumaya yüz  tuttuğunda  yağışlardan,  yan  kollardan  beslenip gururla  yeniden  akar.  Ve  direniş  içinden  akıp  geçtiği her  toplumsal  dokuyu  değiştirir.  Kürtlerin  öz  yönetim  direnişleri  de  başta  Kürtler  ve  karşısında  direndikleri  güçler  olmak  üzere,  Türkiye  toplumunu, Ortadoğu  halklarını  etkiledi,  değiştirdi.  Kürtleri, dostlarını,  düşmanlarını  ve  içinden  akıp  geçtiği  tüm toplumsal  dokuları  değiştirdi. 

Emsalsiz  bir  direniş 

Kürtlerin  uzun  bir  tarihi  arka  plana  ve  çeşitli  ve zengin  deneyimlere  sahip  olan  bir  öz  yönetim  direniş  geleneği  vardır.  Bu  geleneğin  yakın  » 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örneği  KCK'nin  12  Ağustos  2015'te  "Kürdistan  halkı için  öz  yönetimden  başka  bir  seçenek  kalmamıştır" mesajından  sonra  Şımak'ın,  Silopi,  Nusaybin,  Cizre, Batman,  Bitlis,  Hakkâri'nin  Yüksekova,  Muş'un Varto,  Bulanık,  Van'ın  Erdemit,  Ağrı'nın  Doğubayazıt,  Amed'in  Sur,  Silvan,  Lice  ilçelerinde  ve  daha  birçok  ilçede  öz  yönetim  ilanıyla  başlayan  süreçlerde yaşandı.  Bu  alanların  hepsinde  direniş  ve  mücadele görkemli  ve  iddialıydı.  Ancak  özellikle  Cizre  ve Sur'da  sergilenen  direniş,  verilen  mücadele  emsalsizdi.  Tarihe  damgasını  vurdu. 

Cizre  Kürtler'in,  insanlığın  direngen,  onurlu  ruhu olarak  yazılırken  tarihe,  Türk  devletinin  gerçekleştirdiği  soykırımlara  yeni  bir  ad  olarak  da  eklendi.  Roboski,  Suruç  ve  Ankara  katliamlarının  acısına  Cizre acısı  olarak  eklendi.  78  günlük  (14  Aralık  2015-2 Mart  2016)  sokağa  çıkma  yasağı  sürecinde,  faşist Türk  devleti  Cizre'yi  tanklarla-toplarla  yıktı,  200'ü aşkın  insanımızı  kadın  çocuk  demeden  vahşice  katletti.  Yaklaşık  yüz  bin  nüfuslu  Cizre'ye  giriş  çıkışları tamamen  yasaklayan  devlet,  Cizre'nin  teslim  olmayan,  açlığa,  susuzluğa,  soğuğa  ve  ateş  toplarına  direnen  ruhunu;  tarihe  vahşet  bodrumları  olarak geçen  mekânlarda  insanları  benzin  döküp  diri  diri yakarak  teslim  almak  istedi.  Yaralı  insanların  sığındığı  bu  bodrumlar,  Cizre'nin  Cudi  Mahallesi'nde Bostancı  Sokak,  Narin  Sokak  ve  Akdeniz  Sokak,  Sur Mahallesi'ndeki  binalardaydılar. 

Diz  çökmeyen  Cizre  halkı 

Bu  yaralılara  ulaşmak  isteyen  kitlenin  kente  girişine  izin  verilmedi.  7  Şubat  2016  akşamı  bodrumda katledilen  60  insanın  cenazelerini  gören  hastane 


personelleri  odalara  hapsedildi,  bilgi  paylaşmaları engellendi.  Sağlık  Bakanlığı  aynı  günlerde  Cizre'yle ilgili  olarak  "112  çağrı  merkezimize  ulaşan  herhangi  bir  yardım  talebi  veya  ihbar  olmamıştır"  diyerek  katliamı  gizlemek  kadar  alaya  alan  ifadeleri ile  hafızalarımıza  kazındı.  Yaralıların  olduğu  binalara  yaklaşan  ambulanslara  keskin  nişancılar  ve  roketlerle  saldırı  yapıldı,  cenazeleri  almak  isteyen gruba  iki  zırhlı  araçtan  ateş  açıldı,  10  kişi  yaralandı. 
Türk  Tabipler  Birliği  (TTB)  ve  Sağlık  ve  Sosyal  Hizmetler  Emekçileri  Sendikası'nın  (SES)  ekibinin  ilçeye  gitmelerine  izin  verilmedi.  Bölge'deki katliamların  durdurulması  ve  Cizre'deki  yaralıların çıkarılması  için  Ankara'daki  BM  yetkililerinden  bir heyet  oluşturulmasını  talep  eden  Barış  Annelerinin talebi  BM  yetkililerince  reddedildi.  BM  İnsan  Hakları  Yüksek  Komiseri  Zeid  Raad  al-Hussein,  Türkiye'ye,  güvenlik  güçlerinin  uyguladığı  insan  hakları ihlallerinin  incelenmesi  için  bağımsız  soruşturmacılara  izin  vermesi  çağrısında  bulundu.  Zaten  cılız olan  bu  çağrıyı  kimse  duymadı.  Bir  kez  daha  ortaya çıktı  ki,  hiçbir  devlet  soykırımı  uluslararası  bir  uzlaşı olmadan  uygulayamaz.  Dünya,  Cizre  bodrumlarında  gerçekleştirilen  soykırımı  kılını  bile  kıpırdatmadan  izledi.  Bu  vahşet  bodrumlarında  2016 
Mart'ın  ilk  günlerinde  inceleme  yapan  İHD  ve  TİHV heyeti,  9-10  yaşlarında  bir  çocuğa  ait  çene  kemiği bulduklarını  açıkladılar  kamuoyuna.  Bu  heyette  yer alan  TİHV  Genel  Başkanı  Adli  Tıp  Uzmanı  Prof.  Dr. 
Şebnem  Korur  Fincancı  toplumsal  vicdanın  sesi oldu:  "Burada  işlenen  suçlar  uluslararası  mahkemelerde  yargılanacak.  Bu  insanlığa  karşı  işlenen suçtur.  Bu  suçun  zaman  aşımı  olmaz.  Bu  vahşet,  bir soykırım  girişimidir" 


Yüzlerce  insanın  yakılarak  katledildiği  bodrum katlarının  bulunduğu  bina  ve  sokaklar  devlet  tarafından  yerle  bir  edildi.  Belleklerimize  kazınan  insan çığlıklarını  ve  o  çığlıkların  bize  bıraktığı  vasiyetleri ise  hiçbir  güç,  hiçbir  teknoloji  yüreğimizden  söküp alamayacak.  Cizre  direnişi  hafızalarımıza  Mehmet Tunç'un  son  sözleri  ile  kazındı:  "Şu  on  ölümü  bekliyoruz.  Bu  binanın  çökmesiyle  insanlık  da  bu  bodrumun  altında  kalacak.  Yarın  öbür  gün  bunun  hesabını tarihe  nasıl  vereceklerini  de  onlar  hesap  etsin.  Cizre halkı  60  gündürsoğuğa  rağmen ,  açlığa  rağmen ,  susuzluğa  rağmen  diz  çökmedi.  Onun  için  kalan  insanların  bizimle  gurur  duyması  lazım.  Ama  şu  onda Cizre'de  bir  vahşet  uygulanıyor ;  Cizre'de  bir  katliam uygulanıyor.  Ama  biz  diz  çökmeyeceğiz..." 

Bu  sözler  direnişin  devamını  ve  gerçekleştirilen katliamın  hesabını  vasiyet  etti  Kürt  toplumuna. 
Kürtler  bu  sözleri,  o  bodrumlarda  katledilen  onlarca  insanın  çığlıklarıyla  birlikte  kaydetti  hafızasına. 
Toplumsal  hafızanın  derinliklerinde  saklı  birçok  öz yönetim  direnişine  ve  onların  kahramanlarına giden  tıkanmış  yolları  açtı  Kürtlerin  zihninde.  Cizre direnişi;  amansız  direnişçiliği  ve  o  direnişçiliğin eksik  kalan,  hazırlıksız  yakalanan  veya  tamamlanamayan  tüm  yönleri  ile  yakın  tarihimizin  en  öğretici dersini  yarattı.  İnsani,  demokratik,  özgürlükçü  ahlakını  ve  vicdanını  yitirmeyen  her  insanın  yaşamı¬ nın  her  kesitinde  okuyacağı  ve  sürekli  aydınlanacağı bir  kitap  oldu.  Cizre,  öz  yönetim  hakkından  vazgeçmeyen  insanın  ve  onun  toplumsallığının  yarattığı muazzam  iradenin  en  canlı  damarlarından  biri  olarak  attı.  21.  yüzyılın  kapitalizm  tarafından  her  an  kırıma  uğratılan  toplumsallığın  direniş  geleneğine muazzam  bir  güç  kattı. 


Kadınlar  direnişin  ruhu 

4  Ocak  2016'da  Silopi'de  yaralıyken  katledilen 
Seve  Demir,  Fatma  Uyar  ve  Pakize  Nayır,  Varto'da ölümsüzleşen  Ekin  Van,  Sur'da  sonsuzlaşan  Nucan Malatya,  Nurhak  Ekin,  Cizre'de  katledilen  Asya Yüksel  ve  özyönetim  direnişlerinde  şehit  düşen daha  nice  kadın  arkadaşımız;  Kürdistan  tarihinde öz  yönetim  direnişlerinde  Kürt  kadınlarının  sergilediği  öncü  rolü  devam  ettirdiler.  Öz  yönetim  direnişleri  sosyolojik  analize  tabii  tutulurken, kadınların  bu  direnişlerdeki  rolü,  kattıkları  ruh  ve etkileme  düzeyleri  daha  net  anlaşılacaktır.  Toplumsallığı  geliştiren,  öncülük  eden  kadın  kimliği¬ nin  doğasının;  toplumsal  doğanın  temel reflekslerinden  biri  olan  öz  yönetim  direnişlerine öncülük  etmesi,  direnişin  ruhunu  oluşturması  anlaşılırdır.  Bugün  Afganistan  gibi  kadınların  korkunç baskı  ve  katliamlara  maruz  kaldığı  bir  ülkede  kadınların  DAİŞ'e  karşı  silahlanmasından  tutalım, dünya  genelinde  kadınların  öz  savunma  refleksi¬ nin,  bilinçlenmesinin  gelişiminde;  Kürdistan  öz  yönetim  direnişlerinde  kadın  öncülüğünün  ve direnişçiliğinin  etkileri  araştırılmaya  değerdir. 


•  Alıntılar: 

(l)-KürtHalkÖnderi Abdullah  Öcalan-  Demokratik  Uygarlık  Manifestosu  Beşinci  Kitap:  Kürt  Sorunu  Ve  Demokratik  Ulus  Çözümü) 

(2)-  Kürt  Halk  Önderi  Abdullah  Öcalan  -  Demokratik Uygarlık  Manifestosu  Beşinci  Kitap:  Kürt  Sorunu  Ve  Demokratik  Ulus  Çözümü) 
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^  ^  ünya  nereye,  biz  kadınlar  nereye”  diye tartışırken  bir  de  baktık  ki  erkek  egemen  faşizmi  sadece yambaşımızda  değil,  tüm  dünyada yükselmekteymiş.  Hani  yabancısı  değiliz,  ülke  siyasetini  kadın  bedeni  ve cinselliği  üzerinden  sürekli  tanımlayan  Erdoğan  gibi  bir  faşist  var  karşımızda.  Başımızı  biraz  dışarıya uzattığımızda  ise,  Firavun  ruhlu  birçok  erkek olduğunu  görüyoruz.  Amerika’dan  tutun, Gambiya'ya  kadar,  Türkiye’den  tutun  Suudi Arabistan'a  kadar... Hepsinin  ortak  noktası kadın  düşmanlığı,  erkekliğin  aşırı  yüceltilmesi, milliyetçilik  ve  ataerkil  söylemlerin  gündelik siyasette  sürekli  üretilmesi. 

Hele  hele  dünya  siyasetini  direkt  etkileyen  ABD  gibi  bir  ülkede  Trump  gibi  birinin ağzından  düşürmediği  cinsiyetçi  söylemler düşünüldüğünde,  dünyada  maço  tarihinin  yeniden  yazılmak  istendiği  kesin.  Seçim  kampanyası  boyunca  kadını  aşağılayan,  kadın  ve cinselliğiyle  dalga  geçen,  kadının  bedeni  üzerinden  faşizan  algı  üreten  Trump’ın,  “cinsel organlarından  tutacaksın”,  “kadın  istemese bile  izinsiz  öpebilirsin”,  “kürtaj  yapan  kadın cezalandırılmalı”  gibi  söylemleri,  sadece  kendi iktidarını  oluşturmak  isteyen  bir  faşistin  kişisel  söylemleri  olarak  nitelendirilemez.  Peki, Trump  böyle  düşünüyor,  ya  alkışlayan  milyonlar?  Bu  milyonların  kadın  düşmanlığını  nereye  koyacağız  ? 

Birileri  çıkıp  bütün  bu  düşmanca  söylemlere “iyi,  hoş,  evet  ben  de  böyle  düşünüyorum”  diyorsa,  orada  kitle  psikolojisi  ve  karşılık  bulan eğilimlerin  tehlikeli  boyutlarına  da  dikkat  çekmek  gerekiyor.  Bu  durum  dünyanın  genel  gidişatına  da  ışık  tutuyor.  Sadece  Trump’ta  değil, Putin’de  somutlaşan  da  güç  ve  iktidarı  erkek maçoluğuyla  özdeşleştiren  ve  sürekli  alkış  alan erkek  faşizminin  fotoğrafıdır.  Brexit  ve  yine  Avrupa’daki  aşırı-milliyetçi  ve  sağcı  partilerin  yükselişi  ile  Trump’ın,  Putin’in,  Erdoğan’ın  mevcut durumu  arasındaki  koşutluğu  görmek  durumundayız.  Kurulu  sistemin  dünya  genelinde yaşadığı  krizle  yükselen  erkek  egemen  faşizmi arasında  dolaylı  değil,  direkt  bir  bağlantı  vardır. 
Çünkü  mevcut  sistemin  mayası  ataerkilliktir. 
Her  krize  girdiğinde  demokrasi,  insan  hakları, kadın  hakları  gibi  söylemlerin  üstünü  kapattığı ve  gerçek  yüzünü  gösterdiği  görülmektedir. 


Tromplar  ve  biz  kadınlar 


Karşımızda  dünya  genelinde  örgütlü  bir erkek  egemen  faşizmi  ve  bunun  gündelik  hayattaki  yaşam  tarzı  olan  maçoluk  ve  lümpenlik  vardır.  Kötülüğün  örgütlü  hali  de diyebileceğimiz  bu  durum  karşısında  peki  biz kadınlar  neredeyiz? 

Trump’ın  başa  gelmesiyle  birlikte  Amerika merkezli  ama  tüm  dünyada  karşılık  bulan kadın  yürüyüşleri  oldukça  umut  verici.  Milyonlarca  kadın  sokaklara  döküldü.  Bu  yürüyüşlerin  verdiği  anlamlı  mesajlar  vardı.  Mesela eylemin  örgütleyicilerinden  olan  Vanessa Wruble  adlı  kadın  aktivist  “evet,  bu  feminizmle  ilgili,  ama  ondan  da  fazlası ;  insanların eşitliği  ile  ilgili  daha  çok.  Çünkü,  ırkçılık,  kadın düşmanlığı  tek  başına  Trump  m  simgelediği  bir şey  değil.  Trump  m  başa  gelmesi,  uyuyan  bir devi  uyandırıyor ”  diyor.  Yani  Trump,  saklı olan  fay  hatlarını  tetikledi.  Söylemleriyle  de bu  fay  hatlarını  harekete  geçirdi. 


Trump’ın  neredeyse  hepsinin  erkek,  zengin ve  beyaz  olan  kabinesi,  yükselen  ve  hakim  kılmak  istedikleri  ırkçı  megola  erkek  politikalarının  da  özünü  oluşturuyor.  Buna  karşılık  en güçlü  reaksiyonun  kadınlardan  gelmesi  anlaşılırdır.  İki  ayrı  kutupta  yer  alan  ataerkillik  ve kadın  özgürlüğü  gerçekliği  bir  kadın  aktivistin  ağzından  şöyle  isyana  dönüşüyor:  “Daha önce  büyüklerimin  protesto  ettiği  şeyleri  hala protesto  etmekten  bıktım.  Amerika  bir  kadın olarak  benden  vazgeçti.  Ama  ben  kendimden vazgeçmeyeceğim.  ” 

Bir  başka  kadın  aktivist:  “Eşimden  tutun Trump  a  kadar  hayatımdaki  tüm  erkeklerin, onların  pisliklerini  temizlemekten  bıktığımı bilmelerini  istiyorum.  Bedenim  bana  aittir  ve artık  sessiz  kalmayacağım 

Evet,  kadınların  bu  içten  söylemleri  geleceğe dair  yükselen  kadın  özgürlük  mücadelesine dair  de  önemli  ipuçlarını  vermektedir. 


Dünyayı  kasıp  kavuran  savaşlar  döneminde 
68  devrimleri  ve  dünya  feminist  dalgasıyla  tabuları,  geleneksel  rolleri  allak  bullak  eden  ve “bedenimiz  bizimdir,  özel  olan  politiktir”  diye bağıran  kuşakların  mücadele  ettiği  bir  süreç  yaşandı.  Şimdilerde  ise,  tam  da  3.  Dünya  Savaşı'nın  yaşandığı  ve  merkezinin  Kürdistan olduğu  bir  zamanda,  "herşeyin  kurtuluşu  kadından  geçer"  diyen  bir  Kürdistan  Kadın  Hareketi  var.  Diğer  tarafta  dünyada,  tıpkı Amerika’nın  Vietnam  savaşma  karşı  ayaklanan milyonlar  gibi  sokağa  akanlar  var.  Kadın  hareketlerinin  yeniden  evrensel  bir  karakter  kazanacağı  bir  zaman  aralığına  giriyoruz.  Bu  kaos aralığında  “ya  barbarlık  ya  insanlık”  kazanacaktır.  Ama  kesin  olan  bir  şey  var  ki;  örgütlü kötülüğün  simgeleri  olan  ataerkilliği,  ırkçılığı, dinciliği  süpürecek  olan  tek  şey  kadınların  örgütlü  güzelliği  olacaktır. 
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Savaş  bir  erkek  eylemidir.  Kadınlar  ise  tarihin en  başından  beri  ya  savaşın  bekleyenidir  ya da  mağduru.  Eşini  bekler,  kardeşini  bekler, oğlunu  bekler.  Beklerken  türküler  söyler,  ağıtlar yakar.  Mağduriyeti  ise  tarihin  bütün  demlerinde  aynıdır:  Tecavüz,  şiddet  ve  yoksulluk. 

Ama  bir  an  gelir  ve  kadın  eline  silahı  alır.  Bu  anlar savaşın  bir  cinsiyet  eylemi  olmaktan  çıktığı,  varlıkyokluk  anlarıdır. 

Biz  Türkiye  ve  Türkçe'nin  rahle-i  tedrisatına  bulanmış  ve  üstüne  sosyalizm düşüyle  tanışmış  kadınlar  için  o  varlıkyokluk anlarının  ilksembollerinden  biri, 

Tanya'dır.  Nam-ı  diğer  Zoya  Anatolyevna Kosmodemyanskaya. 

Nazım'ın  dizelerinden  tanıdığımız genç  kadın  partizan:  "Partizan  18  yaşında  /  Partizan  öldürüleceğini  biliyor  / 

Ölmek  ve  öldürülmek  /  Hıncının  kızıllığında  belli  belirsizdi  bu  fark/  Ve  ölümden korkmayacak  /  Ve  keder  duymayacak kadar  sıhhatli  ve  gençti." 

Tanya'dan  sonra  da  ülkelerindeki  halk düşmanlığına  karşı  silaha  sarılan  kadınlar oldu.  Kimi  hayatını  Pinochet  diktatörlüğünü  yenmek  için  feda  etti,  kimi  Güney  Afrika'da  beyazlarla  eşit  olmak  için,  kimi  İsrail zulmüne  dur  demek  için.  Kiminin  adlarını  bildik,  ama çoğu  adsız  kahramanlar  olarak  tarihe  geçti. 

Türkiye  sosyalizm  mücadelesi  de  Tanya  gibi,  Leyla Halid  gibi  çok  kadın  devrimci  tanıdı. 

Ama  1984'ten  sonra  akın  akın  yönlerini  dağlara çeviren  kadınlar,  hem  Türkiye'nin  hem  Kürdistan'ın kadın  mücadelesinde  pek  çok  ilke  isim  oldular. 
Şimdi  burada  uzun  uzadıya,  Kürt  kadınlarının  önce 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kendilerine,  sonra  topraklarına,  sonra  bütün  hemcinslerine  umut  olan  pratiklerinden  söz  etmenin anlamı  yok.  Bilen  biliyor. 

Çünkü  bu  yazının  konusu,  dünya  devrim  tarihine Belfastlı  devrimcilerin  yazdığı  "sokak  savaşlarının çok  daha  yaratıcısını  Kürdistan  kentlerinde  hayata geçiren  kadınlar.  Ellerinde  silahlarıyla  şehirlerini  savunanlar,  savaşanların  yanında  saf  tutup  evlerini 


terk  etmeyenler,  yüzlerce  gün  süren çatışmalardan  sonra  çocuğunun  rızkın¬ dan  kesip  ellerinde  ne  varsa  yıkılan  şehirlere  gönderenler. 
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Hayatı  kadınlara 

teslim  eden  Cizre 


Cizre'deyiz.  Botan'ın  yüz  akı, faşizmin  işgaline  uğradığı  zamanlarda bile  her  çarşamba  günü  şehrin  kadınlarının  Bırca  Belek  kenarında  buluştuğu  ve erkeklerin  sokağı,  hayatı  kadınlara  teslim  ettiği  Cizre'de. 

Barış  İçin  Kadın  Girişimi'nden  yazar  Ayşegül  Devecioğlu  Cizre'yi  bir  'simgeler dünyası'  olarak  tarif  etmişti.  Bayraklar, yaşamını  yitiren  gerillaların  çerçeveli  fotoğrafları,  duvarlardaki  yazılar  ona  bu tespiti  yaptırmıştı  belli  ki.  Halbuki  ne  di- 


Özgürlük  ruhuyla  örülen öz  yönetimler 


Kuzey  Kürdistan’da  özgürlük  mücadelesi  öz  yönetim  direnişi  süreciyle  yeni bir  boyut  kazandı.  Mehmet  Tunç, 
Asya  Yüksel,  Pakize  Nayır  ve  S  eveler  gibi  sembolleşen  onlarca,  yüzlerce  şehidin  tazelenen  direniş  ve  mücadele  anıları,  yeni  ve  özgür  yaşamı yaratmanın  duygusu,  ruhu  ve  inancına  öncülük ediyor.  Bu  süreç  özgürlük  mücadelesinin  onlarca yıllık  kazanmaları  üzerinden  gelişen;  halk,  kadın ve  gençlik  örgütlenmesine,  Rojava  devriminin deneyimlerine  dayanan  yeni  bir  süreci  ifade  ediyor.  Kahramanlık,  fedailik,  savaş  deneyimi  anlamında  yaratıcılık  çıtasını  yükselten,  halkın boyutlanan  mücadele  biçimi  olarak  tarih  yazan bir  direnişin  mutlaka  kazanacağını  gösteriyor. 

TC  devletinin  sınır  tanımayan  düşmanlığı, kindarlığı  yakılan  ve  kül  olan  bedenleri  tüm topluma  gözdağı  vermek  için  bodrumlara  gömmek  istese  de;  tarihin  tekerrür  etmediği,  “Kürdistan  burada  meftundur”  sözünün  söylenme zamanlarının  aşıldığı  unutulmuştur.  Direniş mevzilerinin  yaygınlaştığı,  hem  direniş  hem  demokratik  toplum  sistemini  örgütlemenin  içiçe geliştiği  bu  süreçte,  kazanmaları  güvenceye  almanın  çalışmaları  umutla,  aşkla  sürdürülüyor. 
Direnmenin  sonuç  aldığı  tüm  alanlarda,  öz  yönetim  örgütlenmeleri  gelişiyor. 

Öz  yönetimin  ve  savunmasının  gelişimi  TC için  saldırı  gerekçesidir.  Rojava  ve  Şengal  için bu  böyledir  mesala.  Rojava  devrimine,  yarattığı yaşamsal  ve  demokratik  ulus  değerlerine,  kadın özgürleşmesine  çok  yönlü  saldırının  böyle  bir kapsamı  ve  niteliği  vardır. 

Devrim;  kadını,  kültürleri,  inançları,  farklı ulusların  demokratik  özerk  yapılanmalarla  olgunlaşan  zihniyet  ve  kültür  birliğini  güçlendirirken,  milliyetçilik  ve  ulus  devlet  gerçeği  her zamankinden  daha  derin  bir  kriz  içindedir.  Savaş koşulları  içinde,  direnişi  anlamlı,  güzel  ve  ahlaki bir  yaşamın  kaynağına  dönüştürmenin,  etik-estetik  değerleri  yükseltmenin,  ekonomik  inşanın zemini  yapmanın  zengin  deneyimlerine  tanıklık ediyoruz.  Yeşile  düşman  BAAS  gericiliğinin  ağaç yetiştirmeyi  yasakladığı  bu  topraklarda;  Afrin’den  Kobane  ve  Cizre’ye  meyve  ağaçlarıyla  yeşillenen  ekolojik  bir  yaşama,  tarım  alanlarının çeşitlenerek  gelişmesine  tanıklık  ediyoruz. 

Şengal’de,  Saddam  diktatörlüğünün  suyunu kuruttuğu,  ağacını  kestiği,  tarımını  engellediği kurutulmuş  topraklar,  bugün  yeniden  ağaçlandırılıyor.  Küçük  küçük  denemelerle  kendine  yetmeyi  amaçlayan  tarım  arazilerine,  bahçelere dönüştürülüyor.  Küstürülen  su  kaynaklarının,  yambaşına  gelen  doğaya,  yeşile  dost  insanına  yeniden  döneceğinin  inancıyla  susuz  yerlere  yaşam suyu  akıtılıyor.  Yaşam  yeniden;  başka  bir  gözle, 


duyarlılıkla,  kadın  renginde,  doğa  yeşilinde,  güzel kokan  çiçekleri  de  unutmadan,  emeğe  ve  üretime düşmanlığa  inat  yeniden  canlanıyor.  Ölümün, katliamın  her  biçiminin  kol  gezdiği,  cansız  olarak algılanan  taşlardan  bile  intikam  almanın  düstur edindiği  bu  mekanlarda,  düşmanlığın  bin  bir  yüzüne,  katliamcılığına  inat;  direnişle  yaşam  yanyana,  kolkola  birlikte  yürüyor,  ilerliyor,  büyüyor, varlık  ve  özgürlük  kazanıyor. 

TC  vatanında  kültürlere  ve  inançlara  düşmanlık;  yeni  yılın,  yılların,  yüzyılların  politikasına  dönüştürülmek  isteniyor.  Yeni  yıl  afişleri parçalanıyor  mesela,  temsili  Noel  Babanın  kafasına  silah  dayanıyor,  linç  ediliyor.  Böyle  bir  ruh hali,  histeri  gibi  tüm  topluma  yayılmak  isteniyor. 
Milliyetçilik,  dincilik  ve  cinsiyetçilik  etnik  kimliklere,  inançlara  ve  kadınlara  günlük  katliamlar biçiminde  dayatılıyor,  meşrulaştırılıyor.  Kin, nefret,  düşmanlık,  savaş,  ölüm  ve  katliam  zihniyetine  karşı;  sınırlarının  ötesinde,  hemen  yanıbaşında  demokratik  ulusal  zenginliğin, kültürleşmenin  yeşerttiği  iyilik  ve  güzellik  duygusu,  özgürlük  ruhu  ve  düşüncesi,  bir  Arap  şeyhinin  sessizce  akan  gözyaşlarında  dile  geliyor, anlam  kazanıyor.  Birbirine  yabancılaştıran,  düşman  kılan,  uzaklaştıran  tüm  mesafeler,  zamanlar aşılıyor  ve  yeni  bir  zaman,  yeni  bir  mekan  yaratılıyor.  Bu  duygu  ve  zihniyet;  toplumsal  yaşamı oluşturan  ve  zenginleştiren  bütün  alanlara anlam  ve  etik-estetik  değer  katarak  özgürlük  peşinde  koşan  kadın  etrafında  gelişiyor.  İnsan  ve toplum  kendi  doğasına  kavuşuyor,  doğayla  yeniden  buluşuyor.  Bedeli  ağır  da  olsa,  direnişin güzelleştirdiği  yaşam,  demokratik  toplumsallığın  kültürleşmeyle  anlam  buluyor. 

Tüm  halklara,  inançlara,  kadına  düşman  TC-IŞİD,  Rojava’dan  Şengal’e,  Cizre’den  Silopi’ye, Sura  yaşam  ve  özgürlük  alanlarını,  arayışlarını, direniş  iradesini  teslim  almanın  piyonları  olarak erkek  egemen  sistemin  önde  koşan  atları  konumundalar.  S  eveler,  Çiyager’ler,  Mehmet’ler,  Pakize’ler  bu  sisteme  diz  çökmeyenlerin  Sur ’unu yükseltenlerdi.  Devrimin  sadece  bir  ruh  değil, hemen  yanında  ve  içinde  bir  yaşam,  özgürlük koşusu  olduğunun  bilincinde,  en  hızlı  koşucularıydılar.  Yeniden  yeşillenen  doğanın,  ağacın, kaynağına  dönen  suyun,  tohumuna  kavuşan toprağın,  kardeşliğin,  güzelleşen  yaşamın  hissiyatında,  amacında  ve  yolundaydılar.  Bir  parça Kobane’ydiler,  bir  parça  Şengal’diler.  Yükselen umudun,  inancın,  özgürlüğün  ruhu  ve  duygusuydular;  bükülmeyen  bileği,  eğilmeyen  başıydılar.  Yandılar,  yakıldılar,  kurşunlandılar,  ama yaşıyorlar.  Yaşıyorlar  ve  yaşatıyorlar;  Mazlumların,  Kemal’lerin,  Sakine’lerin  yaşayıp  yaşattığı gibi.  Şirinler,  Viy anlar,  Ş ilanlar  gibi... 


yordu  Jose  Ortega  Gasset:  "Geçmiş  aşmanın  yolu, onunla  bağlantıyı  yitirmemektir.  Tam  tersine  onun ayaklarımızın  altında  olduğunu  iyice  duymalıyız." 

90'ların  serhıldanlar  şehri  Cizre,  takvimler  2015'i gösterdiğinde  komünlerini  kuran,  kooperatiflerini oluşturan,  halkın  meclisleştiği  ve  özyönetim  direnişlerinin  yüreğinin  attığı  yerdi.  YPS-JIN'i  yaratan  emek şöyle  anlatıyordu  var  oluşlarını:  "Bu  birlik  olma,  kendini  var  etme  ve  kendi  özsavunmasını  yapma  gücüdür.  Bir  barikat,  bir  hendek  için  sadece  bir  taş bırakmak  yetmiyor  artık.  Artık  kadınların  her  sokak, mahalle,  barikat  ve  hendeklerde  örgütlü  olarak  kendilerini  ve  halkı  savunabileceği  örgütlü  bir  güç  var. 
Bugün  bir  taş  koyarsın,  bir  barikat  yaparsın,  bir  anneyi  korursun,  bir  çocuğu  korursun  ama  yarın  YPS-JIN'a  katılım  yaparak  aslında  devrimsel  bir  çıkış yapmış  olursun." 

Unutmamak  için,  hiç  unutmamak  için  yazmak lazım  YPS  ve  YPS  JIN'ı  yaratan  iradeyi.  Çünkü  bellek, bir  halkın  en  büyük  hâzinesidir.  Belleğimiz,  zaferin de  yakınlaştırıcısı  olacak. 
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Cizre'nin  devrimcileri... 


Kürt  Halk  Önderi'nin  talebiyle  durdurulan  hendeklerin,  siyasi  soykırım  operasyonlarının  hız  kesmemesi  nedeniyle  yeniden  başladığı  günler...  Genç kadın  ve  erkekler  hendeklerin,  barikatların  emekçileri.  Her  saldırı  hendekleri  çoğaltıyor,  barikatları  yükseltiyor.  Dokuz  gün  süren  ilk  sokağa  çıkma  yasağının ardından  Cizre'de  neredeyse  her  ev  direniş  noktası. 

Devletin  fuhuş,  uyuşturucu,  ajanlık  saldırılarını boşa  çıkaran  gençlerin  ellerinde  büyüyor  barikatlar. 

Sonra...  Sonra  o  günler  geldi.  Türk  devletinin bütün  savaş  gücünü  ve  teknolojik  imkanları  yedeğine  alıp,  Cizre'yi  düşürmeye  çalıştığı  günler. 

Kentte  ilan  edilmemiş  bir  gıda  ambargosu  var. 
Devletin  her  türden  birimi  meşruiyetini  yitirmiş. 
Oluşturulan  sokak  komünleri  stokladıkları  temel  gıda ihtiyaçlarını  sürekli  olarak  halka  dağıtıyor.  Hastalananlar  hastaneye  gitmiyor  çünkü  sağlık  komünleri yaralananlara  ve  hastalananlara  ilk  müdahale  yapıyor.  Kentte  neredeyse  her  şey  ortak. 

Tankların  önce  kentin  etrafını  sardığı,  ardından sokak  başlarından  kente  girmeye  çalıştığı  günlerde tarihin  kamerası  bir  enstantaneyi  kaydetti:  Ellerindeki  battaniyeleri  tank  paletlerinin  önüne  atan  gençleri.  Birçoğu  sadece  bunu  yaparken  kurşunlandı. 
Ama  becerdiler  de  tankları  durdurmayı. 

Devrim  yaratımdır,  o  yüzden  devrimci  yaratıcıdır. 
Kendisine  devrimci  diyen  biri  değişime-yeniliğe  direniyorsa,  onun  devrim  tanımında  bir  sorun  vardır. 
Devrimci,  değerleri  muhafaza  etmekle  yetinmez, üzerine  bir  şey  koyar,  onu  geliştirir.  Cizre'nin  devrimcileri  devrimci  yaratıcılığın  kitabına  her  gün  yeni  bir sayfa  eklediler. 

Ardından  faşist  gücün  top  saldırıları  geldi.  Topların karşısındaki  genç  kadınların  ve  genç  erkeklerin  ellerinde  bu  kez  molotof  kokteylleri  vardı.  Tam  o  anlarda tarihin  deklanşörüne  bu  kez  bambaşka,  altın  değerinde  bir  başka  kare  rastladı:  Top  şarapnellerinden, mermilerden  korunmak  için  kitaplardan  yapılan  kur¬ 


şun  geçirmez  yelek.  Devrimler  tarihine  bili¬ min  haklılığıyla  geçmenin,  belki  de  en  estetik anıydı  o  anlar.  Top  mermilerine  bellerine  sardıkları  kitapla  direnenen  devrimciler. 

Sadece  bu  kadar  mı?  Değil  elbette.  İstanbul'da  kanlı  1  Mayıslardan  tanıdığımız  yöntemleri de  unutmadılar.  Zırhlı  araçların camlarına  boyalar  attılar,  evler arasında  tüneller  kazdılar,  daha  neler  neler.  Günlerce  aç-susuz  kaldılar  ama  son  mevzi  olarak  gördükleri  bodrumlardan  çıkmadılar  ve  yan  yana,  can cana  gittiler. 


|  Cizre'yi  anlamak 


Biz  mi?  Biz  sadece  bakakaldık  arkalarından.  Bize bıraktıkları  sadece  büyük  bir  utançtı. 

Ama  her  utanç,  aynı  zamanda  bir  derstir.  Utanmışlıktan  öğrenmişlik  çıkmazsa,  utanç  tekrarlanır  çünkü. 
Ve  bir  utanmazlar  toplumunun  bireyi  olmak  o  kadar da  zor  bir  şey  değildir. 

Bu  bakımdan  Raul  Zibechi'nin  Otonom  Yayınları tarafından  yayınlanan" İktidarı  Dağıtmak"  adlı  kitabı  Cizre'yi  anlamak  için  önemli  bir  kaynak.  Boliv¬ ya'daki  Aymara  yerlilerinin  El  Alto'daki  özyönetim mücadelesini  anlatan  eser,  öncelikle  özlemini  çektiğimiz  dünya  için  devleti  tamamen  tüketmekten bahseder.  Ve  buradaki  bahis,  Abdullah  Öcalan'ın "ulus  devlete  karşı  demokratik  ulus"  teziyle  paralellik  içeren  bir  vurgudur. 

Zibechi  Aymara  yerlilerinin  mücadelesini  'yapılabilecek  en  devrimci  şey'  olarak  niteler.  Bu  anlamda başta  Cizre  olmak  üzere  Kürt  kentlerindeki  özyönetim  direnişleri  de  onun  tabiriyle  'kendi  topraklarında yeni  toplumsal  ilişkiler  kurmak  için  mücadele etmek'tir.  Ve  devleti  dağıtma  veya  görünür  hale  gelmesini  sağlayan  devlet  dışı  güçlerin  bunu  yapabileceğini  belirtir.  Cizre'nin  'devlet  dışı  devrimci  gücü' YPS'i  oluşturan  kadın  ve  erkeklerdir. 

Dedik  ya,  silah  tutan  kadınlar  kadar,  o  silaha  güçkuvvet  veren  kadınlar  da  vardı  Cizre'de.  Onları  anmamak  tarihe  ihanet  olur.  En  başta  Asya  Yüksel. 
Anneliğini  kadınlığına,  kadınlığını  anneliğine,  ikisini de  doğduğu  toprağa  katan  Asya  Yüksel.  Bazen  barikatların  arkasında  yiğit,  bazen  tandırın  kenarında anne,  bazen  bir  yaralının  pansumanında  sağlıkçı, bazen  de  umutsuzluğa  kapılanlara  umut  kapısı. 

Onun  gibi  niceleri  var.  Direnişle  geçen  günlerde kapısını  halkının  çocuklarına  açan,  yedikleri  her lokma  için  ter  döken  kadınlar.  Onlardan  biri  olan  Sebahat  Ağdur'un  tandırın  başında  bir  gazeteciye  söylediklerini  hatırlamamak  ne  mümkün:  "Ne yapıyorlarsa  yapsınlar,  biz  onların  tank  ve  topların¬ dan  korkmuyoruz.  Ekmeğimizi  tandırda  yapıyoruz, devletin  elektriğine  muhtaç  değiliz.  Babalarımız,  dedelerimiz  nasıl  direnmişse  bizde  o  şekilde  direneceğiz.  Biz  Kürdüz  Kürt  olarak  doğduk.  Kanımızın  son damlasına  dek  direneceğiz." 


I 


'Birbirimizden  başka kimsemiz  yok' 


3  Mart  2016'da  üçüncü  bodrumdaki  direnişçilerin 
katledilmesiyle  sonuçlanan  Cizre  Direnişi'nin  bir  de batı  ayağı  var  elbette.  İstanbul'daki,  İzmir'deki,  Ankara'daki,  Antalya'daki,  Adana'daki  ve  onlarca  ildeki kadınların  Cizre  ile  yatıp  Cizre  kalktığı  zamanlar  bunlar.  Başta  Rojava  Derneği  olmak  üzere  HDP'li,  DBP'li, politik-apolitik  bütün  kadınların  Cizre'yi  yeniden  kurmak  için  sokak  sokak  dolaştığı  zamanlar.  Her  şehirde Cizre  için,  Sur  için,  Nusaybin  için,  Gever  için  depoların  tutulduğu,  TIR'ların  haftanın  her  günü  yüklenip Kürdistan'a  yolculandığı  zamanlar.  Evlere  boş  kolilerin  verilip,  dolu  teslim  alındığı  o  değerli  emeği  kim inkar  edebilir  ki? 

Çoraptan  elbiseye,  buzdolabından  çamaşır  makinesine,  çatal-kaşıktan  tencereye,  sobadan  battaniyeye  her  detayın  düşünüldüğü  kampanyanın, epeyce  bir  süre  hem  sivil  toplumun  hem  siyasetin en  önemli  gündemi  olduğunu  söylemek  gerek. 

Sözün  özü  Cizre  Direnişi  belki  maddi  yıkımları  da beraberinde  getirdi,  evler  yıkıldı,  sokaklar  bombalandı,  insanlar  katledildi  ama  geriye  "Bizim  birbirimizden  başka  kimsemiz  yok"  diyen  bir  halk  bıraktı. 
Hem  de  sadece  Cizre'de,  Kürdistan'da  değil,  batıya tespih  taneleri  gibi  dağılmış  her  Kürt  hanesinde  de. 

Türk  devletinden  ise  geriye  Cizre'nin  en  işlek  caddelerinden  Nusaybin  Caddesi'nde  "TC  Cizre  Hatırası" yazılı  bir  duvar,  JÖH-PÖH'lerin  işgal  ettikleri  evde  kullandığı  uyuşturucular-prezevartifler-porno  CD'ler, evlerin  dört  bir  tarafına  asılmış  kadın  iç  çamaşırları, kurşunlanmış  oyalı  yazmalar,  fistanların  üzerine  iliştirilmiş  'sütyen-fiyat  5  TL'  yazılı  kağıtlar,  kafası  kesilmiş  kafes  kuşları,  tavana  asılmış  tavuklar  kaldı. 

"Hiçbir  şey  kitle  kültüründeki  yozlaşma  kadar çabuk  bulaşmaz"  demişti  filozof  Jose  Ortega  Gasset.  Türk  sömürgeciliği  bu  öngörüyü  kanıtlamakla meşguldü. 

Ama  Cizrelilerin  öncülük  ettiği  Kürdistan  halkı  Gasset'in  zikrettiği  gibi  'kendilerini  fındık  kabuğu  gibi kader  dalgalarına  bırakanlardan  değildi.  Onlar 'kendi  yaşam  çizgisini  çizenler'di. 

(*)  Jose  Ortega  Gasset 
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Tek  bir  i :  r\'i  ı  w  bu  suyu  akıtacaktır 


Müge  Tuzcuğlu 


zun  zamandır  şöyle  güçlü bir  “hayır”  diyemiyoruz. 
Evet  dediğimizden  de  değil tabii  ama,  hep  bir  ağızdan  “hayır”  diyememenin  en  ağır  sonuçları  yaşatılıyor.  Hem  öyle  sadece  ömründen  almıyor  bu  dil tutulması,  tüm  geleceği  çalıyor. 

İşte  rejim  değişikliğini  içeren  öneri,  Mecliste harala  gürele  oy  çokluğuyla  geçti.  Sokakta  bir tedirginlik,  tartışmalar,  tartıp  biçmeler.  Olağanüstü  Hal’de,  olağanüstü  bir  şey  olmazsa,  yakında  referandum  var.  Halk  oylaması,  rejim değişikliğini,  en  azından  yasal  olarak  tamamlayacak  noktayı  koyacak. 

Muhalefet  partileri  de  şimdiden  (ve  nihayet), sokak  çalışmasına  başlamayı  planlıyor.  “Hayır” sloganıyla,  rejimin  değiştirilmesine  karşı  çıkıyor. 

Bu  evet  mi,  hayır  mı  oylaması;  Türkiye  halkları,  işçi  ve  emekçileri,  kadın  ve  çocukları  ve memleket  geleceği  için  çok  farklı  anlamlar  da taşıyor.  O  çok  sevilen  “evet-hayır”  yarışmasın¬ daki  yasak  kelimeleri  kullanmamak  için  verilen çaba,  türlü  korkular  ve  baskılar  ile  uzun  zamandır  hayatımızdan  silinmişti.  “Çocuk  ölümlerine hayır”  demenin  tabiri  caizse  yasaklandığı  bir  zamanın  dilimindeyiz.  İşçi  katliamlarından  sokağa  çıkma  yasaklarına,  kadına  yönelik şiddetten  eğitim  hakkına  kadar,  herhangi  bir insanın  veya  herhangi  bir  hayatın  sonuna  kadar zapturapt  altına  alındığı  bir  zaman... 

Tüm  bunlara  “hayır”  denemedi.  O  ses  yükseltilemedi.  Ortak  bir  çıkış  yakalanamadı. 
Karşı  çıkılamadı. 


Evet  de  denmedi  kuşkusuz!  Bütün  bu  sonuçlarıyla  birlikte  bunlara  evet  demek  değildi  bu sessizlik. 

İşte  şimdi,  “bu  kadarını  yaptık,  hadi  bir  de adını  koyalım”  deniyor  ve  tek  adam  rej imliği getirilmeye  çalışılıyor. 

Herhangi  bir  insanın,  herhangi  bir  hayatın bu  kadar  tedirgin,  endişeli,  kaygılı,  tereddütlü olduğu  bir  zamanın,  rejimin  ismini  değiştirmekle  düzelmeyeceği  ortada.  Bu  kadar  çok kaygı  ve  korku,  bir  iktidarı  korumak  veya  pekiştirmek  uğruna  bile  yaratılsa;  önünde  hiçbir engel  tanımadan,  daha  pervasızca  akar. 

Su  yolunu  bulur! 

O  yüzden  böyle  bir  zamanın  “hayır”ı  çok daha  güçlü  olacaktır!  Uzun  zamandır  “hayır” diyemeyerek,  en  yakınlarının  canını,  canları¬ nın  can’ını,  en  güzel  yaşamları,  en  güzel  zamanları,  yıllardır  verdikleri  emekleri,  uğraşları, çabaları  yitiren  insanların  bu  selini  kimse  durduramayacaktır.  Tek  bir  “hayır”,  tek  bir  çatlak, bu  suyu  akıtacaktır. 

Bir  tahmin  olarak  değil,  doğanın  bir  kanunu olarak! 

Mesele  ne  bir  siyasi  rekabet,  ne  de  hesaplardır...  Çok  uzun  zamandır  “hayır”  diyemeyen herkes’in,  “hayır”  diyemeyerek  kaybettiği  ne varsa,  ona  yeniden  tutunma  ve  onu  yeniden  kazanma  uğraşıdır.  Yanı  başında  yine  herhangi bir  insanın  ölmesine,  öldürülmesine  hayır  diyememenin  verdiği  iç  ağrısını,  bu  haykırışı  büyüterek  atmadıktan  sonra,  o  insan  olağan yaşamına  asla  dönemeyecektir.  Yanı  başında 


kentlerin  yıkılışına  karşı  çıkamayanların,  o ortak  ruhu  yeniden  yakalaması  için,  hayırlı  bir ortak  duruşa  ihtiyacı  vardır. 

Öteki  türlü  yaşayamaz! 

Tam  da  şu  anda  herkesin  başına  gelen  gibi! 

Tam  da  her  şey  olacak  derken,  öyle  bir “hayır”  patlar  ki! 

Tam  da  Diyarbakırlı  belediye  işçileri  tulum¬ 


larına  “Herşey  çok  güzel  olacak”  diye  yazdırmışken  ve  buna  inanmışken...  Daha  önce  yapıldı!  Yine  yapabiliriz! 

Çünkü  o  tulumun  kumaşını  üreten  de,  ipliğini  üreten  de,  modelini  çıkartan  da,  dikimini yapan  da,  ihalesini  yapan  da,  üzerine  giyen  de buna  inanmadıkça,  her  şey  sizin  istediğiniz  gibi olmayacak!  HAYIR,  olmayacak! 


Zihinlerinizde  nasıl  şifrelendim  acaba. 
Oysa  ki  bana  bir  kavram  bahşetmeye  çalışırken  öylesi  farklılıklar  ortaya  çıkıyor  ki, ben  de  şaşırıyorum.  Ama  bu  farklılıklar  eğer  ki  içi boşaltılır  bir  noktaya  taşınıyorsa  tehlikeli  oluyor. 
Bu  yüzyılda  bunu  çok  yaşıyoruz.  Sebebi  aslında farkındalıklarımızı  yitirip  yaşamı  ezbere  ele  almaktan  kaynaklanıyor. 

İnsanlık  ne  zaman  başladıysa  var  olmaya,  işte o  zaman  ben  de  doğdum.  Her  insanlık  değişiminde,  yaşam  savaşımında,  anlamlı  bir  hayatı yaratmada  belki  de  aracı  oldum.  Halkların  tarihi ve  kimliğini  ifade  edendim.  Böylece  insanlığın hafızası  oldum.  İnsanlığın  duygu  ve  akıl  süzgecinden  geçen  bir  mirasım.  Özde,  doğadan  gelen  ve sonrasında  estetize  edilen  bir  toplamım.  Bir  anlamda  insanlığın  eliyle  varoldum.  Onun  hafızası ve  toplumsallaşması  ile  elde  edilen  kazanımların toplamıydım  ben  aslında. 

Yani  insanlığın  hafızası  ve  insanlığın  anlam dünyasıyım. 

Ben  KÜLTÜR'üm,  EKİN'im,  ÇAND'ım... 

Ben  insanım.  Üç  esas  kök  üzerinde  varoldum. 
Bir  köküm  düşünceydi.  Bir  köküm  seçim  yapma ve  beğeni  olgusuydu.  Seçimler  insanda  gelişince  daha  da  bir  köklendim.  Beğenme  olgusu yerleşince  insana,  ben  de  kendimi  daha  güçlü kıldım.  Diğer  köküm  ise  ahlaktı.  Hele  bir  de  yaratıcılıkla  buluşunca  sanatı  da  en  temel  ortaklaşmam  kıldım. 

Uzun  lafın  kısası  ben  ekmeğim,  yaşamım, arkadaşlığım,  yoldaşlığım,  dayanışmayım,  tarımcılığım,  hayvancılığım,  dostluğum,  ahlakım,  onurum,  direnişim...  Ben  kadınım.  Ben 


kolektivizm,  ben  ortaklaşmayım.  Ben  toplumsallaşmayım.  Tüm  bunlarla  insanlık  ben  oldu, yani  kültürleşti. 

İnsanlığın  hafızasıydım  ben 

Ama  asıl  sorun  ne  biliyor  musunuz?  Çıkarları  için  bizi  yok  etmek  ve  kirli  iktidarlarını hakim  kılmak  istiyorlar.  Kapitalist  modernite denilen  bu  sistemde  içeriğimi  ve  anlamımı bozmaya  çalışıyorlar.  Neolitik  dönemden  beri yaratılan  insanlığa  ait  bütün  kutsallıklara  bir saldırı  var.  İnsanlığın  özü  boşaltılıyor  ve  büyük emekle  yaratılan  her  birikim  bir  pazar  aracına dönüştürülüyor. 

Bu  kapitalist  modernite  sisteminde  beni metalaştırıyorlar.  Çünkü  bu  öyle  bir  sistem  ki metalaştırmadığı  hiç  bir  şey  yok.  Ve  şimdi  insanlık  bunun  etkisinde  ve  hayranlıkla  takip ediyor.  Bu  sistem,  beni  iktidara  ve  devlete  bulaştırdı.  Beni  bireycileştirdiler.  Böylece  asıl  varololuş  nedenim  olan  toplumsallaşmadan kopardılar  beni.  Sadece  bireysel  hazların  sınırlarına  hapsettiler.  Hakikat  aşkını  bende  öldürmeye  çalıştılar.  Fiyat  biçtiler,  tüketimin, yüzeyselliğin,  ruhsuzluğun  aracına  dönüştürmek  istediler.  İnsanları  birbirinden  kopararak beni  de  zayıflatmaya  çalıştılar.  Amacım  toplumsal  formu  belirleyip,  insanın  en  köklü  hafızası  olmaya  çalışmaktı,  işte  buna  ket vurmaya  çalıştılar.  Duyguyu,  zihni  şekillendirmeye,  eylemsel  tarzı  esas  almaya  çalışırken, beni  statik  kılmaya  çalıştılar.  Maneviyatın  somutlaştığı  bir  değer  dünyası  yaratma  amacın- 


dayken,  içimi  boşaltmaya  yemin  edercesine sanallık  içinde  eritmeye  çalıştılar  beni. 

Kapitalizm  kültürü  öldürür 

Kapitalist  modernite  denilen  bu  sistem  önce kutsalları  öldürmekle  başlıyor  işine.  Böylece  toplumu  öldürüyor,  insanı  öldürüyor.  Foucault'un dediği  gibi  'insan  öldü'  tabiri  çok  iyi  özetliyor  bu tabloyu.  Öldürülen  bir  toplumda  yaşayan  insanı bulmak  da  manasızdır  değil  mi?  Neyi  bırakır  ki bu  kapitalizm?  Sürü  yaratır.  Sürü  psikolojisinde ne  vardır?  Taklit  vardır,  düşünce  düzeyinden kopuk,  yönlendirmeye  açık,  sorgulamayan,  baş ne  derse  aynısını  yapan  bir  mantık  vardır. 

Kapitalist  modernite  nice  halkların  kültürlerini tüketti.  Kızılderililerden  tutalım  da  Aborjinlere kadar...  Tarihin  en  kadim  halkı  Kürtler'e  karşı  ise özel  bir  politika  yürüttüler.  Halklar  bu  yok  etmeye  karşı  her  zaman  direniş  yolunu  seçti.  Yani dayatılan  asimilasyonu  öyle  kolay  kolay  kabul  etmediler.  Bugün  bile  Kürt  halkına  baktığımızda köklere  dayanan  gelenekleri  sürdürmeye  çalışan annelerimizi,  ninelerimizi  görürüz.  Sabahları  güneşten  evvel  uyanmaları,  ateşe  kutsal  yaklaşmaları,  ahlak  ölçülerine  uymayanları  toplumsal tecrite  tabi  tutma  kuralları  hala  yaşamaktadır. 
İşte  tüm  bunlar  onların  köklü  kültürel  birikimden kaynağını  alır. 

Bilirsiniz,  bir  toplumun  kültürünü;  mitoloji,  felsefe,  bilim  ve  sanat  oluşturur.  Bunlara  bakarak  o toplumun  ruh  ve  zihniyet  yapısı  da  anlaşılır.  Oysa ki  kapitalist  sistemde  devlet  eliyle  tüm  bunlar büyük  bir  kırıma  uğrar.  İşte  benim  kırımım  bura¬ 


dan  başlar.  Çünkü  tüm  bu  birikimlerden  işine  geleni  sadece  alır  ve  bunu  da  kendine  göre  yorumlar.  Öyle  çarpıttılar  ki  gerçeğimi,  herşey  içinden boşalır  bir  hale  geldi.  Artık  ortada  ne  bir  kültür, ne  bir  tarih,  ne  bir  felsefe,  ne  de  bir  maneviyat kalır.  Bunu  da  en  fazla  sanat  adı  altında  yaparlar, toplumu  parçalamak  için  pozitivist  felsefeyi  devreye  koyarlar.  Her  şeyi  endüstrinin  hizmetine alırlar.  Toplumun  kutsallıklarına  yani  maneviyatına  saldırarak,  hakikat  arayışını  öldürüp  tüketmeyi  kendine  strateji  olarak  belirler.  Yani  her alanda  kültürsüzlüğü  dayatırlar. 

Tarihin  köklerine  inmeli 

Tüm  bunlara  karşı  neler  yapılması  gerekir acaba?  Saldırı  öyle  sıradan  olmadığına  göre,  varolma  mücadelesi  de  sıradan  olamaz. 

Bunun  için  kültürü  daimi  kılmak  ve  bunun  için mücadele  etmek  gerekir.  Bu  mücadele  aslında tarihine,  toprağına,  tüm  değer  yargılarına  bağlı kalma  mücadelesidir.  Bunun  için  doğru  bir  tarih bilinci  gerekirken,  toprağından  uzakta,  yurtseverliği  hissetmeden  bu  savaşın  verilemeyeceğini de  unutmamak  gerekir. 

Evvela  tarihin  başına  dönüp,  doğal  toplumun köklerine  inmek  lazım.  Ordan  dinler  tarihine  uzanıp  bilgelerden,  ozanlardan,  köle  olmamak  için direnen  kültürden  elde  edilenleri  bir  araya  getirmek  lazım.  İnsanlık  tarihinde  etikten,  estetikten, direnişten,  insanlık  düşüncesinden  nasibini  almış her  düşünce  ve  gelenekten  gelen  kökleri  toplamak  lazım.  İşte  tüm  bunları  gerçekleştirebilmek için  ise  aşk  derecesinde  tutkulu  olunmalı.  Amaca kilitlenmeli,  kendini  adamalı. 

Toplumsal  kültür  yaratılmalı 

Uzun  lafın  kısası  toplumsal  kültürü  yaratmak zorundayız.  Dünyadaki  her  halkın  dili,  kültürü, sanatı,  edebiyatı,  rengi,  yaşam  ahlakı,  içersinde tüm  insanlığın  kendine  miras  alacağı  değerler bulunmaktadır.  Yeni  bir  düzen  yaratmak  isteyenlerin  ise  bu  kültürel  tarihi  de  arkasına  alarak  demokratik  komünal  ölçülerde  insanlığın  hizmetine sunması  gerekiyor.  Komünal  değer  yargılarından kopmadan,  bireysel  çıkarlar  peşinden  koşmadan, gerçek  insanlık  değerleriyle  buluşarak  güçlü  bir kimlik  edinmeliyiz. 

Sorumluluk  bilinciyle,  hakikat  bütünlüğü  ile hareket  etme  belki  de  temel  şifre  olmaktadır. 
Kök  kültürü  ve  tarihsel  toplum  anlayışını  aynı potada  eritirken,  demokratik  ulus  temelli  kültürel  inşayı  sağlayabiliriz.  Kavramsal  ve  kuramsal çerçevede  anlam  bütünlüğüne  kavuşarak  farkı ndalığı  yaratabiliriz.  Ezbere  yaşamaktan  vazgeçebiliriz.  Bir  anlamda  bakarız  ve  görürüz,  duyarız ve  anlarız,  konuşuruz  ve  anlatırız.  Kültür  işte  o zaman  hak  ettiği  kulvarda  yerini  alır  ve  insanlığın köklerini  daha  da  güçlendirebilir. 
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Komplo  ile  bir  halkın  özgürlük  çabaları  1 
peşkeş  çekilmek  istenmiştir 


Özelde  Atina  genelde  Avrupa'da  şahsıma yönelik  gerçekleştirilen  komplovari yaklaşımları;  sıradan  bir  kişiye  karşı  tesadüfen  veya  savcının  çok  ustaca  ve  en  ince  ayrıntılarına  kadar  sözde  anlatmak  istediği  gibi olmadığı;  çok  açık  olmasına  rağmen  yine  de doğru  ele  alıp  yorumlamak,  tarihi  olduğu  kadar çarpıcı  gelişmeleri  de  doğuracak  anlama  sahiptir. 
Şahsımla  sınırlı  olsaydı  bu  kapsamda  bir  savunmayı  gerekli  görmezdim.  Kişiliğimde  bir  halk  ve dostları  "vurdumduymazlığa"  getirilerek  muazzam  bir  emeğin  ürünü  olan  özgürlük  çabaları,  çıkarlar  uğruna  en  alçakça  peşkeş  çekilmek istenmiştir.  Şüphesiz  komplo  ve  ihanette  suçu  sadece  Atina  oligarşisine  yüklemek  doğru  değildir. 
Çok  tarafı  vardır.  Hepsini  sınırlı  da  olsa  özlüce ifade  etmek  büyük  öneme  sahiptir.  ABD'nin  hesaplarından  AB'nin  hesaplarına,  Arap  ülkelerinden  bazılarının  tutumundan,  İsrail'in  çıkarlarına, Rusya'nın  menfaatlerine  kadar  çok  sayıda  devlet  düzeyinde  siyasi  gücün  rol  oynadığını belirtmek  gerekir.  Neden  sorusuna  verilecek  yanıt;  şüphesiz  Kürt  olgusun daki  zayıflıklar  ve  sorunsalın  ucuz hesaplara  kurban  edilebilecek özelliklere  sahip  olmasıdır. 


Komplo  ve  ihanetin  geliştirilmesinde  zayıf  dostluk  ve yoldaşlık  ilişkileri  de  oldukça etkili  olmuş-tur.  Daha  çocukluktan  beri  güçlü  arkadaş  bulamama  korkusu,  bu  süreçte  adeta yalnız  başıma  ve  çaresiz  bırakılmamla  kanıtlanmıştır.  Sağlam  dostluklar  ve  yoldaşlıklar  için  olağanüstü  çabalar harcanmasına  rağmen  anamın  çocukken  öngördüğü  kehanet  gerçekleşmeye  yüz  tutuyordu. 
Halen  hatırlıyorum,  benim  arkadaş  ve  dost  canlılığımı  görünce  "Ahmak,  bırak  bunları.  Çıkarları için  seninledirler,  senin  istediğin  gibi  çalışmaz  ve seninle  olmazlar.  Boşa  çıkar  yalnız  kalırsın"  derdi. 
Demek  ki,  hayat  tecrübesi  çocuk  hayallerinden daha  gerçekçiymiş.  Tabii  ben  hala  toplumsal  yaşamı;  soylu  dost  ve  arkadaşlıklar  olmadan  anlamlı  ve  yaşanmaya  değer  olmayacağına  dair inancımı  koruyorum. 

Doğu  kültüründe  daha  kalıcı  izleri  kalmış  olmasına  rağmen  Batı  kültüründe  dost  ve  arkadaşlıkların  gelişeceğini  fazla  gözüm kesmiyordu.  Bazı  Helenli  ve  AvrupalI  ziyaretçiler  geldiklerinde  Doğulu  zihniyetle  karşılıyordum.  Kendimle  çelişemezdim.  Arkasında  ne kadar  derin  bir  bireycilik,  dar  menfaatçilik  olsa da  bunları  hakiki  dostlar  gibi  karşılamak  durumundaydım.  Benim  için  bu  bir  karakter  meselesidir.  Bilinç  meselesi  değildir.  Bir  çocuk, yoldan  saptıran  bir  kadın  da  olsa  dostluk  için gelmişse  bakış  açıma  göre  sonuna  kadar  inanacaktım.  Bu  yaklaşımın;  20.  yy.  politikacılığı içinde  felaketlere  açık  olduğu  başından  bellidir.  Fakat  bu  konu  basit  bir  bilme,  inanma  meselesinin  de  ötesinde  iki  farklı  ve  köklü zihniyetin  varlığıyla  bağlantılıdır.  Temelinde;  sınıflı  hiyerarşik  toplum  uygarlığının  rol  verdiği "politika  için  her  araç  mubahtır"  anlayışıyla "kamusal  politik  alan  en  yücelikli  değerler meydanıdır,  dolayısıyla  en  erdemli  yaklaşımları  gerektirir"  zihniyetini  esas  alan  komünal toplum  anlayışı  yatar. 


Etrafımda 

binlerce  yoldaş  buluştu 

Politikacılığım,  eğer  tutarlı  yürütülmek  isteniyorsa  tarzını  da  ilkesine  göre  oluşturacaktı.  Dıştan  yaklaşanlar  istediği  kadar  görevleri,  çıkarları, hevesleri  gereği  beni  basit  amaçları  için  kullanmak  istesinler,  ben  toplum  için  bellediğim  esas zihniyet  yapımla  çelişmeyecektim.  Şüphesiz  bu karakterim  büyük  gelişmelere  de  yol  açmıştır. 
Benden  bin  kat  daha  güçlü  binlerce  yoldaşın  etrafımda  buluşmasının  temel  nedeni  olmuştur. 
Bir  Kemal  Pir,  Haki  Karer  gibi  Kürtlükle  hiç  alakalı olmayan  sadece  arkadaşlığımın  olağanüstü  etkileyiciliğiyle  hareketimizin  en  soylu,  sadık,  kararlı  yol  arkadaşları  olmaları  da  özünde  bu 


ilkenin  bir  sonucudur.  Yine  olağanüstü  kadın kahramanları,  bağlılıkları  kaynağını  bu  ilkede bulur.  Ama  yine  de;  gerek  bilinçli  gerek  kendiliğinden  içten  ve  dıştan  türeyen  binlerce  çıkarcı¬ nın  beni  ve  binlerce  en  değerli  dost  ve  yoldaşları adeta  kandırarak  en  trajik  sonuçlarla  karşı  karşıya  getirmeleri  ve  hak  etmedikleri  kayıplara  uğratılmaları  da  bu  ilkeden  yararlanan  söz  konusu çevrelerin  eseri  olmuştur.  Bu  ilkesel  savaş  açık ki,  20.  yüzyılın  zihniyet  yapısına  karşı  -istisnaları olmasına  rağmen-  sürdürülmek  durumundadır. 
Bu  ilkeden  vazgeçmemek  kadar  duyarlı  olmak da  bir  o  kadar  önemlidir.  Aksi  halde  reel  sosyalizm  de  dahil  birçok  iyi  niyetli  kişi,  hareket  ve toplumsal  düzenin  başına  gelen  akıbeti  paylaşmaktan  kurtulamayız. 

Atina  girişimim  Yunanistan'daki  dostlar  ve  temsilcimizin  oluruyla  bu  zihniyet  temelinde  olmuştur.  Belki  onlar  da  ilişkide  bulundukları  devlet başta  olmak  üzere,  kurum  ve  kişileri  fazla  tanımıyorlardı.  İlişki  anlayışları  basit  bir  memur  ilişkisinden  öteye  gitmediği  için,  her  tür kandırılmaya  müsait olması  kaçınılmazdı.  Kullanıldıkları  açıktır. 

Birçok  alandaki  > ilişki  gerçeğinin  de 


bu  kapsamın  dışına  taşabilecek  güçte  olmadığı bir  gerçektir.  Özcesi,  ayak  basılan  zemin  her  türlü kandırılmaya  elverişlidir.  Kayıp-kaymamak  o  anın koşullarına  bağlı  bir  şanstır.  Unutmamak  gerekir ki  hayatın  henüz  aşılamayan  bir  gerçeği  de  bu yönlü  akmasından  ibarettir. 

Savcılık  iddianamesinde  sanki  Yunan  devletinin istemediği,  hatta  engelleme  çabalarına  rağmen girişimimin  gerçekleştirildiğine  vurgu  yapılarak böyle  olduğuna  özel  önem  verilmektedir. 

Dürüstlüğümüz  kullanıldı 

Temsilcimiz,  dostlarımız  ve  ben  bu  nedenle suçlanmaktayız.  Hukukla  ilgili  yanı  birtarafa  bırakalım.  Burada  esas  kullanılan  bizlerin  dürüstlüğüdür.  Baştan  itibaren  içinde  ihaneti  gizleyen, ayaklarımızı  kaydırıp  kendi  amaçları  için  mükemmel  bir  politik  malzeme  olarak  değerlendirilmesi  söz  konusudur.  Tarih  araştırmacıları, ileride  bu  tezgâhın  nasıl  kurulduğunu bütün  boyutlarıyla  açığa  çıkaracaktır.  Dürüstlüğümüz,  dostluk  ve yoldaşlık  anlayışımız;  ABD  ve 
Yunan  devletinin  en  sorumlu yöneticileri  tarafından  "politikanın  kerizleri"  olduğumuz  biçiminde 

değerlendirilerek  kullanılmıştır.  Alet  olanlar  ve  sıradan  uygulayıcıların 

çoğunun  komplodan  haberleri  olmayabilir.  Belki  de çok  az  kişinin,  ihanet  yapıldığından  haberleri  vardır.  Açığa çıkarılması  gereken  en  önemli  bir husus,  gerçek  ve  bilinçli  hainlerdir. 

Özellikle  dostluğu  kullanarak  komplonun  bu  biçimde  gelişmesinde  temel  rol oynayan  Binbaşı  (NATO'da  özel  görevli,  Yunan milli  istihbaratına  atanmış)  Savaş  Kalenderis'in tavrı  çok  iyi  bilinmek  durumundadır.  Benimle ilk  ilişki  arayışından  Kenyalı  hainlere  teslim  edişine  kadar  en  tehlikeli  rolü  oynayan  kişidir. 

Bir  halkın  önderini tasfiye  edemezsin 

Ben  bu  konumumu  biraz  da  tarihsel  örneklerle  kıyaslama  gereği  duydum.  İsa'da,  Yahuda İskaryot,  Sezar  komplosunda  Brutus  gibi.  Eğer onun  tavrı  olmasaydı  bu  komplo  bu  biçimde asla  gerçekleşmezdi.  Kenya  ya  yollanışımda (savcı  kovulma  diyor)  aynen  şunları  söyledi; "Yunan  devletinin  onur  sözünü  size  bildiriyorum,  orada  Helenler  var,  güvenlik  için  en  uygun yerdir,  "on  beş  gün  içinde  de  bir  Güney  Afrika cumhuriyeti  pasaportu  hazırlanıp  verilecektir" Kenyalı  haine  teslim  edildiğimde  ise  "dış  işleri bakanı  Pangalos'dan  özel  talimat  geldi.  "Hollan¬ da'ya  uçuyorsunuz."  Buradaki  ihanetin  temel özelliği  dostluğun  kullanılmasıdır.  İnsan  soyu içinde  en  gaddar  düşmanlık  türü  budur.  Düşmanını  kurşuna  dizebilir,  aslana  parçalatabilir,  idam edebilir,  asabilir,  savaş  taktiklerine 
-  göre  öldürebilirsin.  Ama  bir  halkın kendisi  için  umut  ve  önder  bellediği bir  kişiyi,  akla  gelmesi  bile  insanı dondurabilecek  böylesine  bir  tu- 
I  tumla  tasfiyenin  her  türüne  açık  bir biçimde  postalayamazsın.  Bir  devlet 


adına  böyle  bir  suçun  işlendiğine  dair  sanırım ikinci  bir  örnek  gösterilemez.  ABD,  kendi  adına karar  verebilir.  Ama  kendi  devletine  dostları  vasıtasıyla  iyi  niyetlice  gelmiş  birisini  asla  böyle muameleye  tabi  tutmaz.  Nitekim  Rusya,  İtalya, Suriye  dahil  hiçbir  devlet  bu  tarzı  aklına  bile  getirmemiştir.  Peki,  kendilerini,  Helen  cumhuriyeti adına  hareket  etmekle  görevli  sayan  biri  nasıl bu  rolü  oynadı?  Bu  nasıl  akıl  ve  yürektir?  Helenizm  olgusunu,  onun  devletleşme  gerçeğini  bu soruya  yanıt  vermek  için  tanımlamaya  çalıştım. 
Hatta  kapitalist  Avrupa  uygarlığına  nasıl  sızdığını da  bu  soruyla  bağlantılı  ele  aldım.  Bu  zihniyete yol  veren  bir  kültür  çözümlenmeyi  gerektirir. 
Doğu  kültüründe,  bu  tür  olguya  yer  yoktur. 
Başka  tür  kalleşlikleri  ne  kadar  yaygın  olursa olsun,  Ortadoğu  da  düşmanın  çadırına  bile dostlukla  girene  el  kaldırılmaz.  Düşman  ne kadargüçlü  olursa  olsun,  misafirteslim  edilmez. 
Tabi  politik  anlaşmalardan  bahsetmiyorum. 
Eğer  Helen  cumhuriyeti  adına  bana  denilse "seni  belli  bir  anlaşma  karşılığında  ABD  veya Türkiye'ye  teslim  edeceğiz,  yasalarımız,  çıkarlarımız  bunu  gerektiriyor."  Bunu  yine  sorun  yapmazdım,  politikanın  gereğidir  derdim.  Dostluk adına  yalanla  sonuç  almanın  insanlık  olgusunda çok  ender  rastlanan  bir  olay  olduğu  kanısındayım.  Kalenderis  ayrıca  fanatiklik  derecesinde hayranım  geçinirdi. 


Dostluk  açısından  çıkarmam  gereken  sonuç, bu  kavramı  derinliğine  ele  almaktır.  Yüzeysel, rastgele  ne  dostlukların  kurulması,  geliştirilmesi,  ne  de  kullanılması  doğrudur.  Dostluk,  yoldaşlıktan  önce  gelir.  Belki  de  bu  yönüyle yoldaşlıktan  da  önemlidir.  Dost  seçip  toplum ilişkilerinde  değerlendirmek,  bütün  tarihsel- toplumsal  boyutları  içinde  ele  alınmayı  gerektirir.  Savunmalarıma  damgasını  vuran  "toplumu tanımla"  çabamın  altında  da  bu  gerçeklik  yatar. 
Dostluğa,  arkadaşlığa  çok  yatkınlığım  bilinir. 
Hatta  tarihin  ünlü  destanlarında  işlenen  bir  Gılgamış  için  Enkido,  Akileus  için  Patroklos  neyse, o  tür  dost  arkadaşlar  aradığım  bilinir.  Bir  Kemal Pir  arkadaşlığı  bu  örneklerden  her  halde  geride değildir.  Felsefi  yoğunluğumu  derinleştirdikten sonra  şunu,  daha  iyi  fark  ettim.  Her  şey  zıddını doğurur,  besler.  Bilim,  artık  madde-karşı  maddeden  bahsediyor.  Elektronun  zıddı,  pozitron oluyor.  Dostluk  gücümün  niteliği  çapında,  zıddının  baş  göstermesi  olasıdır.  Felsefeyi  yaratan Helenizm'in  zihniyet  yapısında  bu  olguları  yakalamak  mümkündür.  Fakat  zıtlıklar  olgusunda bu  kadar  kurnazlaşmak,  bir  kültürü  fazla  iflah etmez.  Tarihte  büyük  Helenizm'in  trajik  çöküşünün  ve  küçücük  biryarım  adaya  sığınışının  altında,  bu  gerçekliğin  yadsınamaz  ve  önemli  bir payı  olsa  gerek.  Türklerin  şöyle  bir  atasözü  vardır;  "Yunandan  dost,  domuzdan  post  olmaz." 
Önemli  gerçeklik  payı  var.  Ama  tüm  Helenizm gerçeğine  ve  halklarına  mal  etmemek  gerektiğine  dair,  inancımı  da  korurum.  Tersine  Kürtlerin  saflığına  ilişkin  de,  çok  şey  söylenir.  Belki  bu yüzden,  devletsiz  kalmışlardır.  Açık  belirtmeliyim  ki;  dostluğu  bu  denli  kullanan  bir  kültüre, uygarlığa,  devlete  sahip  olmaktansa,  devletsiz, ilkel  komünal  toplumun  saf  ve  basit  ruhu  içinde kalarak,  toplumsal  özgürleşmeyi  bin  defa  daha tercih  ederim.  Böylesi  bir  halktan  olmayı  da onur  sayarım. 


■ 


Her  şey  zıddını  doğurur,  besler 


Sibat  2017 


hevpeyvîn 


Nevvaya  Jin 
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Berdefka  Partiya  Hembestigî  a  Efqanistane  Sîley  Xefar: 


Vîna  gelaıı  heza  here  bihez  a 
II  dijî  dagirgeran  e 


•  Berjîn  TEKOŞER 

5'îley  Xefar  berdefka  partiya  Hembestigî  a  Efqanistane  ye  ku  wek  partiyek  muxalifte  nasîn.  Eme  hewl  bidin  di  ve  hevpeyvîne  de  li ser  şert  û  mercen  ku  jin  li  Efqanistane  di  nav  de dijîn,  rewşa  siyasî  a  li  wir,  zor  û  zehmetiyen  ku  wek jin  di  nav  kar  u  xebaten  siyasî  de  rojane  pere  rû  bi rû  dibin ,  bigirin  dest  û  binirxînin.  Niha  jî  eme  hewl bidin  nerînen  birezXefaryen  di  derbare  van  mijaran de  bi  we  xwendevanen  heja  re  parve  bikin. 

Hûn  wek  aktîvîsteke  jin  bi  salan  in  ji  bo  maf  û azadiya  jinan  tedikoşin,  gelo  hûn  dikarin  hineke behsa  rewşa  jinen  Efqanîstane  û  xebaten  we  yen di  ve  mijare  de  bikin? 

Bere  ku  ez  dest  bi  axaftina  xwe  bikim,  ez  silav  û heskirinen  xwe  yen  bedavvî  ji  tevahiya  gele  Kurd, gele  qehreman  û  tekoşîner  re  bire  dikim. 

Ez  di  nav  malbatek  ronakbîr  û  tekoşer  de  hatim dinya  ye.  Bave  min  yek  ji  tekoşeren  berxwedana li  dijî  dagirkirina  Efqanistane  bû.  Dayîka  min  jî her  tim  piştevana  bave  min  bû  û  di  her  keliyek  jiyana  w î  de  li  gel  bû.  Ji  ber  ku  ez  di  nav  malbatek bi  vî  rengî  de  mezin  bûm,  min  hîn  di  temene  13- 
14.  an  de  dest  bi  kar  û  bare  civakî,  bi  taybetî  jî xebaten  di  nav  jin  û  zarok  an  de  kir.  Di  wan  deman de  em  li  Efqanistane  wek  koçber  dijiyan.  Ji  ber  ve jî  piraniya  xwe  ez  di  nav  kar  û  bare  bireve  birina vvargeha  penaberan  de  bûm.  Bi  daxwaza  xwe  min zarok,  zaroken  keç  û  jin  pervverde  dikirin  û  ders dida  wan.  Dema  jin  raste  pirsgirekeke  bihatana, min  hewl  dida  çareser  bikim  û  ji  wan  re  bibim arîkar.  Helbet  ne  tene  pirsgireken  jinan,  di  heman deme  de  ji  bo  min  pirsgireken  zarokan  jî  girîng bûn  ku  çareser  bikim.  Piştî  demeke  şûnde  min dest  bi  xebaten  li  ser  mafe  jinan  kir.  Bitaybetî  xebaten  min  li  ser  peşîgirtina  tund  û  tûjiya  li  ser jine  her  ku  diçû  zedetir  dibû.  Mînak  me  malen evvlehiye  ji  bo  jinan  avakiribûn  ku  dema  jin  rastî tund  û  tûjiye  dibin  li  wir  ben  bi  cih  kirin. 

Be  guman  agahdar  kirin  û  pervverde  kirina  jinan di  van  mijaran  de  jî  ji  bo  min  gelek  girîng  bû.  Min her  tim  xwe  wek  çalakvanek  siyasî  didît,  le  bi  taybetî di  sala  2004'an  de  dema  partiya  Hembestigî  hat damezirandin,  bi  avvayek  resmî  min  dest  bi  kare  siyasî  di  nav  ve  tevgere  de  kir. 

Hûn  dikarin  hinek  behsa  malen  evvlehiye  yen ku  we  ji  bo  jinan  avakirbûn  bikin  û  gelo  ev  mal di  nav  Efqanistane  an  jî  Pakistane  de  hatibûn ava  kirin? 

Me  malen  jinan  li  Efqanistane  avakirin.  Ev  malen  jinan  hem  di  dema  Taliban  de  û  hem  jî  piştî 2001'an  şûnde  jî  hatin  avakirin.  Le,  ev  xebaten me  di  dema  Taliban  de  bi  avvayek  veşartî  dihat meşandin.  Di  dema  ku  hîn  Taliban  li  ser  kar  bû, me  di  sala  1999'an  de  rexistinek  jinan  a  bi  nave HAKA  avakir.  HAKA  te  vvateya  saziya  parastine  a ji  bo  jin  û  zaroken  Efqanistan  e. 


Li  ser  kîjan  pediviyen  civakî  û  siyasî  yen  li  Efqanistane  we  partiya  Hembestigî  avakir  û  hûn  dikarin  hinek  behsa  rola  jin  a  di  nav  siyasete  de  bikin? 

Partiya  hembestigî  di  sala  2004'an  de  ji  aliye komek  ronakbîren  azadîxwaz  û  demokrat  we  hat damezirandin.  Gelemperiya  kesen  di  nav  damezirandina  tevgere  de  cih  girtin,  xwedî  paşerojek tije  tekoşîn  bûn.  Her  wiha  tecrübe  û  ezmûna  wan kesan  a  di  şere  li  hembere  sosyal  emperyalîzma Rus  de  jî  hebû. 

Di  sala  2001'an  de  Efqanistan  bi  avvayek  resmî hat  dagirkirin.  40.  sal  in  ku  gele  Efqanistan  di  nav gola  xwîne  de  hildipetî  û  dihat  şevvitandin.  Di  tevahiya  ve  pevajoye  de,  demokrat,  sosyalîst,  çepgir û  tevgeren  azadîxwazen  Efqanistane  hatibûn  çevvisandin.  Û  em  fikirîn  ku  piştî  ewqas  tişten  hatine jîn,  hevvcedarî  bi  tevgerek  bi  hez  li  Efqanistane  heye ku  xebatek  esasî  li  dijî  emperyalîzma  Emerîqaye, tevgeren  kevneperest,  olperest  yen  li  Efqanistane ku  hin  ji  wan  ji  aliye  Pakistan  û  hin  ji  wan  jî  ji  aliye îrane  we  dihatin  bireve  birin,  heye.  Armanca  me  a esasî  jî  avakirina  Efqanistanek  azad,  demokrat  û xweser  bû. 

Wek  gele  Efqanistane  hûn  ji  sala  1979'an  de  di nav  şerek  dijvvar  de  tedikoşin,  hûn  dikarin  hineke ji  me  re  qala  revvşa  li  we  dere  bikin? 

Revvşa  jeopolîtîk  a  li  Efqanistane  a  heyî  re  li  rewşek  wiha  vedike.  Ji  ber  ve  jî  j e  re  dibejin  dile  Asya, ji  we  dere  dikare  bi  rehetî  mirov  hem  xwe  bigihînin Asya,  Asya  ya  navîn,  hem  jî  tevahiya  Rojhelata  Navîn.  Ji  ber  ve  jî  ji  40.  salan  zedetire  zext  û  erîşen Emerîqaye  yen  li  ser  Efqanistane  didomin;  li  ser ve  hereme  hesab  û  plan  ten  kirin.  Bere  salen 1979'an,  hîn  dema  desthilatdariya  Davud  Xan  de, Emerîqaye  li  ser  hereme  servveriya  xwe  da  çekirin û  planen  desteser  kirina  devvlemendiyen  ser  erd û  bin  erd  yen  li  hereme,  peş  xistin.  Ji  xwe  dovre bi  deste  Emerîqaye  Taliban  anîn  Efqanistane  û kirin  bela  sere  gele  herem  e.  Ev  yek  jî  bû  sedem ku  Taliban  wek  yek  ji  desthilaten  here  bi  wehş  a  li cîhane  ku  li  dijî  azadiya  civak,  dijbere  jine  û  hebûna  we  ye,  xwe  li  tevahiya  hereme  belav  bike. 
Di  bin  nave  ku  Efqanistane  di  bin  desthilatdariya Sovyete  de  rizgar  bike,  hat  û  Netevveyen  Yekbûyî jî  ev  yek  pejirand  in. 

Efqanistan  li  hereme  yek  ji  vvelaten  here  dewlemend  bû.  Ji  hela  komir  de  ku  heya  niha  ev  dewlemendiya  bin  erd  de  nehatiye  bikaranîn,  pirr devvlemend  e.  Keviren  bi  qîmet,  dîsan  ji  hela  çavkaniyen  av  de  jî  devvlemend  e.  Ev  hemû  devvlemendiya  li  vvelate  me  bû  sedem  ku  Emerîqa  îro planen  berfireh  yen  aboriye  peş  bixîne.  Ger  sibe roje  de  şerek  nû  a  cîhanî  rû  bide,  we  Efqanistan bibe  navenda  van  şer  an.  Hemû  komen  terorîst yen  li  hereme  ji  aliye  hezen  emperyalîst  we  ji bo  ku  planen  xwe  yen  li  ser  hereme  pek  bînin, hatine  avakirin.  Ji  bo  ku  siyaseta  xwe  a  kolonyalîst  li  ser  Efqanistane  û  bi  reya  Efqanistane  jî  li  ser  tevahiya  hereme  bireve  bibin. 


Ji  xwe  em  dibînin  ev  komen  çete  îro  li  lraq,  Lîbya, Ukranya  û  Suriye  jî  hatine  avakirin  û  bûne  bela sere  gel  an.  Hezen  emperyalîst  bi  reya  van  komen çete,  îro  cîhane  û  bitaybete  jî  hereme  di  nav  xwe de  parvve  dikin. 

Hûn  dikarin  hinek  behsa  hez  û  partiyen  din  yen li  Efqanistane  bikin  û  cûdahiya  di  navbera  wan hezan  de  çiye? 

Em  tu  cûdahiyeke  di  navbera  Mesûd,  partiya Gulbedîn,  Seyaf,  Qanûnî  û  tevahiya  kesen  ku  di nav  hezen  heft  alî  û  heşt  alî  ten  bireve  birin  de nabînin.  Li  cihe  ku  desthilatdariya  wan  servver bû,  li  ser  gele  Efqanistane  îxanet  dihat  kirin  û  gel dihat  qetil  kirin.  Di  demeke  de  ku  Fransa  li  ser Şah  Ehmed  Mesûd  hesap  dikir  de,  di  derbare  wî de  propagandeya  ku  qehremaneke  netevveyîye, dihat  peş  xistin  de,  ew  seroke  partiya  cemiyeta îslamî  a  li  Efqanistane  bû  ku  bi  qetlîamen  salen 1990'î yen  li  Evvşar  a  Kabole  dihatin  nasîn.  Evvşar heremek  Efqanistane  ye  ku  wan  tene  di  rojeke de  bi  hezaran  kes  le  qetîl  kirin.  Li  herema  Evvşare gelek  gören  komî  hene;  îro  jî  hîn  li  ser  gel  qetlîam û  zexte  wan  didomin.  Ew  mirovek  bi  vî  rengî  bû, le  hezen  emperyal  dixwestin  bi  avvayek  cüda  bidin  nîşandayîn. 

Li  gor  rapora  Humen  Rayîsvac  endame  mafe  mirovan;  Eta  Mihemed  Nûr  ku  hîn  di  dema  Şah  Ehmed Mesûd  de  jî  hebû  û  seroke  îcraye  a  cemiyeta  îslamî 


ı  «çLa» 


bû,  niha  jî  parezgere  herema  Mezar  e,  gelek  qetlîamen  komî  pekanîn.  Ji  bo  ku  denge  hemû  komen dijber  bibire,  gelek  komen  çene  jî  pervverde  kirin. 
Ez  dikarim  bejim  ku  tu  ferq  di  navbera  wan  kom  an jî  kesen  çete  de  nîne. 

Dema  ku  hûn  revvşa  heyî  a  Efqanistan  di  nav deye,  her  wiha  dema  hûn  revvşa  bere  dinerin,  guherînen  çavvan  çebûne  û  çi  ferq  di  navbera  van her  du  pevajoyan  de  heye? 

Em  wek  nesle  civvan,  di  nav  şer  de  hatin  dinyaye û  mezin  bûn.  Tişta  ku  em  ji  mezinen  xwe  û  tekoşeren  bere  dibihîsin,  ev  e  ku  Efqanistan  hertim  qadeke  tekoşîne  bûye.  Her  wiha  hertim  li  dijî  dagirgerî û  servveriye  tekoşaye.  Çi  di  dema  împratoriya  Îngîlîz de  ku  bav  û  kalen  me  se  caran  ew  tek  birine.  Her wiha  sosyal  emperyalîzma  Rusyaye  jî  nekarî  li rexme  hemû  derfeten  di  dest  xwe  de  li  hember berxwedana  gele  me  bisekine.  Di  wan  deman  de ku  tevgeren  civvan  û  jinan  pirr  çalak  bûn;  di  roja îro  de  ev  tevger  gelek  levvaz  bûne  û  yek  ji  siyaseta here  ber  bi  çav  a  hezen  emperyalîst,  kapîtalîst  ev e  ku  her  cihe  ku  diçe,  destpeke  erîşen  xwe  dibe ser  tevgeren  sosyalîs,  demokrat,  azadîxwaz,  jin  û civvan  an.  Van  erîşan  jî  çi  raste  rast  û  çi  veşartî  bike, bi  deste  koleyen  xwe  yen  hundir  de  pek  tîne.  Ger bav  û  kalen  me  bi  salan  çek  li  ser  milan  tekoşiyan e  û  bi  avvayen  here  dirindene  hatibin  çevvisandin jî  em  yek  tiştî  baş  fer  bûne,  ev  jî  ev  e  ku  reya  wan bidomînin  û  tebikoşin.  Heya  ku  em  Efqanistanek azad  û  demokrat  ava  bikin,  eme  hertim  xwedî  li çek  û  tekoşîna  wan  derbikevin. 

Hûn  tekoşîna  gele  Kurd  û  bitaybetî  jî  a  jinen Kurd  çavan  dibînin  û  dinirxînin? 

Dîrok  û  tekoşîna  Kurd  an  ji  çil  salan  wir  ve  ye em  dişopînin.  Em  baş  dizanin  ku  wan  di  her serdemeke  de  gelek  vvindahî  dane,  ji  bo  azadî û  serxwebûna  xwe  berxwedan  e.  Ev  tekoşîn heviye  dide  hemû  gelen  bindestyen  li  herem û  cihan  e.  Ji  me  re  jî  ve  heviye  dide  ku  ger gel  bi  vînek  qewîm  li  berxwe  bidin,  tu  hez nikarin  hebûn  û  tekoşîna  wan  tek  bibin.  Bitaybetî  ev  dersek  mezin  e  ji  bo  gele  Efqanistane  ku  hertim  dibejin,  'em  be  Emerîqaye nikarin  tişteke  bikin'.  Ji  bo  ku  mirov  ji  koletî  û servveriye  rizgar  bibe,  bere  hertişteke  lazime  li hembere  hezen  desthilatdar  û  emperyal  bisekine.  Ev  erka  meye  ku  em  piştgiriya  xwe  a  ji  tevahiya  tevgeren  azadîxwaz  bidin  nîşan  dayîn,  bi  hev re  tebikoşin  û  cîhanek  nû  ji  hemû  gelen  hereme re  ava  bikin.  Ev  piştgirîji  bo  megele  Efqane  pirr  girîng  e,  ji  ber  ku  tekoşîna  gele  Kurd  her  tim  ji  hela raya  giştî  re  yan  kem  yan  jî  şaş  hatiye  dayîn.  Tucaran nehatiye  xwestin  tekoşîna  Kurd  an  rast  be  dayîn. 
Me  ji  xwe  re  erk  didît  ku  gele  me  tekoşîna  Kurd  an bi  avvayek  here  rast  binase  û  xebaten  wan  ji  xwe re  bike  bingehe  tekoşîn  e. 

Here  davvîjî  ez  pirr  kin  dixwazim  li  ser  Efqanen ku  îrane  şandibûn  Suriye  û  dabûn  şer  kirin,  ravvestim.  Piraniya  Efqanen  ku  ji  hela  îrane  we  hatibûn  şandin,  penaberen  ku  li  îrane  dijiyan  bûn. 
Rejîma  îrane  xizanî  û  beçaretiya  penaberen  Efqan bikar  anî  û  di  bin  nave  ku  ve  miaş  bidin  malbaten wan,  wan  bikin  hemvvelatiyen  îrane,  ew  şandin Suriye.  Heta  gelek  ji  van  kesan  jî  bi  dare  zore hatin  şandin.  Her  wekî  ku  di  şere  îran-lraqe  de  jî bikaranîbûn,  xwestin  dîsan  gele  Efqan  ji  bo  berjevendiyen  xwe  bikar  bînin. 
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Nevvaya  Jin 


hevpeyvîn 


Sibat  2017 


Dayîka  Fodul 


Di  hindûre  min aerînek  ji  agir bilind  dibû 


•  Rûken  AYDIN 

Fodul  Algunerhan  dayîka  gerillaya  YJA-STAR'e Sevcan  Algunerhan  (Rûken  Bingöl)  e  ye  ku di  navbera  24-22  Cotmeha  sala  2011'an  de li  herema  Hekarî,  di  encama  topbarana  arteşa  Tirk de  jiyana  xwe  ji  dest  da.  Dema  ku  me  bi  dayîka Fodul  re  hevpeyvîn  çedikir,  gelek  caran  keliyen  pirr bi  hestyar  jî  hate  jîn.  Di  her  peyve  de  û  bi  herikîna her  peyveke  re  girî gire  bi  gire  diherikî  di  qirike  de. 
Bi  her  herikîna  peyve  re  em  jî  diherikîn  di  nav  hesten  bi  eş  yen  dayîka  Fodul  de. 

Dayîka  Fodul  di  destpeka  axaftina  xwe  de  heyfa xwe  bi  rojen  bere  tîne  û  bale  dikşîne  ser  jiyana  jinen Kurd  û  dibeje:  "Jiyana  her  yek  ji  jinen  Kurd  wek  romaneke  dimîne.  Xweziya  ku  xwendin  û  nivîsîna  min hebûya  ku  min  karîba  tevahiya  jiyana  xwe  binivîsim.  Min  dikarî  ji  ve  jiyana  xwe  deh  pirtûk  derbixista.  Ji  ber  ku  her  yek  ji  me  jinen  Kurd  jiyanek  wisa dijî  ku  ne  pekane  bi  çend  gotinan  dawî  le  be."  Dayîka  Fodul  wiha  pede  diçe:  "Ez  di  nav  malbatek  ne pirr  xezan  û  ne  jî  evvçend  devvlemend  de  mezin bûm.  Ez  li  günde  Keşkan  hatim  dinyaye  û  mezin bûm.  Günde  Keşkan  giredayî  nehiya  Gexiye  û evvder  jî  giredayî  bajare  Bîngule  ye.  Nave  bave  min Yasîn  û  nave  dîya  min  jî  Zekiye  ye.  Em  sezdeh  xwîşk û  bira  ne  ku  ji  wan  se  mirin  e.  Ji  penc  keç  û  penc  birayan  ya  herî  mezin  ez  im.  Malbate  debara  xwe  bi xwedî  kirina  dewaran  dibohirand.  Helbet  ne  tene malbata  me,  we  deme  debara  tevahiya  gund  li  ser xwedî  kirina  pez  û  devvaran  bû." 

'Temenâ  min  biçûk lâ  barâ  jiyane  giran  bû' 

Dayîka  Fodul  behsa  jiyana  li  gund  û  zaroktiya  xwe dike  û  wiha  pede  diçe:  "Di  wan  deman  de  li  günde hereme  qet  dibistan  nînbûn,  li  günde  me  jî  dibistan nînbû,  le  di  maleke  de  dest  bi  pervverdeye  hatibû kirin.  Lebele,  ji  bo  ku  zaroken  keç  neçin  dibistine; we  deme  baş  te  bîra  min  ku  hemû  şeniyen  gund kom  bibûn  û  di  navxwe  de  nîqaş  kiribûn  ku  zaroken keç  neşînin  dibistane.  Here  dawîjî  dixwazin  ben cem  bave  min  û  nerîna  wî  a  di  ve  mijare  de  bigirin ku  a  rast  kes  di  gund  de  ne  li  gel  bû  ku  zaroken  keç bixwînin.  Ji  ber  ku  di  gund  de  gotina  bave  min  dihat pejirandin,  gundiyan  dixwest  nerîna  wî  a  di  ve  mijare  de  bizanibin.  A  rast  bave  min  yek  ser  da  zanîn ku  ew  ne  li  dijî xwendina  zaroken  keç  e.  Ji  xwe  heya we  deme  me  bi  Tirkî  nedizanî.  Ji  ber  feraseta  şaş  a di  nav  gel  de  hatibû  belavkirin  û  dihat  gotin  ku  jin we  çi  bi  xwendine  bike,  ji  xwe  dem  we  be  ku  bize- 


vvicin  û  bibin  kabaniya  malbateke;  me  nekarî  bixvvînin  û  bala  xwe  bidin  dibistan  e.  Min  penc  salan xwend,  le  ger  mirov  kome  ser  hev  bike,  salek  nebû. 
Ji  ber  ku  em  hefteyeke  diçûn,  deh  rojan  nediçûn  dibistan  e.  Ji  ber  ku  em  diçûn  beriye,  zarok  nexweş diketin,  kar  û  bare  male  jî  li  ser  pişta  me  zaroken keç  bû.  Dibe  ku  we  deme  temene  me  biçûk  bû,  le kare  ku  me  dikir  û  berpirsyariya  ku  me  hildida  ser mile  xwe  pirr  giran  bû." 

Dayîka  Fodul  wiha  didomîne:  "Dem  hat  û  çû,  ez mezin  bûm.  Her  ku  ez  mezin  bûm  kar  û  bare  jiyane zedetir  dibû  bar  û  pişt  ji  min  re.  Her  kare  ku  be  bîra we  a  pedivviya  jiyana  li  gund  pe  hebe,  min  kiriye. 
Min  hema  beje  her  kilama  vvelateke  dizanî.  Di  her davveteke  de  min  kilam  digotin,  ez  kilam  bejek  baş bûm,  ji  xwe  be  min  tavvet  nedibûhirîn.  Lazim  bû  ez bere  her  keseke/î  di  civate  de  amade  bam." 

'Jiyan  honandinek ji  keseran  bû' 

Dayîka  Fodul  bale  dikşîne  ser  irf  û  adeten  bere  û revvşa  we  deme  wiha  tîne  ziman:  "Hevsere  min  ji günde  Simsore  a  bi  ser  Bîngule  ye.  A  rast  baş  nizanim  ka  emre  min  çend  bû,  ji  ber  ku  heya  ez  zewicîm  bi  çend  salan  şûnde  jî  paşe  nasnameya  min derxistin.  Wan  deman  keç  û  law  hev  û  du  nas  nedikirin,  malbatan  dixwest  û  hertişt  ere  dikirin.  Rojeke  malbata  ku  ez  ji  lawe  xwe  re  xwestim  vveneye lawe  xwe  anîn  û  gotin  bila  keça  we  binere  ka  çi  dibeje.  Min  li  wene  meze  nekir  û  min  got  ma  dibe ku  wiha  be  ku  ez  wî  bibînim,  bejim  ere.  Ji  xwe  bave min  jî  xwest  lawik  bibîne,  ji  wan  re  jî  da  diyar  kirin ku  bi  vî  şevveyî  nabe.  Dovre  bave  lavvik,  lawe  xwe xwest  û  anî.  Lavvik  hatibû,  le  xebera  min  pe  nîn  bû, ez  yek  car  çûm  xenî  ku  xweliya  sobe  birejim,  jinapa min  gazî  min  kir,  dema  ez  li  pişt  xwe  zivirîm  çave min  bi  wan  ket.  Min  nedizanî  ku  lavvik  ew  hatine û  di  xanî  de  ne.  Ez  di  cihe  xwe  de  mam!  Bi  lerze ketim!  Heya  we  deme  tu  lavvikeke  bi  xwe  re  ev  cisaret  nedîtibû.  Kese  cisaret  nedikir  be  û  min  bixwaze.  Ji  xwe  ez  ditirsandim  û  ji  min  re  digot;  ger tu  bi  min  nekî  eze  te  di  riya  beriye  an  jî  dema  diçî kine  şûştine,  birevînim.  Bi  dehan  caran  hatin  û çûn,  di  davviye  de  bi  hezar  zor  û  zehmetiyan  gotina  ere  ji  min  girtin." 

Dayîka  Fodul  dide  diyar  kirin  ku  ew  sal  ji  bo  we salen  here  bi  zehmet  bûn  û  axaftina  xwe  wiha  didomîne:  "Di  sala  1976'an  de  ez  dezgirtı  bûm,  di 


meha  danzdehan  a  davviya  sale  jî  davvet  çebû  û ez  birim.  Xwezûye  min  du  caran  zevvicî  bû.  Malbatek  pirr  qelebalix  bûn.  Jiyan  pirr  zûr  bû,  ez  bi hezar  zor  û  zehmetiyan  re  rû  bi  rû  dibûm.  Jiyan  ji bo  min  honandinek  ji  keseran  bû.  Di  wan  deman de  bûk  heya  saleke  nedikarîn  biçin  mala  bave xwe.  Xerîbî  û  li  male  ewqas  dûr  mayîn  ji  min  re gelek  zehmet  dihat.  Qet  ji  bîra  min  naçe,  mame min  hatibû  serdana  min,  dema  diçû  ez  çûm  deste wî  û  min  xatir  je  xwest,  di  we  keliye  de  ez  pirr hestyar  bûm  û  giriyam.  Di  mitbexe  de  bi  denge nizm  ez  digiriyam  ku  bi  nişka  we  hevsere  min  ket hindûr,  dema  ku  dît  ez  digirîm,  dest  bi  gotinan  kir. 
Nezantî  ewqas  zede  bû  ku  tene  ji  bo  ku  ez  digiriyam,  zext  li  min  dikir.  Dixwest  ji  destpeka  bi  hev re  jiyane  ezje  bitirsim." 

QMnek  ku  olan  dide 

Dayîka  Fodul  wiha  pede  diçe  û  dibeje:  "Li  ser  min pirr  zext  dida  çekirin,  le  min  qet  nedikarî  denge  xwe bikim.  Denge  me  dibû  qerînek  ku  di  hindûre  me  de olan  dida.  Di  wan  deman  de  ger  zilam  çi  biguta  jî  ji fediyan  ne  pekan  bû  ku  tu  denge  xwe  bikî.  Me  nedikarî  biaxivin,  ji  xwe  dema  xwezûye  me  biaxiva  ne pekan  bû  ku  em  li  ber  de  biaxivin  an  jî  bersiva  wî bidin.  Dema  xwezûye  min  biketa  hindûr,  ger  her  du deste  min  di  nav  xwîne  de  baya  jî  lazim  bû  min  bihela  û  çûbam.  Ji  xwe  ger  xwezûre  min  hindûre  xanî de  baya  ne  pekan  bû  ku  hevsere  min  biketa  hindûr, heya  ku  bave  wî  derbiketa.  Me  bi  destmala  xwe deve  xwe  digirt  û  heya  saleke  jî  xelî  (xelî  destmalek ku  roja  bûkiniye  ji  bo  kes  büke  nebîne  tavetin  ser sere  we)  li  ser  sere  me  ranedibû. 

Pişti  se  mehan  şûnde  ez  ducanî  bûm.  Hevsere min  ez  hîn  bûka  se  mehan  bûm,  tevî  yek  ji  gundiye me  çû  Evvrûpa.  Saleke  sax  kare  min  girî  bû.  Jiyan ewqas  zehmet  bû  ku  anîna  ziman  a  wan  şert  û  mercen  ez  di  nav  debûm,  gelek  zehmet  e.  Ji  bo  min jiyan  weke  ku  tu  gorzek  giya  bînî  û  bixî  nav  agir  û  bi xim  xime  deng  bi  ser  bike  we,  vvisan  bû.  Wisa  qerînek  bilind  dibû  di  hindûre  min  de." 

Dayîka  Fodul  dema  ku  behsa  keça  xwe  Sevcan ango  Rûkene  dike  pirr  hestyar  dibe  û  be  hemde  we fermesk  di  çav  an  de  dest  bi  herikîne  dike.  Herçend ji  bo  we  behsa  Rûkene  kirin  zehmet  be  jîji  aliyeke bi  her  du  destan  fermesken  xwe  paqij  dike  û  ji  aliye din  de  jî  dest  bi  axaftine  dike  û  dibeje:  "Zaroka  min Rûken  hîn  bîst  rojî  bû  ku  bave  we  zivirî.  Piştî  hat bi  demek  kin  şûnde  biryar  da  ku  hin  ji  endame  malbate  bigire  û  biçe  Manîsaye. 
Sedema  ve  yeke  jî  zedebûna  nifûsa male  û  bekarî  dida  nîşandayîn.  Ez  û xwesûya  xwe  û  xwezûye  min,  em  li gund  man.  Piştî  se  çar  mehan  şûnde hat  û  em  jî  bi  xwe  re  birin.  Rûkena keça  min  ewqas  levvaz  bû  ku  hema te  digot  we  bimire.  Nebeje  ji  bîrça ev  zarok  ketiye  vî  halî.  Şîre  min kem  bû  û  ew  her  birçî  dima.  Em hatin  nehatin  yek  ser  çûn  gel  bijîşk.  Bijîşk  ji  revvşa  zarok  şaş mabû.  Hey  ji  min  dipirsî  û  digor ma  keça  min  te  li  ku  jiyan  kiriye û  çima  zarok  di  vî  halî  de  ye?" 


'Min  nedikarî  tiştekâ  bikim' 

Dayîka  Fodul  bi  her  axaftina  xwe  re  dîsan  dest  bi giriye  dike  û  her  gotinek  li  ser  lev  en  we  perçe  bi perçe,  nîvco  û  perekende  diherike.  Ji  bo  keliyeke  be jî  disekine  û  dîsan  bi  avvayek  aram  dest  bi  axaftine dike:  "Em  du  malbat  di  heman  xanî  de  diman.  Le, piştî  demeke  şûn  de  me  xaniyek  kire  kir  û  em  çûn vvedere.  Min  penc  zarok  hene.  Rûken  (Sevcan)  zaroka  min  a  mezin  bû.  Zarokek  min  din  ku  hîn  heft mehî  bû  di  zik  min  de  mir.  Jiyana  min  evvçend  zehmet  bû  ku  min  birastîjî  nedixwest  ev  zaroka  min  be dinya  ye.  Min  digot  ez  nikarim  wan  her  çar  zarokan xwedî  bikim,  eze  çavan  vî  zarokî  xwedî bikim.  Jiyana  min  ewqas  nexweş  bû,  her  ku  zaroken min  dihatin  ber  çaven  min,  ez  dîn  dibûm  û  min  nedikarî  tişteke  bikim.  Nivîn  nînbûn  ku  ez  zaroken  xwe li  ser  bidim  xew  kirin.  Digotin  em  ji  wan  hez  dikin, le  hez  kirin  ne  vvisan  e.  Hez  kirin  xwedî  kirin  e,  hez kirin  ter  kirin  e  û  hez  kirin  li  wan  hişyarbûn  e." 

Dayîka  Fodul  behsa  zehmetiyen  mezin  kirina  zaroken  xwe  dike  û  wiha  qala  wan  rojan  dike  û  dibeje: "Ez  neçar  dimam  ku  zarokan  li  ser  mînderen  zirav yen  ji  paç  hatibûn  çekirin,  razînim.  Hersibe  ku  zarok ji  xew  radibûn,  digotin  daye  pişta  me  teşe.  Digotin, le  min  nedikarî  tişteke  bikim!  Rûkene  dest  bi  dibistane  kir  û  her  çare  digot  daye  penûs  û  lenûs  hewceye,  le  eze  çibikim  û  li  ku  bînim.  Ji  xwezû,  xwesû  û ji  ke  pere  dixwazim  nadin.  Bav  dixebite  û  peran  re- dike,  dema  be  keyfa  wan  didin,  le  ger  nexwazin  jî qet  nedidan.  Tu  çare  ji  min  re  nemabû,  min  nedizanî  ka  ez  ji  zaroken  xwe  re  çi  bikim.  Rojeke  min  dît ku  Rûken  digirî,  min  je  pirsî  ka  çima  digirî,  we  ez berzivandim  û  got;  'yadeîro  mamoste  ji  min  xeyîdî û  ji  ber  ku  çenteye  min  nînbû,  bi  ser  min  de  hat.  Ji xwe  zarok  jî  heneken  xwe  bi  min  dikin/  Ji  ber  ku pere  nîn  bû  ezji  Rûkene  re  çente  bikirim.  Min  ji  paç je  re  çenteyek  çekiribû,  ji  ber  ve  jî  hemû  hevalen we  pekenîbûn  û  mamoste  jî  je  aciz  bibû.  Rûkene roja  xweş  nedît..!  Jiyan  nekir!" 

Dayîka  Fodul  bi  van  gotinan  dawî  li  axaftina  xwe tîne:  "Di  wan  salan  de  Rûken  diçû  komele  û  dihat, beştarî  nav  kar  dibû.  Piştî  dibistane  dihat  yek  ser diçû  pervverdeya  govend  e.  Ji  ber  ku  komel  ji  male dûr  bû  gelek  caran  direng  dihat  mal  e.  Min  je  re digot  ku  ji  ve  pede  yan  bila  tevî  hevalen  xwe  be  yan jî  bila  şev  neye  û  li  gel  hevalen  xwe  bimîne.  Ji  ber ku  ez  ditirsiyam  tiştek  be  sere  we.  Edî jiyana  Rûkene wiha  domkir.  Bi  avvayek  çalak  di  nav  kar  û  bare  welatpareziye  de  cih  girt.  Ji  xwe  piştî  demeke  şûnde  jî ew  bi  xwe  bû  mamosteya  govend  e.  Piştî  demek direj  derbaz  bû  şûnde  Rûkene  biryara  xwe  a  beşdarbûne  da.  We  dixwest  meşa  xwe  li  ser  çiyayen azad  bidomîne.  Min  hertim  û  dayîm  digot,  eze  tu caran  li  peşiya  we  nebim  asteng.  Her  biryara  ku  we bida  eze  li  pişt  bama.  Di  davviya  hertiştî  de  dile  min rehet  e  û  ez  gelek  caran  dibejim,  şikur  ku  min  peşiya  we  negirt  û  we  reya  xwe  bi  xwe  peyda  kir. 
Rûken  di  sala  1994'an  de  biryara  xwe  da  û  beştarî nav  refen  gerîla  bû.  Lebele  bere  ku  ew  bire  bikeve, şevek  bere  ku  biçe,  me  mivandahiyek  mezin  je  re da  û  me  dixwest  we  bi  şahî  û  dilek  xweş  oxir  bikin. 
Şev  jî  min  hene  germ  kir  û  min  por  û  desten  we hene  kirin.  Min  Rûkena  xwe  wiha  bire  kir." 
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ZEYNEP  ERDEM 


Îksîra  berxwedana  gele  Kurd  Ocalan  e 


Sibat  meheke  reş  û  tariye  ji bo  Gele  Kurd. 
Herwiha  di  ve  mehe  de  ji  tarîtiye  ronahî jî  hatiye  avakirin.  Rebere  gele  Kurd  Abdullah  Ocalan  di  15  e  sibata  Sala  1999’an  de  bi qomployeke  navnetewî  radeste  dewleta  Tirk  hate kirin.  Dost  û  dijmin  hema  bejin  her  kesî  digot; 'edî  dawîyapevajoyeke  hat PKK  we  biqede,  aqubeta  serhildanen  gele  Kurd  yen  demen  derbasbuyî bi  sere  PKK  e  de  jî  hat '. 

Be  guman  ve  rewşe  di  nava  PKK  e  de  jî  hejandineke  mezin  pek  anî.  Ji  ber  ku  PKK  tevgerek  Rebertiye  bû.  Ji  aliye  Rebertiye  ve  bingeha  we  hatiye avetin  û  di  pevajoyen  herî  bi  zehmet  de,  taktîk  û stratejya  we  ji  aliye  Rebertiye  ve  hatiye  diyar  kirin û  tevger  ji  tekçûne  rizgar  kiriye  û  biriye  serkeftine. 

Rebere  gele  Kurd  Abdullah  Ocalan  di  pevajoya qomploye  de  gotibû;  'ji  ber  döşten  sexte  û  rehevaltiya  kem,  qomplo  pek  hat '.  Le,  rehevalen  wî,  ji despeka  qomploye  û  heya  roja  me  ya  îro,  ketin nava  hewldana  derbas  kirina  ve  rehevaltiya  nebes. 
Xwestin  xwe  bighinin  asta  hevaltiyeke  li  gor  terz, tempo  û  kurahiya  Rebere  xwe. 

Be  guman  ev  jî  ne  hesan  bû.  Ji  despeka  pevajoye de,  ji  heft  salî  bigire  heya  hefte  salî  herkesek  bû  xelekeke  ji  agir  li  dora  Rebere  xwe.  Şîara  bingehîn ‘Be  Serok  jiyan  nabe’  bû.  Ji  ber  ku  ev  Rebertiye  jiyana  be  wate,  tije  wate  kiribû,  jiyana  ku  hatibû tüne  kirin,  careke  din  ruh  dabûye,  heviyen  hatibûn tüne  kirin,  careke  din  ji  nû  de  şîn  bibûn  û  weke  da- 


reke  ji  zivistaneke  zor  û  zahmet  derkeve  buhare, hevî  bişkivîbûn,  kulîlk  dabûn. 

Li  cihe  ku  her  kesî  digot;  'dawiya  re  hat ',  Rebertiya  gele  Kurd  dawî  kir  despek.  Di  nava  çar  diwaran  de  bu  karkere  evîn  e.  Evîna  xwezaye,  evîna civakeke  azad,  evîna  jin  eke  azad,  evîna  peşeroj  eke azad  ya  ji  bo  hemû  gelan..! 

Herî  zede  jî  jin  en  Kurd  bi  qomploya  navnetewî hejiyan.  Ji  ber  ku  Rebertiya  wan  kelî  bi  kelî  bi  wan re  di  nava  tekiliye  debû.  Teoriya  bîrdoziya  rizgariya jine  ji  aliye  wî  ve  hatibû  îlan  kirin.  Roj  bi  roj  bingeha  ve  bîrdoziye  ji  aliye  civakî,  leşkerî  û  rexistinî ve  dihate  xurt  kirin.  Ev  xebat  bi  dawî  nebû  û  di nava  çar  dîwaran  de  jî  hat  berdewam  kirin. 

Rebere  gele  Kurd  bi  pareznameyen  xwe  yen  nû û  projeya  konfederalîzma  demokratik,  ji  bo  gele Kurd,  hemû  gelen  li  hereme  asoyek  nû  vekir.  Ji  ber ku  pergala  modernîteya  kapitalist  bi  destverdana Rojhelata  Navîn  dixwest  hebûna  xwe  mayînde bike  û  xwe  ji  kaos  û  aloziya  heyî  rizgar  bike.  Pevajoya  destverdana  Rojhelata  Navîn  bi  qomploya navnetewî  a  li  dijî  Rebere  gele  Kurd  re  yekser  giredayî  bû.  Bi  ve  qomploye  pevajoya  destverdana hereme  hat  destpe  kirin.  Lewaz  bûn  û  tek  çûna dewlet-netewe,  qeyrana  li  hereme  ku  di  encama van  polîtîkayen  pergala  modernîteya  kapitalist  de rû  dabû;  dihat  xwestin  bi  destverdanen  nû  pergala xwe  ji  van  kaos  û  aloziyan  xelas  bikin,  temene  xwe direj  bikin.  Her  wekî  ku  projeya  dewlet-netewe 


nekarî  bibe  perspektîfek  xurt  a  ji  bo  çareser  kirina pirsgireken  hereme,  berovajî  rewşa  heyî  a  li  hereme hîn  aloztir  kir.  Ji  xwe  piştî  mudaxeleyen  li  hereme, pirsgirek  berde  çareser  bibin  wek  gireyek  kur  her ku  diçû,  kurtir  dibû. 

Peşdîtin  û  pergala  modernîteya  demokratik  a ku  ji  aliye  Rebere  gele  Kurd  Abdullah  Ocelan  we hat  peş  xistin,  hîşt  ku  gele  Kurd  ji  her  pevajoye  re amade  bin  û  hîn  baştir  tevlî  bibin.  Her  wiha  dahûrînen  di  derbare  tek  çûna  dewlet-neteweyen  li hereme,  di  şexse  figuren  weke  S  adam  Hüseyin  û Hisnî  Mübarek  de  gelekî  girîng  bûn.  Di  heman deme  de  pirr  rengiya  Rojhelata  Navîn,  hebûna çand,  ol  û  baweriyen  cüda  yen  li  hereme  rewşeke taybet  bû.  Pergaleke  navendî  di  bin  kontrola  hezeke  desthilatdar  de  avakirin  zahmet  bû.  Hezen derve  yen  ku  qaşo  bi  destverdana  li  hereme  dixwestin  hereme  ji  gengeşeyen  heyî  rizgar  bikin, berde  gengeşeyan  çareser  bikin,  heya  roja  me  ya îro  rewş  tam  ber  bi  kaoseke  re  keşandin  û  bi  xwe jî  di  nav  van  aloziyan  de  ase  man.  Rebere  gele Kurd  ev  rastî  pirr  zû  dît,  tahlil  kir  û  ji  bo  rizgariya ji  van  pirsgirekan  re  û  rebazen  çareseriye  peşkeş kir.  Ji  ber  we  jî  perspektîfa  pergala  konfederalîzma demokratik  derfetek  gelek  baş  a  derketina  ji  kaose derdixist  peş. 

Bi  erîşen  DAIŞ  'e  yen  li  ser  hereme,  gele  Kurd di  peşengiya  jinan  de  ketin  nava  şere  parastina rawa.  Esas  bi  salan  bu  gele  Kurd  li  dijî  ziline  û  dest- 


hilatdariye  şer  dikir.  Bi  taybet  jinen  Kurd  bi  salan berxwedaneke  be  hempa  dan  meşandin.  Di  ware fikrî,  zanyarî  de  jî  peşketineke  mezin  bi  dest  xistin. 
Le,  bi  giştî  piştî  tekoşîna  li  dijî  çeteyen  DAIŞ  'e  û berxwedana  Roj  ava  û  Şengale,  berxwedana  rawa ya  gele  Kurd  deng  veda. 

Berxwedana  ku  bi  derfeten  kem  û  serkeftinen mezin  pel  bi  pel  dihat  belav  kirin,  her  kes  matmayî dihîşt.  Şere  iradeye  hete  dayin.  Bi  taybet  berxwedana  Kobane  di  nava  cîhane  de  bû  sembola  gihîştina  hest  û  bihevrebûna  enternasyonalîst. 

Her  kesî  ev  heza  berxwedane  meraq  dikir.  O  ji xwe  dipirsîn;  ev  hez  xwe  dispere  çi? 

Be  guman  ev  hez  xwe  dispere  Rebere  gele  Kurd Abdullah  Ocalan.  Wî  şoreşeke  civakî  û  sosyal  pek anî.  Sînoren  civake  yen  azadiye  bilin  kir.  Civakeke difikire,  dikare  bibe  xwedî  hezeke  mezin.  Ew  hez jî  dikare  gelek  tiştan  bike.  îksîra  berxwedana  gele Kurd  Ocalan  e. 

Mercen  esarete  û  tecrîta  girankirî  ya  18  salan  ku îsal  dikeve  sala  19.  an,  bi  hemû  giraniya  xwe  didome.  Dijminen  gele  Kurd  bi  her  awayî  dixwazin Ocalan  û  gel  ji  hev  qut  bikin.  Le  nizanin  ku  ev  ne gengaz  e. 

Di  serî  de  jin,  gele  Kurd  ji  bo  pergala  Imraliye  a qirkirine  tek  bibin  û  sînoren  di  navbera  xwe  û  rebertiya  xwe  de  ji  hole  rabikin,  bi  îdiayeke  mezin  di nava  berxwedane  dene.  Ev  berxwedan  we  bigiheje serkeftin  e. 


Jineolojî  bingehe  tekoşîn û  projeya  jiyana  azad  e 


Azadiya  jine  bi  qasî  ku  sîstema  pirr  berfireh a  şaristaniya  hegemonîk  ji  bo  jine  di  aliye ideolojik  û  zanista  civakî  de  analiz  dike, peşxistina  ava  kirina  sîstema  civaka  alternatif  û  sîstematîka  fikre  jî  girîng  e.  Li  dijî  zanistperestiye,  zaniste,  di  çarçoveya  civakî  û  dîrokî  de  vve  ji  nû  ve penase  bike,  û  bi  taybet  vve  li  dijî  parçebûn  û  kategorîbûna  zede  ya  di  navbera  disîplînen  zanistan  de, jine  jî  civake  jîbi  nerîneke  yekpare  û  komple  bigire dest.  Her  wiha  jineolojî  di  vvateyeke  de  ji  bo  feraseta  zanista  nû  faktora  ku  yekparetiya  di  navbera zanistan  de  çebike  vve  bibe  bingeh.  Jineolojî  di heman  deme  de  ligel  etîke,  bingehen  tekoşîn  û  projeya  jiyaneke  azad  datîne  ku  ev,  taybetmendiya  herî bingehîn  a  ku  vve  ji  feraseta  zanistperestiye  û  zanista  civakî  ya  hegomonîk  cüda  dike  ye. 

Ji  nû  de  nirxandina  femînîzm  £ 

Nirxandineke  berfireh  û  kûr  a  femînîzme  ku Reber  Apo  weke  "serhildana  metingeha  herî kevin"  penase  dike  di  çarçoveya  jineolojiye  de  ye. 
Nirxen  ku  femînîzme  derxistiye  hole  û  berxwedana ku  femînîzme  di  pevajoya  bi  zanebûna  jine  de  û  di derxistine  hole  ya  pirsgireka  jine  de  li  dar  xistiye, vve  weke  mîrateya  xwe  le  binere.  Tevî  ve,  aliyen  femînîzme  yen  di  analîzkirina  civaka  zayendperest  de nikare  pozîtîvîzme  derbas  bike  û  nikare  şaristaniya devvletdar  û  zilame  hegemon  bi  awayekî  yekpare sîstematîk  û  bihez  analîz  bike,  sedemen  ve,  tekili- yen  ve  bi  penaseyen  heyî  yen  jine  rejîji  aliye  jineolojiye  ve  bi  avvayekî  berfireh  û  radîkal  analîzkirin girîng  e.  Her  wiha  jineolojî  di  heman  deme  de  şert û  mercen  ku  femînîzme  ji  bandor  û  sînoren  sîstema hegomonîk  rizgar  bike,  perspektîf  û  sîstematîka  alternatif  a  azadiya  jine  diafirîne  û  ava  dike.  Ji  bo  ku pirsgireka  azadiya  jine  di  ve  vvateye  de  bigihîje  perspektifeke  dîrokî  û  civakî,  lekolînen  li  ser  jine  weke rastiyeke  girîng  a  civakî  girtina  dest  û  jin  gihandina penaseyeke  zanisti  ji  peşketinen  girîng  re  re  vedike. 

Bi  rexistinbûn  û  şevveye  jiyane,  avabûna  felsefîk û  di  vvateya  milîtaniye  de  pirsgireken  ciddî  yen  ku femînîzm  dijî,  aliyen  we  yen  ku;  ji  zemîna  civakî xwe  q ut  dikin,  şaristaniya  navendî  bi  avvayekî  yekpare  û  sîstemîk  nagirin  dest  û  analîz  nake,  û  xwe ji  helîna  di  nava  sîsteme  de  rizgar  nake  di  rexne  û nirxandineke  bihez  re  derbaskirin  girîng  e.  Meyi  û tevgeren  femînîst  ku  di  vvateyeke  de  her  ku  diçe marjînal  dibin,  di  şert  û  mercen  siyaseta  hegemon de  di  çarçoveya  lîberalîzme  de  di  nav  sîsteme  de dihelin  û  ji  armanca  azadiye  dûr  dikevin,  pevvîst  e di  ve  çarçoveye  de  vverin  destgirtin.  Lebele  di  vvateyeke  de  jî  dive  were  diyarkirin  da  ku  bi  taybet  ji 85'an  şûn  de  di  navtevgera  femînîst  de  an  jîli  derveye  we  xebateke  bihez  a  akademîk  peş  ketiye.  Di ve  çarçoveye  de  bi  taybet  di  derdoren  akademîst en  jin  de  nîqaşeke  kûr,  giran  û  gelek  komen  lekolîne  yen  jin  û  navenden  bi  vî  avvayî  hatine  avakirin. 
Her  çendî  di  nava  xwe  de  elît  û  di  aliye  desteken cîvakî  de  levvaz  mabe  jî  lebele  di  aliye  zîhniyete  de 


analîzkirina  sîstem  û  paradîgmaya  hegemon, hevvldanen  ekonomî  û  polîtîkaya  li  derdora  jine  bi dest  girtin  de  di  asteke  ku  nikare  biçûk  be  dîtin  de ye.  Ligel  ku  jineolojî  nirx  û  girîngiyeke  mezin  dide xebaten  bi  vî  avvayî,  dike  hedef  da  ku  bi  derdoren bi  vî  avvayî  re  zemînen  nîqaşa  bi  hev  re  û  hatina gel  hev  ava  bike. 

Ji  nû  de  nirxandina  avaniyân  zanistî 

Her  vviha  vve  li  ser  ve  bingehe,  birexistinbûna Akademiyen  Jine  yen  Alternatif  en  Jineolojiye  esas bigire.  Li  gorî  ve  jineolojî  peşxistina  navenden  ku rasterast  ronîkirina  civakî  û  guherîna  civakî  bingeh digirin  en  vvekî; 

a)  Navenden  Zanista  Jine 

b)  Akademiyen  Siyasete  yen  Jine 

c)  Enstituyen  Estetîke  yen  Jine 

d)  Fakulteyen  Ziman  û  Edebiyate  yen  Jine 

e)  Akademiyen  Zanista  Civakî  yen  Jine 

f)  Akademiyen  Çande  yen  Jine 

g)  Akademiyen  Huneren  Estetik  en  Jine 

h)  Akademiyen  Dîroka  Jine 

i)  Akademiyen  Jina  Azad  (bi  taybet  vve  Felsefeya Azadiye  ya  Jine  û  Projeyen  Jiyane  Çebike) 

î)  Navenden  Tenduristiye  yen  Jin  û  Zarokan  an jî  Navenden  Lekolîna  Saxkirina  Xwezayî  de  hedef bike. 


Aşkere  ye  da  ku  pevvîstiya  ve  bi  rexistinbûn  û  avabûneke  taybet  û  xweser  heye. 

Ji  bo  ku  heyina  jine  bi  hemû  aliyen  xwe  ve  gihandina  îfadeyeke  zanistî;  dive  hemû  avaniyen  li  ser dîrok,  civak,  xweza  û  gerdûne  di  rexne  û  şîroveyeke berfireh  û  sîstematize  re  vverin  derbaskirin.  Ji  ber ku  jin  hebûneke  yekpare  ya  gerdûnî,  civakî,  dîrokî ye  ku  çavkaniya  xwe  ji  xwezaye  digire.  Hemû  heyinen  vveke  fîzîk-şînatî-heyvvan  û  çand  di  heyina  jine de  di  nav  hev  de  û  bi  avvayekî  yekpare  û  kurtebir cihe  xwe  digirin.  Ji  bo  ku  hebûna  jine  vvere  penasekirin,  dive  guherîneke  zanîne  û  zîhniyete  ya  pirr zede  radîkal  vvere  çekirin.  Jineolojî  vve  di  ve  çarçoveye  deji  dîroka  metingehkirina  jine  ya  di  aliye  ekonomî,  civakî,  siyasî  û  zîhnî  de  zelalkirina  revvşa  jine esas  bigire.  Jineolojî;  di  aliye  dîrokî  û  revvşa  jine  ya rojaneyî  de  jin  gihandina  asteke  zanebûna  bi  sîstem û  rekûpek  e.  Di  ve  vvateye  de  vve  bike  ku  pirsgirek bigihîje  îfadeyeke  zanistî.  Tevî  ku  pirsgirek  anîna revvşa  ku  xuya  bike  aliyekî  girîng  e  pirsgireke  ye, vveke  Rebere  me  jî  destnîşan  dike,  çareserkirina pirsgireke  jî  yek  ji  aliyen  girîng  e  din  ye  jineolojiye ye.  Di  aliye  çareseriye  de  pevvîstiya  jine  vveke  avaniya  zanîne  di  serî  de  bi  epîstemolojiye,  bi  agahî  û nirxandinen  he  kûrtir  û  zanistî  yen  di  qaden vveke  psîkolojî,  fîzyolojî,  antropolojî,  etîk-estetîk, ekonomîk  û  demografik  de  heye.  Di  nîqaşa  yeke¬ min  a  ku  me  meşandiye  de,  hat  destnîşan  kirin  da ku  bi  qasî  esasgirtina  qaden  ku  Rebertiye  ji  bo  qonaxa  destpeke  diyar  kirine  yen  vveke  etîk-estetîk, 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ekonomî  û  demografyaye,  bal  kişandin  da  ku  bi deme  re  li  gorî  pediviyan,  peşxistina  xebatek  ku  bi avvaye  ku  hemû  qadan  bigire  nava  xwe  vve  pevvîst bike.  Çareseriya  pirsgireka  azadiya  jine,  tene  bi  rexistinbûn  û  avakirinen  di  ve  aste  de  berfireh  û  yekpare  gengaz  e. 

Bingeha  nirxen  etîk  û  estetîk  e 

Parçeyekî  jeneveger  a  zanista  jine  jî  qada  etîk  û estetîke  ye.  Jin  ku  endama  bingehîn  a  civaka  exlaqî û  politik  e,  ji  bo  etîk  û  estetika  jiyane  xwediye  rol  eke jiyanî  ye.  Jina  ku  li  peşberî  jiyane  her  tim  xwediye berpirsiyariyen  mezin  e,  bi  cihana  xwe  ya  fikrî  û  ruhî jîji  bo  etîk  û  estetîke  faktoreke  pekanîne  ya  bihez e.  Etîk  û  estetika  ku  endamen  bingehîn  en  çanda ku  vvateya  jiyane  ya  civake  diafirînin,  vve  temsîla xwe  ya  herî  bihez  di  kesayetiya  jina  azad  de  pek bînin.  Berpirsiyariya  jine  ya  li  peşberî  jiyane  li  gorî zilam  he  berfirehtir  e.  Etîk  û  estetik  ku  xweşikkirin û  azadkirina  jiyane  ye,  ji  bojine  mijarekedi  asta  hebûnî de  ye.  Ji  bo  xweşik  û  vvatedarkirina  jiyane  li  ser bingeha  nirxen  etîk  û  estetîk,  pevvîstiya  jine  bi  sekneke  xwezayî  heye.  Estetîk  û  etîk  di  azad  kirin  û xweşikkirina  jiyane  de  pîvanen  bingehîn  datîne hole.  Azadî,  digihîje  regez  û  avvayen  estetîk  û  etîk. 
Xwezayîbûna  jine  bi  peşketina  sîstema  şaristaniye re  bi  guherîne  re  rû  bi  rû  maye.  Zîhniyeta  desthilatdarîperest-devvletdar  û  nezîkbûnen  mulkiyetperest en  ku  bi  xwe  spartina  vve  peş  dikevin,  xwezaya  jine ji  re  derxistiye,  bi  jiyana  sanal  û  modelen  nû  empoze  kirine  jin  ji  nirxen  etîk  û  estetîk  dûr  xistiye.  Li şûna  ve  taybetmendiyen  zayendperest  girtiye.  Ji  bo ku  jin  bigihîje  xweza  û  penaseya  xwe  ya  rastî,  tene bi  rizgarbûna  ji  hemû  feraset  û  nezîkbûnen  mulkkirine  gengaz  e.  Eğer  em  e  namûse  vveke  regezen hebûne  û  xalen  berxwedane  yen  bingehîn  penase bikin,  vve  deme  regeza  herî  bingehîn  a  etîke  bi avvaye  regeza  "namûsa  me  azadiya  me"  ye.  Jin  bi qasî  ku  nirx  dide  rastiya  xwe  û  nasnameya  xwe,  dikare  ji  van  tekili  û  astengiyan  rizgar  bibe  û  dikare xwe  he  biheztir  bike.  Jina  ku  li  ser  esase  zanebûna 


nasnameye,  fonksiyona  nirxen  etîk  û  estetîke  he baştir  tedigihîje,  di  serî  de  bi  xwe  re  lihevkirin  û  hevsengiyeke  çedike. 

Li  ser  ve  bingehe  erk  û  berpirsiyariya  jineolojiye evv  e  ku;  bedena  jine  ya  ku  li  ser  esase  nezîkbûnen zayendperest  te  penasekirin  û  te  binavkirin  he bihez  penase  bike,  nezîkbûnen  zayendperest  bi  nezîkbûneke  rexnegirî  ya  radîkal  analîz  bike  û  derbas bike.  Pevvîst  e  di  ve  vvateye  de  kari  be  tegîna  xweşikbûne,  ji  bojine  ji  hemû  penase  û  binavkirinen zayendperest  paqij  bike  û  ji  nû  ve  penase  bike.  Bi avvaye  xweser  re  bûn  yek  û  xwe  bi  avvaye  fikra  xweşik,  gotina  xweşik  û  helvvesta  xweşik,  xwe  İfade kirin  ji  bo  jine  leger  û  tekoşîna  heqîqete  ya  herî mezin  e.  Çavkaniya  xweşik  fikirîne,  felsefe  ye.  Felsefe,  yekparetî  û  nermeya  ku  zekaya  hestyarî  û  zekaya  analitik  di  nava  hevsengiyeke  de  ligel  hev ragire  İfade  dike.  Ji  bojine  felsefe  ne  tene  hezkirina ji  zanîne,  di  heman  deme  de  vveke  çavkaniya  xweşikiye  penasekirin,  ji  ber  ve  yeke  girîng  e.  îro  karsazen  endustriya  kozmetik  û  modeye  yen modernîteya  kapitalist,  bedena  jine  parçe  parçe dikin  û  nirxeke  didin  her  parçeyekî.  Dîmenen  di film,  televizyon  û  reklaman  de  encameke  bi  avvayekî  kiret  bikaranîna  jine  ya  vveke  metayeke  ye.  Qadeke  din  a  ku  ve  revva  dike  jî medyaya  zayendperest  e.  Bi  van  hemû  polîtîkayen zayendperest  tenduristiya  jine  ya  ruh  û  bedene,  he zede  te  xerakirin  û  te  levvazkirin.  Jineolojiye  vve  li ser  van  hemû  pirsgirekan  bisekine  û  li  ser  bingeha teorî  û  birexistinbûnen  jine  yen  etîk  û  estetîke,  heza çareseriye  jî  derxe  hole.  Qada  etîke  ku  vvijdane  civakî  û  hişe  hevpar  e,  û  dîsa  qada  estetîke  ku  xweşikkirina  jiyane  û  vegerandina  vve  ya  li  ser  xwezaya vve  ye,  vve  bibe  qada  ku  herî  zede  jineolojî  li  ser  bisekine.  Pevvîst  e  kûr  bûn  û  perspektîfen  radîkal vvere  derxistin  da  ku;  jiyaneke  baş  û  xweşik  ka çavva  ye  û  vve  çavva  peş  bikeve,  bi  zanebûneke bihez  a  etîk  û  estetîke  û  rexistinbûna  vve,  vve  xebaten  avakirina  modernîteya  demokratik  di  cevvher  û bi  avvayekî  he  bihez  bi  dest  xwe  ve  bine. 

•Akademiya  zanista  jine 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serbest 


Sibat  2017 


Avvazek  bi  renge  jinen  Rojhelate  Kurdistan  e 


‘Hevran  Xanim 


•  Lekolîn:  Lîlyan  Çiya 

Heyran  Xanima  Dunbulî,  her  çiqas  baş neye  nasîn  jî  di  derheqe  we  de,  di  hin pirtûk  û  kovaran  de  kem  be  jî  agahîten 

dayîn. 

Ligor  agahiyen  ten  dayîn,  Heyran  Xanim  keça Kerîm  Xane  Dunbulî  ye.  Mala  wan  ji  bajare  Xoye barkiriye  û  çûye  Nexcivan.  Piştî  demeke  şûnde jîji  Nexcivan  barkirine  û  çûne  Urmiye,  li  wir  jî koçe  Tebrîze  kirine  û  li  wir  bi  cih  bûne.  Di  derbare  ji  dayîk  bûn  û  mirina  Heyran  Xanime  de  pirr tişt  naye  zanîn.  Lebele,  ji  helbesten  we  te  fem- kirin  ku  di  salen  1247'e  hicrî  qemerî  û  1831'e mîladî  de  jiya  ye.  Heyran  Xanim  nizîke  heşte salan  jiyaye  û  herçiqas  evîndar  bibe  û  hez  kiribe jî  nazevvice. 

Heyran  Xanim  yek  ji  jinen  here  bi  nav  û  deng ya  li  Kurdistana  Rojhelat  herema  Xoy  û  Urmiye 


ye,  gelek  helbesten  we  yen  bi  zimane  Farsî,  Azerî û  Kurdî  hene.  Ji  Heyran  Xanime  derveye  helbesten  nivîsîne,  se  dîwan  mane  ku  te  gotin  heya niha  nehatine  çap  kirin.  Ew  di  gelek  helbesten xwe  de  dide  diyar  kirin  ku  ew  ji  qebîleya  Dunbulî ne  û  li  herema  Selmas  û  Xoye  bi  salan  hikûmranî kirine  (te  gotin  bave  we  bi  salan  hikûmrane  Selmaste  bû  ye). 

Helbestvana  qerna  19 'an 

Heyran  Xanim  ji  qebîleya  bi  nav  û  deng  a  Dunbulî  ya  Kürden  Xoye  ye.  Keça  Kerîm  Xane  Dunbulî  ku  hakim  û  ji  giregiren  Xoye  ye.  Dîvvanek  ji penc  hezar  beyt  û  helbesten  bi  zimane  Kurdî, Farsî  û  Azerî  li  pey  xwe  hiştiye.  Li  Nexcevan  hatiye  dinyaye,  dem  d  i  re  j  li  Urmiye  maye  û  dovre neçar  mane  ku  koçe  Tebrîze  bikin.  Her  çend  di derbare  dîroka  hatina  dinyaye  û  mirina  we  de hin  tişt  ten  gotin  jî  a  rast  naye  zanîn.  A  te  zanîn 


tene  ev  yeke  ku  nezî  salen  1831'an  de  jiyaye.  Di derbare  jiyan  û  serpehatiya  Heyran  Xanime  de pirr  kem  tiş  ten  zanîn.  Le,  herkes  di  ve  mijare  de hem  fikare  ku  Heyran  Xanim  ji  tayîfeya  Dunbulî ku  nîştecihe  bajare  Xoye  ne,  ye.  Ligor  hin  belgeyen  bi  zimane  Farsî;  hema  di  hemû  belgeyende te  gotin  evjina  helbestvan  ji  qebîleya  Dunbulî  a li  herema  Xoye  ye.  Her  wiha  di  hejmara  72.  yan a  rojanameya  Armanc  de,  di  sala  1987'an  de  nivîsek  di  derbare  Heyran  Xanime  hatiye  vveşandin  û  qala  we  te  kirin.  Di  hin  belgeyan  de  jî  te destnîşan  kirin  ku  Heyran  li  bajare  Nexcevan  hatiye  dinyaye  û  zaroktî  û  civvantiya  xwe  li  günde Xaniqaya  sor  a  giredayî  Urmiye  bihûrandiye. 

Di  piraniya  belgeyen  heya  niha  di  derbare  we de  hatine  çapkirin  de,  te  diyar  kirin  ku  Dunbulî tayîfeyeke  ku  li  Xoy  û  Selmaste  bi  cih  bûne;  ji xwe  ev  herem  ji  bere  heya  niha  heremeke  ku bûye  cih  û  ware  eşîr  û  qebîleyen  Kurd  an.  Di  hin cihan  de  te  destnîşan  kirin  ku  Dunbulî  ne  Kurd in  û  ji  Azerbaycane  ne.  Le,  hema  beje  di  gelek belgeyan  de  te  piştrast  kirin  ku  Dunbelî  eşîrek Kurd  a  herema  Xoye  ne.  Her  wiha  li  gor  hin  lekolînan  jî  te  gotin  ku  Dunbulî  eşîrek  Kurd  bûye ku  demen  pirr  bere  li  Musile  mane  û  gelek  caran ji  ber  şer  û  rewşa  li  hereme  neçar  mane  koçe cihen  din  bikin.  Ji  xwe  gelek  dîroknas  û  nivîskar jî  didin  diyar  kirin  ku  Dunbulî  li  herema  Xoye jiyan  kirine;  di  Şerefnameye  de  jî  derbas  dibe  ku ev  eşîr  Ezîdîne  û  bi  ihtimalek  mezin  ji  herema Botane  koçe  ve  hereme  hatibin  kirin.  Bi  kinahî di  gelek  cihan  de  nave  eşîra  Dunbulî  (Dunbul-Dunbel-Dunbil)  bi  avvayen  cüda  derbaz  dibe,  le di  mijara  ku  ev  qebîle  Kurd  in  de  her  kes  hemfikar  e.  Her  wiha  Mecdedîn  Yequb  Firuzabadîjî  ku di  qerna  14.  an  de  jiyaye  dibeje;  rast  nivîsa  koka ve  peyve  Dunbule  ku  nave  eşîrek  Kurd  e  ku  di zemanen  bere  de  li  derdora  Musile  jiyan  e. 

Mînak  Emîr  Süleyman  bey  ku  yek  ji  endame ve  malbate  ye  û  di  sala  995'an  de  jiyana  xwe  ji dest  daye,  wek  Emîr  Süleyman  Kurd  te  nasîn,  dîvvanek  wî  a  bi  Kurdî  heye  ku  di  nav  Kurdan  de  bi qasî  Hafiz-Şîrazî  te  nasîn. 


Se  dîvvanân  mezin helbest  û  jiyanek  nîvco 

Te  gotin  ku  di  dîvvana  Heyran  Xanime  de  nezîke  penc  hezar  beyte n  Kurdî,  Farsî  û  Tirkî  hene. 
Piraniya  helbesten  we  li  ser  Ebas  Mîrzaye  Qacar (naîbe  seltene),  dayîk  û  xwîşka  we  bûne.  Yek  ji helbesten  we  wiha  ye: 

Di  nav  hemû  zeriyan  de  tu  yî  serdeftera  rin- dan. 

Rûye  te  wek  goga  roje,  bisken  te  jî  weke çogan. 

Cemala  te  weke  gulşen  (gülistan). 

Çi  gulşen?  Gulşena  rindî.  Çi  rindî?  Rindiya Yûsif 

Çi  Yûsif?  Yûsife  Kenan. 

Du  çaven  mest  en  te  zalim.  Çi  zalim?  Zalime kafir. 

Çi  kafir?  Kafire  rebir.  Rebire  îman. 

Leven  te  yen  sor  wek  xonçe. 

Çi  xonçe?  Xonçeye  bexçe.  Çi  bexçe?  Bexçeye cinnet. 

Çi  cinnet?  Cinneta  xweşî. 

Leven  te  wek  xa la  Hîndû.  Çi  Hîndû?  Hîndûya serbaz. 

Çi  serbaz?  Serbaze  fitne,  fit  ney  a  devvran. 

Zimane  te  bibe  bilbil,  deve  te  bibe  kanî. 

Çi  bilbil?  Bil  bile  xweşxwan. 


Çi  kanî?  Kaniya  jiyan. 

Heyran  ji  te  re  bibe  aşiq.  Çi  aşiq?Aşiqa  tirsek. 
Çi  tirsek?  Tirseka  sersem. 

Çi  sersem?  Sersema  Heyran. 

Heyran  Xanim  di  hin  helbesten  xwe  de  jî  bale dikşîne  ser  Dunbuliyan.  Di  hin  metnan  de  jî  te gotin  ku  bab  û  kalen  we  ji  ber  pirsgirek  û  lihevnekirinen  di  nav  qebîleya  Dunbulî  de  ji  qebîleya xwe  qot  dibin  û  koçe  cih  û  vvaren  din  dikin.  Di be  ji  ber  ve  yeke  be  ku  di  derbare  hebûna  ve  jina bi  nav  û  deng  de  tişten  cihe  ten  gotin  an  jî  agahiyen  tevlîhev  di  derbare  hebûna  we  de  hatibin nivîsîn.  Di  helbestek  xwe  de  wiha  dibeje; 

Xwedeyo!  M  isi  İman  helak  bûn 
Civvan  hemû  binax  bûn 
Dayîk  dilşikestî  û  bi  nalîn 
M  i  riya  dişon  ji  dewsa  zar  oy  an Xwedeyo  ev  bela,  bû  belayek  mezin 
Şaşî  ji  xelke  nependî  (vvinda)  bû 

Heyran  Xanim  xwedî  zihneke  vekirî  û  hizirandineke  devvlemend  bûye,  hema  beje  di  nivîsîn  û anîna  ziman  a  her  cûre  helbestan  de  xwedî  afirînerî  bûye.  Lekolîner  di  ve  bavveriye  dene  ku Heyran  Xanima  Dunbulî,  di  nivîsîna  helbestan  de xwedî  hakimiyet  û  devvlemendiyek  mezin  bûye. 
Hervviha  di  helbesten  xwe  de  bale  dikşîne  ser pirsgireken  jiyanî,  pirsgireken  civakî,  eş  û  xemen gel  an.  Te  gotin  ku  dîvvana  Heyran  Xanime  ji 
4500  beytan  pek  te.  Beytek  we  wiha  ye; 

Re  me  de  kesen  kevneperest  ben  dîvvana  te. 
Xelk  meşan  ji  şekir  dûr  dixe, 

Stirî  di  dile  min  de,  razî  m  e  bi  te  re  di  qefesan de  bim. 

Heyran  Xanim  di  hela  helbest  nivîsîne  de  gelek jehatî  bû  û  yek  ji  helbesta  we  a  here  te  nasîn  û di  nav  çavkaniyen  dîrokî  de  derbas  dibe,  ev  e; 

Meyanî  cümle  meh rüyan  tuyî,  ser  defterîxuba Ruxet  çûn  goyî  xur  başet  bu  vet  zulfi  keçet çokan 

Cem  alî  tu  bi  vek  gulşen,  çû  gulşen  i  xubî Xubîxubeyi  Yusuf  çi  Yusuf  Yusufî  Kenan Du  çeşme  tu  zalim,  çi  zalim  zalimî  kafir Çi  kafir  kafire  re h sen  çi  şehzen  şehzeni  îman Büvet  heyran  tura  aşiq,  çi  aşiq  aşiqî  be  dil Çi  be  dil,  be  dile  vale,  çi  vale  valeye  heyran 


(röz  bi  taybetî  ji  bo  dil  pirr  baş  e 


Ligor  hemû  nivîs  û  lekolînen  zanîstî  yen ku  heya  niha  hatine  kirin,  te  gotin  ku  gûz ji  bo  daxistina  "kolesterola  nebaş"  gelek baş  e  û  dibe  alîkar.  Lekolînen  zanistî,  didin  diyar kirin  ku  ger  bi  avvayeke  rek  û  pek  gûz  be  xwarin,  dikare  kolesterola  nebaş  daxîne  û  tenduristiya  dil  û  rehikan  bipareze.  Hervviha  dihele  ku xwîn  bi  avvayek  xwezayî  û  be  ku  tansiyone  belind  bike,  biherike. 

Ji  bo  ku  hûn  ji  hemû  feydeyen  güze  yen  ku behsa  vvan  hat  kirin,  sûd  bigirin;  pîvana  ku  ji  bo xwarine  te  peşniyar  kirin  vviha  ye:  roje  3-4  gûz (bi  çerme  li  ser  re)  û  hefteye  3-4  kevçiye  xwarine  rûne  gûz  e. 

Bere  ku  em  derbasî  feydeyen  gûz  xwarine 


bibin,  lazîme  em  li  ser  tişten  bi feyde  yen  di  nav  güze  de  ra vvestin. 

Asîda  alfa-lînolenîk  a  yek ji  cûreyen  rûne  asîda  omega 
3  ye,  gama-tokoferal,  a 
ku  yek  ji  cûreyen  vîtamîna  E  ye  û  di  nav gelek  cûreyen  giyayan de  heye,  cih  digire.  Her vviha  di  nav  güze  de  fîtosterolen  ku  tebeqeyek  kolesterole  li  derdora  rehikan  pek  tîne,  paqij dike,  di  nav  de  heye.  Evyekjîbi  me  dide  diyar kirin  ka  gûz  ji  bo  tenduristiye  çiqas  bi  feyde  ye 


Ji  bo  dil  û  rehikan  pirr  baş  e:  Ligor lekolînen  hevpar  yen  zanîngehen 
Penn  State,  Tufts  û  zanîngeha Pennsylvania  ye  ku  encam  dane,  bi avvayeke  rekûpekxwarina  güze dikare  heya  rejeyeke  zede kolesterole  daxîne. 

Ev  bandora  güze  a  ku  vvek kolesterola  baş  ya  bi nave  "HDL"  ku  asta kolesterole  bilind dike,  bandor  dibe. 
Kolesterola  HDL, kolesterola  nebaş  a ku  li  sertebeqeyek  rehikan  kom  dibe,  paqij  dike  û  dihele  ku  di  laş  de  be  avetin.  Ligor heman  lekolînan,  yek  kevçîji  rûne  güze  xwarin 


dikare  di  demeke  pirr  kin  de  kolesterole  daxîne. 

Peşî  li  pençeşere  digire  :Gûz  ku  ji  hela  antîoksîdanan  pirr  devvlemend  e,  ji  bo  peşî girtina  pençeşere  gelek  baş  e  û  lazime  be  xwarin. 

Di  mijara  ku  gûz  ji  bo  pençeşere  gelek  baş  e  û nerînen  di  ve  mijare  de  hevpar  in.  Bi  taybetî  pisporan,  li  ser  pençeşera  prostat  û  sîng  hîn  zedetir lehorbûnen  xwe  çekirine,  le  bi  giştî  te  gotin  ku  ji bo  hemû  cûre  pençeşeran  gelek  bi  tesîr  e.  Û  xwarina  vve  te  peşniyar  kirin. 

Feydeyen  we  ji  bo  hestiyan:  Gûz,  bitaybetî ji  bo  nexweşiyen  hestî  yen  ji  ber  mezin  bûna temen  ku  em  dûçare  dibin,  vvek  levvaz  bûna hestî  û  hewd.  gûz  baş  e  û  dikare  peşî  li  van pirsgirekan  bigire. 

Bîr:  Lekolînen  di  ve  mijare  de  hîn  ne  bes  in,  le ligor  lekolînen  heya  niha  hatine  kirin,  gûz  ji  bo bihez  kirina  bîr  gelek  baş  e. 


■Şadına  yönelik  şiddetin  artışını  erkekliğin lf  yaşadığı  krizin  yansıması  olarak  değer- 
■  mlendirmek  yerinde  bir  tanımlama. 

Ancak  bu  erkeklik  krizinden  kadın  özgürlüğü lehinde  bir  devrim  çıkarmak  daha  fazla  tartışılması  gereken  bir  konu.  Elbette  faşizm koşullarında  çalışıyor  olmanın  iradesi,  kararlılığı  ve  zengin  yöntemleriyle. 
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Newaya  Jin 


Kadın  direniş  ağını  örme  zamanı 


Her  geçen  gün  artan  şiddet,  taciz  ve  tecavüz olayları,  bizleri  "bu kadar  cani,  sapık,  psikopat,  sadist insan  nereden  çıktı"  diye  düşündürüyor.  Aslında  çok  sayıda  insan böyleydi  de  şimdiye  kadar  biz  mi farkında  değildik?  Hemingvvay'ın 
İspanyaca  faşizme  karşı  mücadeleyi  anlattığı  "Çanlar  Kimin  İçin  Çalıyor"  kitabında bir  diyalog  geçer.  'Ülkenizde  faşist  var  mı'  diye soran  devrimciye  genç  adamın  cevabı  "Faşist  olduklarını  bilmeyen,  ama  zamanı  geldiğinde  bunu öğrenecek  bir  sürü  insan  var"  biçimindedir.  Benim kanaatim  de  odur  ki;  bu  kadar  cani  ve  sapık,  AKP şahsında  yükselen  yeşil  faşizm  ile  tecavüz  kültürünün  ontolojik  bağı  gereği  kendilerini  açığa  vuruyor. 
Faşizm  erkek  egemenliğinin  yoğunlaşan,  zirveleşen hali  olduğundan,  kadın  düşmanlarının  rejimidir.  Her erkeği  potansiyel  kadın  katili  olma  temelinde  eğiten cinsiyetçi  ideoloji  hortlatılarak,  kadınların  öz  savunmasız  olduğu  her  alanı  bu  katillerin  yetiştiği  verimli bir  bataklığa  dönüştürür. 

Hitler'in  yakın  arkadaşı  Albert  Speer'in,  'Hitler her  zaman  kitlelerin  özünde  kadınsı  olduğunu  söylerdi.  Saldırganlığının  büyüleyici  etkisi  dinleyicilerinde  mazoşistçe  bir  kendini  bırakma  ve  boyun eğme  ortaya  çıkarıyordu.  Bu  bir  çeşit  psikolojik  ırza geçme  demekti"  sözleri,  faşistlerin  ve  faşizmin topluma  ve  kadına  yaklaşımını  ifade  eder.  Topluma  tecavüz  ederek  iktidarı  altına  alacağını  düşünen  bir  ideoloji  elbette  kadına  yönelik  şiddet  ve tecavüzü  de  meşru  görecektir.  Faşizm  yükselirken kadına  yönelik  şiddetin  artması,  tam  da  bu  sözün anlatmak  istediği  gibi  faşizmin  tecavüzcü  karakterinin  yansıması.  Türkiye'de  14  yıllık  AKP  iktidarı  bir kez  daha  doğruladı  bunu.  Ensar  vakfındaki  tecavüz silsilesi,  imam  hatip  liseleri  ve  yatılı  okullardaki  istismar  olayları,  hapishanelerde  çocuklara  ve  kadınlara  dönük  taciz-tecavüz  vakalarında saldırganları  koruyucu  tutum,  bu  meşrulaştırma¬ nın  somut  örnekleriydi. 

Faşizm,  tecavüz  rejimidir 

Bir  dönem  sosyal  medyada  bir  karikatür  yayınlanmıştı,  tam  da  bunu  ifade  eder  tarzda;  Tecavüz suçundan  hapiste  olan  bir  adam  yanındaki  tutukluya  "Biz  buradayız,  ama  düşüncelerimiz  iktidarda" diyordu,  yanındaki  ise  etraftakilere  "bu  siyasi  mi" diye  sorunca,  "yok  tecavüz  suçundan  yatıyor"  cevabını  alıyordu.  İktidardaki  hükümet  temsil  ettiği kültürü  savunup  kolladığı  gibi,  devreye  koyduğu IŞİD  zihniyetli  bürokratlar,  tarikat  şeyhleri  de  toplumun  algısında  bunun  caiz  olduğuna  dair  fetvalar verdiler.  Ensar  vakfında  yaşanan  olayların  ardından bunun  genç  erkekleri  eğitme  anlamında  Osman¬ lI'da  "bademleme"  dedikleri  oğlancılık  kültürü  olduğunu  beyan  etmişti  bir  tarikatın  şeyhi  olarak bilenen  zevat. 

Binlerce  yıldan  bu  yana  önce  kadınlar  üzerinde denenmiş,  daha  sonra  çocuklara,  genç  erkeklere, üzerinde  iktidar  kurulmak  istenen  herkese  uygulanan  bir  irade  kırma  mekanizmasıdır  tecavüz.  Bu yüzden  şiddet  ve  savaşın  yaşandığı  her  yerde, kadın  ve  çocuklara  dönük  saldırılarda  artış  yaşanır. 
Türkiye'deki  dinci  vakıf  ve  kurumlarda,  karakol¬ 


larda,  yatılı  okullarda  bu  olaylara  yol  açan  sapık adamların  şehvet  duyguları  değildir.  Binlerce yıllık  erkek  egemenliği  ve  devlet  politikası  kapsamındaki  bir  uygulamadır.  Bu  nedenle  devlet, bu  politikasını  hayata  geçirenleri  korumakla  mükellef  sayar  kendisini. 
Çünkü  faşizmin  kendisi  bir  tecavüz rejimidir.  Fiziki  tecavüzler  de  dahil olmak  üzere  ekonomiye,  siyasal  özgürlüklere,  toprağa,  kültüre,  bireysel  ve  kolektif hakların  tümüne  tecavüz  edilir. 

Talana  karşı  ne  yapmalı? 

Bazı  dönemler  iktidar  tutkunu  bir  sapkının,  devleti  ele  geçirme  hırsı  ile  yol  açtığı  istisnai  bir  felaket değildir  faşizm.  Hitler,  Musollini,  Franco,  Kenan Evren  ya  da  Tayyip  Erdoğan'ın  kişilik  bozukluğu  ile de  açıklanamaz.  Elbette  bu  faşistlerin  kişilik  özellikleri  de  rol  oynar,  ancak  asıl  olarak  ulus  devletin  faşizan  niteliğini  görmek  gerekir.  Çünkü  Abdullah Öcalan'ın  da  ifade  ettiği  gibi  "Her  ulus  devlet  faşisttir".  Türkiye  Cumhuriyeti  de  kuruluşundan  bu  yana faşist  bir  karakterdeydi.  Ama  faşizmin  rengi  farklıydı.  Beyaz  Türk  eliti  dışındaki  tüm  kesimleri  katliam,  baskı,  tutuklama  ile  ortadan  kaldırarak  beyaz Türklük  yüceltilmiştir.  Bugün  ise  ılımlı  İslam  kisvesi ile  başlayıp  IŞİD  zihniyetinin  topluma  hakim  kılın¬ 


mak  çalışıldığı  bir  süreç  yaşanmaktadır.  Bu  iki  faşizm birbirine  alternatif  değil,  farklı  renklerdeki  faşizmlerdir.  Asıl  alternatif  bunun  karşısında  kadın  eliyle inşa  edilmiş  bir  demokrasi  hamlesidir. 

Bu  açıdan  değerlendirdiğimizde  Kürdistan  Özgürlük  Hareketi'nin,  Türkiye'nin  demokratikleşmesindeki  rolünü  ne  yazık  ki  ne  Türkiye'deki  sol,  sosyalist, feminist  hareketler;  ne  de  demokratik  siyasal alanda  mücadele  yürüten  örgüt  ve  kurumlar  yeterince  kavrayamadılar.  Bu  nedenle  HDP'nin  7  Haziran'daki  seçim  başarısı  etkili  bir  demokratik  siyasal mücadeleye  dönüştürülemedi.  Demokrasi,  özgürlükler  ve  kadın  hakları  konusundaki  kazanımlar ulus-devletçi  zihniyeti  ürküttüğü  kadar,  demokrasi blokuna  da  daha  etkili  mücadele  dinamizmi  kazandırmalıydı.  Ancak  "bizler  meclis"e  sloganını  ulusdevletin  teklerine  karşı  tüm  renklerin  temsili  olarak görüp  demokrasi  hamlesi  başlatılacağına,  Meclise girmeyi  başarı  olarak  görme  yanılgısı  yaşandı.  1915, 
1938  ve  1990'lara  tanık  olmuş  bir  coğrafyada  bu 
çok  iyimser  bir  yaklaşımdı.  7  Haziran'dan  bu  yana yaşanan  katliamlarının  sürecinde  'şok1  haline  girmek,  işte  bu  yanılgının  ürünüydü.  Şehirler  yıkılıp, insanlar  yakılırken,  demokratik  siyasal  mücadelenin tüm  kazanımları  tek  tek  alınırken  dahi  "bizler"i  nelerin  beklediğinin  farkına  varılmadı.  Hatta  olmayacağı  düşünülen  birçok  şey  gerçekleşti.  Savaş  suçları işlendi,  insanlar  infaz  edildi,  kadınlar-gençler  gözal¬ 


tında  taciz-tecavüze  uğradı,  çocuklar  katledildi  ve bunlar  hala  devam  ediyor.  Yapılan  zulme  dair  her gün  yeni  görüntüler  çıkıyor  ortaya.  Sur'da  kadın  ve çocuklara  dönük  istismarın  görüntüleri  yayınlandı bir  süre  önce. 

İspanya'da  faşist  Franco  rejiminin  katliamları  ve onun  karşısında  gelişen  direnişle  benzerdi  bir  yıl önce  Kürdistan'da  yaşananlar.  Pakize,  Seve  ve  Fatma'nın  anısına  layık  bir  mücadele  yürütemediğimiz için  kadınlar  olarak  da  işgale  açık  hale  getirdik  kazanımlarımızı.  Kürdistan'daki  belediyelere  atanan kayyumların  ilk  işi  kadın  merkezlerini  kapatmak oldu.  Eş  başkanlık  ve  eşit  temsil  gibi  sadece  Kürdistan  Kadın  Özgürlük  Hareketi'nin  değil,  tüm  dünya kadınlarının  siyasal  kazanımları  talan  edildi.  Peki şimdi  yaşam  tarzının  tehlikede  olduğunu  düşünenlerden,  ekonomik  hakları  gasp  edilenlere,  siyasal hakları  ellerinden  alınanlara,  kimliği,  dili,  inancı  yok sayılanlara,  hatta  yaşamı  tehlikede  olanlarına  kadar geniş  bir  yelpazede  kadınların  bir  araya  gelerek  direniş  ağını  örmesi  için  daha  neleri  kaybetmeliyiz? 
Kadına  yönelik  şiddetin  artışını  erkekliğin  yaşadığı krizin  yansıması  olarak  değerlendirmek  yerinde  bir tanımlama.  Ancak  bu  erkeklik  krizinden  kadın  özgürlüğü  lehinde  bir  devrim  çıkarmak  daha  fazla  tartışılması  gereken  bir  konu.  Elbette  faşizm koşullarında  çalışıyor  olmanın  iradesi,  kararlılığı  ve zengin  yöntemleriyle. 

Kötülük  kendiliğinden  geçmez 

Evlerine  kapanarak,  yurt  dışına  çıkma  arayışına girerek  kötü  günlerin  kendiliğinden  geçip  gideceği ya  da  bu  şiddetin  bir  doyuma  ulaşıp  sonlanacağını  düşünmek  en  hafif  deyimi  ile  safdillik  olur. 
Kapatılan  her  dernek,  kurum  ve  kuruluşun  devlet dışı  alternatif  örgütlenmesi  ile  doldurulması  ile başlayabiliriz  işe.  İşlerinden  atılan  devrimci,  sol, sosyalist,  kadın  hakları  savunucusu  akademisyenler  sokak  akademileri  ile,  sağlıkçılar  sağlık  komünleri  ile,  tehlike  altındaki  mahalle  semt  ve  şehirler kendi  güvenlik  tedbirleri  ile,  tehlike  altındaki  her kadına  ulaşacak  kadın  öz  savunması  ile,  faşizm koşullarında  da  direnişin  yol  ve  yöntemlerini  tartışmamız  gerekir. 

Tarih  bizlere  faşizmin  yükseldiği  dönemlerde  kadınların  rolleri  ve  mücadelelerinin  belirleyici  olduğuna  dair  onlarca  örnek  sunmuştur.  Amerika'da Angela  Davis'in  "Günümüzde  faşizmi,  ırkçılığı,  politik  ve  ekonomik  baskıları,  nükleer  tehlikeyi  ve  kadınlara  karşı  baskıyı  birbirinden  ayrı  şeyler  olarak göremeyiz.  Bunların  tümüne  karşı  tek  ve  militan bir  tavırla  karşı  koymadıkça,  hiçbirinde  ayrı  ayrı  tek tek  başarıya  ulaşamayız"  sözleri  ile,  Clara  Zetkin'in "Faşizm  paramparça  edilip  yere  serilmeden, aramızdan  hiç  kimse  dinlenme  ve  mola  verme hakkına  sahip  değildir"  sözleri  aradan  geçen  onlarca  yıla  rağmen,  hala  geçerliliğini  korumaktadır. 
Geniş  bir  anti-faşist  cepheyi  örgütlemeye  tam  da kadınların  öncülük  etme  zamanıdır.  Dünyada  IŞİD ve  Boko  Haram  gibi  örgütlerden,  Amerika'da Trump  yönetiminin  iktidarına,  Avrupa'da  yükselen sağcı  örgütlenmeler  ve  AKP'nin  yeşil  faşizmi, bunun  bölgesel  ve  küresel  karakterde  bir  hareket olmasının  imkanlarını  da  yaratıyor.  Belki  de  dünyayı  kadınların  öncülük  edeceği  yeni  bir  '68  Hareketinin  arifesindeyiz... 
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Bir  de  sürekli  düşmanın  varolduğu  kabuslarıyla büyüdüğü  için  linç  kültüründe  kendini  güçlü  ve çoğul  görür. 

Aç  kalsa  da  şükretmek  öğretilmiştir  ona,  vatan sağolsun...  Ayrıca  ona  değer  veren  kanallar  vardır: Elindeki  akıllı  telefon  ona  "günaydın,  nasılsın" diyor.  Çünkü  yaşamında  başka  kimse  onun  hatırını  sormuyor.  Birileri  dinini  dogmatizmini  işlerken  “bunları  yaparsan  cennete  gidersin”  diyor.  Ve Türk  olmanın  yüceliği  her  fırsatta  beynine  işliyor. 
Devletin  kutsallığına  inandırıldığı  için  karnını  doyuranın  devlet  olduğunu  düşünüyor.  Bir  de  koca bir  erkeklik  de  yaşamında  hep  karşısına  çıkıyor. 
Daha  ne  olsun,  gereklerini  yerine  getirirse  bu  dünyada  ne  yaparsa  yapsın  yeri  cennet,  milyonlarca  insanla  birlikte  yüce  Türk,  karnını  doyuran  devlet, kadına  tecavüz  hakkı  olan  bir  erkek. 

Yaşama  dair  anlam  arayışı  olmayan,  aslında ötekileştirilen  ama  bunu  fark  etmesin  diye  avuntular  sunulan  bir  birey  için  ortak  bir  düşmana ortak  saldırıda  bulunmak  varlığını  güçlendirmek anlamına  geliyor.  Yalnız  olmadığını  düşünüyor, haklı  olduğunu  ispatlıyor.  Tıpkı  bir  erkeğin  kadını  döverken  aldığı  haz  gibi.  Dövdükçe  erkekliği güçleniyor,  yoksa  erkekliğinin  gereklerini  yerine getiremeyecektir. 

Toplumsallığın  dibe  vurduğu  bir  sistem  içindeyiz.  Toplumsallığın  ne  olduğunu  hiç  tartıştırmayan  bir  sistemin  politikalarına  tanık  oluyoruz. 
Çünkü  sistemin  en  büyük  korkuları  kadınların özgürlüğü  ve  toplumun  irade  kazanmasıdır. 

Tecavüz  nasıl  kültüre  dönüşür? 

Birkaç  yıl  önce  “Tecavüz  kültürünü  aşalım” başlığıyla  kampanya  düzenlediğimizde  tam  da bunu  anlatmaya  çalışıyorduk.  Kültür  bir  toplumun  anlam  biçimidir,  yaşam  tarzıdır,  refleksleridir.  Tecavüzlere  ve  linçlere  karşı  duyulan tepkisizlik  de  bir  kültüre  dönüşebilir.  Bugün  toplumsal  yapılarda  sadece  olumlu  özellikler  kültüre dönüşmez  sistem  kendi  çıkarları  için  olumsuzu da  kültüre  dönüştürebilir.  Ve  rollerin  inşasıyla  bu süreç  kalıplaşır. 

Pornografi,  çocuk  tecavüzleri,  kadına  yönelik her  türlü  şiddet,  yaşlıların  artık  dışlanması  bir  kültüre  dönüşebilir.  Bazı  şehirlere  gittiğimizde  çarşıda  oturan  erkeklerin  önünden  geçen  kadınlara baktığını  görürüz.  Bu  adeta  kültüre  dönüşmüştür. 
Ama  başka  şehirlerde  erkeklerin  kadınları  göz  takibine  aldığı  görülmez. 


Çünkü  laikler  denilen  ülkenin  kurucuları  olduklarını  iddia  edip  modern  yaşamı  empoze  eden, Türklük  üzerinde  tekliği  yaşatan  zihniyet  orduyu da,  yargıyı  da,  eğitim  sistemini  de  elinde  bulunduruyordu.  Bugün  ise  devletin  tüm  mekanizmaları Noel  Babaya  yumruk  atanların  elinde.  Şimdilerde laikler  kendilerini  ötekileştirilmiş  görüyor. 

Osmanlı’dan  günümüze  bu  topraklarda  farklı yaşamlara  dair  tahammül  yoktur,  çünkü  herşey teklik  üzerine  kuruludur.  Cumhuriyetin  kuruluşundan  bu  yana  hangi  ideoloji  biraz  fazla  oy  alıp iktidarı  ele  geçirirse  toplumsal  zihniyetler  de  ona göre  şekillenir. 

Evet,  eskiden  laiklere  bu  derece  fiziksel  saldırı olmazdı.  Ama  laiklere  bu  saldırıları  yapanların  zihniyetlerini  ören  de  yine  teklik  üzerinden  kurulmuş devlet  yapılanmasıydı.  Bir  ülke  ki  yıllarca  kadınla¬ 


karşı  karşıyayız.  Çünkü  insanın  doğadan  üstün  olduğuna  ikna  olan  insanlar  bugün  karnı  acıktığı için  şehre  inen  domuzu  linç  ediyor,  sokağa  kedi evi  kuran  bir  insan  komşusu  tarafından  öldürülüyor,  halk  otobüsü  güvenlidir  diye  binen  kadın  tecavüze  uğruyor  ve  “keşke  güzel  olmasaydım”  diyor. 

Çözümlemelerin  en  problemli  yanı  ise  olaylar ve  olgular  üzerinden  gidip  daha  büyük  resmi  görmemek  oluyor.  Sistemi  bir  bütünen  değerlendirmek  yerine  sanki  çok  ender  oluyormuş  gibi olayları  gündemleştirmek  sorununun  çözüm  noktasını  tıkıyor. 

1 5  Temmuz  gecesi  yeni  bir  linç  kültürünün  ayak 
seslerini  duymaya  başlamıştık  aslında.  Çünkü  linç kültürü  bireyleri  ödüllendirdikçe  çoğalır  ve  her türlü  farklılıklar  bu  linçe  uğramaya  hazır  hale  getirilir.  Bugün  başta  Kürtler,  Aleviler,  kadınlar  ve 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itüeller  toplumun  ortak  anlam  dünyası¬ nın  bir  ifadesi  olarak  binlerce  yıl  önce »bereketin  kutsanmasına  dönük  yapılırmış.  Günümüze  kadar  gelen  bu  ritüellerde  yaşamın  kutsallarına  karşı  sevgi  ve  minnet  ifadesi çeşitli  hareketlerle  ortak  düzenlenirmiş.  Baharın gelişini  kutsama,  kadınla  erkeğin  özgür  birlikteliğini  dans  ederek  karşılama,  yeni  doğan  bebeğe  takılar  takma,  ölüm  karşısında  törenler  düzenleme ve  daha  birçok  ritüel... 

Bir  zamanlar  yaşamı  kutsamak  için  kullandığımız  insan  elleri  bugün  doğayı,  insanı,  kadını,  yaşamı  katlediyor.  Bazen  bir  öteki  varlık  linçe uğruyor,  bazen  bir  kadının  bedeni.  Kimi  zaman linç  edenlerin  sayısı  artıyor,  kimi  zaman  da  tek  kişilik  bir  ordu  gibi  saldırıyor  karşısındakine.  Tek kişi  gibi  görünen  o  varlığın  arkasında  binlerce  yılın egemenlik  birikimleri,  devletin  yasaları, değer  yargıları,  vaad  edilen  cennetin  toprakları  varsa  aslında  o  tek  bir  kişi  olmuyor.  Bir  sistemin  toplam  ifadesini  bu  linç girişiminde  bulabiliyoruz.  Roma  arenalarında  tek  bir  gladyatöre  karşı  kan  gördükçe  sevinç  naraları  atan  seyirciler  de dövüşün  içindedir. 

Yeni  bir  yıla  girdiğimiz  Türkiye’de  bir yanıyla  rejim  değişikliğinin  havai  fişekleri  erken  patlatırken,  bir  yandan  da sonu  belli  olmayan  toplumsal  sorunlar akılları  donduruyor.  “  Biz  eskiden böyle  değildik”  sözünü  çokça  duyar olduk  Batı  cephesinde.  Tabii  biz  Kürtler  yıllardır  vahşetin  her  türlüsüne tanık  olduğumuz  için  “asıl  büyük  felaket  ne  zaman  gelecek“  diye  merakla bekliyoruz. 

Cizre’de  bodrum  katında  insanlar yakılırken  yaşanan  sessizliğe  "bundan öte  felaket  olmaz"  demiştik.  Oysa  derecelendirmelere  takılarak  felaketler gelmeye  devam  etti.  Son  felaketin  ekonomik  çöküntü  olacağını  iddia  edenler,  laiklerle  dinciler  arasında  bir  büyük çatışma  çıkacağını  söyleyenler,  iktidar partisinin  içinden  tasfiyelerle  birlikte yeni  darbelerin  geleceğini  öngörenler... 

Bir  de  bu  düzeni  eni  sonu  kadınların isyanının  durduracağını  bilenler... 

Noel  Baha'nın yumruklandığı  ülke 


Bugün  tek  adamlı  diktatörlüğe  geçişin her  türlü  hazırlığı  yapılırken  yaşanan  toplumsal  ayrıştırmalar  yeni  inşalar  oluşturuyor.  Toplumsal  hafızanın  oluşması  devletin  eliyle  kimi  zaman  kısa sürede  gerçekleşebilir  ama  o  hafızasının  yarattığı tahribatlar  birçok  kuşağı  karanlık  dönemlere  davet edebilir.  Bir  kültüre  dönüşen  tecavüz  ya  da  linç  eylemleri  eğitim  sistemiyle,  medya  aracılığıyla,  siyasetin  kürsüsünde  sürekli  dile  getirildiğinde, yasalarla  meşrulaştırıldığında,  dinin  dogmatizmine  boğulduğunda  artık  bu  kültürün  haklılık payı  zihinlere  işlemeye  başlar.  Hele  bir  de  bu  inşalar  çok  sevdiği  hatta  taptığı  liderden  direkt  gelince bu  süreç  daha  da  hızlanır.  Bilgi  yapılanmalarını sorgulamaktan  uzak  tutan  bir  sistem  içerisinde  tecavüzün  ve  linçin  kabullenilmesi  ya  da  tepkisiz  kalınması  hızlı  işleyen  bir  süreçtir. 

Somut  olarak  diyelim  ki  "kabadayılık"  yıllar önce  rol  ve  inşalarda  toplumsal  karakterde  bir  kazanım  aracı  görülmüş  olabilir.  Kabadayılık  sayesinde  tartıştığın  insanı  korkutabilir,  bezdirebilir  ve o  tartışmadan  galip  gelirsin.  Ahlaki  yapılanmada toplumsal  hafıza  oluşturmak  için  kabadayılık  eğer rağbet  görüyorsa  söylemden  eyleme  bu  yöntem kullanılabilir. 

Türkiye’de  Noel  Babaya  yumruk  atıldı  ama  bu çok  şaşırılacak  bir  şey  olmamalıydı.  Çünkü  bu  ülkede  Noel  Babaya  yumruk  atmak  isteyip  de  fırsat bulup  atamayan  zihniyet  hep  pusuda  bekledi. 


rın  devlet  kuramlarında  başörtü  takması  yasak olsun,  televizyonlarda  dini  programlar  engellensin ve  dindarlığın  her  türlüsü  “şeriat  mı  getireceksin” denilerek  terörize  edilsin.  Bir  ülke  ki  daha  birkaç yıl  geçmeden  bastırılmış  duyguları  harekete  geçiren  tek  adamla  birlikte  dindarlığı  gerçek  insan; kindarlığı  da  gerçek  mücadele  yöntemi  olarak  kanıksatsın. 

Linç  kültürünün  ayak  sesleri 

“Ne  ara  biz  böyle  olduk"  sorusunun  tarihsel  karşılığını  açıkça  tartışmak  gerekiyor. 

Okuduğumuz  ve  yakın  dönemde  tanık  olduğumuz  kadarıyla  iktidarların  kendi  egemenliğini meşrulaştırmaları  ve  süreklileştirmeleri  için  zor kullanmaktan  daha  da  önemsediği  bir  araç  var: Toplumu  ikna  etmek...  Çünkü  ikna  olmayan insan  eni  sonu  bir  gün  patlar.  Ama  ikna  olan  insanın  bilgi  yapılanması  artık  o  ideolojiye  sonuna kadar  bağlı  kalır.  Türkiye’de  şiddet  yoluyla  egemenlerin  politikalarını  nasıl  sürdürdüğünü  hepimiz  tartışırız,  yazılarda  paylaşırız,  eylemlerde sloganlarla  anlatırız.  Ama  ikna  yöntemi  üzerinde çok  fazla  yoğunlaştığımızı  düşünmüyorum.  Yani zihniyet  inşası  dediğimiz  şeyin  nasıl,  ne  zaman, hangi  temellerle  toplumda  şekillendiğini  tartışma¬ nın  ve  alternatifini  yaratmanın  kavuruculuğuyla 


tüm  ötekiler  her  an  "vatan  haini,  terörist,  ajan"  naralarıyla  ince  uğrama  tehlikesi  yaşıyor. 

Dindar  ve  kindar  nesile  doğru 

Linç  kültürü  bireydeki  hangi  psikolojik  alt  yapının  etkisiyle  gelişir,  hangi  mantığa  sığdırılır.  Sadece  bir  çocuk  üzerinden  kaba  bir  çözümleme yapabiliriz.  Bir  çocuk  düşünelim: 

Daha  az  yaramazlık  yapsın  diye  eline  akıllı  telefon  verilmiş  ve  sürekli  araba  yarışı  oynuyor. 

Baba  televizyonun  başında  küfürlerle  maç  izliyor.  Annenin  yüzüne  bile  bakmıyor.  Şiddetin  her türlüsü  evde  koku  yayıyor. 

Anne,  yaşamında  kabul  etmeyeceği  ahlaki tramvaları  televizyonda  izlerken  adeta  kendinden geçiyor.  Gelinler,  kaynanalar,  aldatmalar,  beden yarıştırmalar,  sürekli  kavga  ve  sürekli  gözyaşı.  Bu arada  tadını  hiç  bilmediği  yemeklerin  tarifini  izliyor. 

Çocuk  okula  gidiyor  dört  duvar  arasında  milliyetçilik,  kendinden  aşkın  bir  öğretmen,  kuralcı müdür,  cinsiyetçi  politikalar. 

Mahalleye  çıkıyor  arkadaşlarıyla  sürekli  rekabet, kavga;  eve  geliyor  ilgisizlik. 

Artık  dünün  masum  çocuğu  saldırgan,  kadınları cinsel  meta  gören,  bağnaz,  bencil,  kaba  milliyetçi olmuştur. 


Yıkmak  da  inşa  etmek  de bizim  elimizde 

Erkek  egemen  sistem  tüm  silahlarıyla  kendisine muhalif  olanlara  saldırıyorsa, 

Kendi  tabanını  sanal  bir  hakikat  algısıyla  kandırıyorsa, 

İtaat  etmeyi,  dilenmeyi,  şükretmeyi  reva  görüyorsa, 

Kendisinden  olmayanları  linç  ederek  katlediyorsa, 

Ve  kadınları  yaşamdan  koparmak  için  her  türlü zulmü  meşrulaştırıyorsa; 

Bizim  bir  an  önce  oturduğumuz  yerden  kalkıp en  yakınımızdan  en  uzağımıza  hakikati  anlatma gibi  sorumluluğumuz  var.  Bunun  için  gerekli  olan binalarımız  kapatılmış,  arkadaşlarımız  tutuklanmış,  kuramların  tüm  mal  varlıklarına  el  konulmuş, özgür  basın  karartılmış  olabilir.  Belki  açlık  ve  yoksulluk  içinde  de  olabiliriz. 

Ama  bildiğimiz  bir  şey  varsa  o  da  bugünkü  egemenlik  sistemi  nasıl  insan  eliyle  yaratıldıysa  bunu yıkmak  ve  doğal  toplum  zihniyetini  inşa  etmek  de insanın  elindedir.  Daha  etik  davranmayı,  daha  estetik  düşünmeyi,  yaşamı  anlamlı  kılmayı  tüm  toplumla  paylaşabiliriz.  Çünkü  biz  bu  kültürü  yaşayan ve  yaşatan  kahramanların  ardılları  olma  sorumluluğunu  taşıyoruz. 
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Ekonomi  anlayışımızı  düzeltmek  üzerine 


Ekonomiyi  rakamlara 


•  Çarçel  ENGİZEK 

Kadınlar  olarak  yaşam  içinde  tüm  kavramlara  az  çok  aşinalığımız  vardır.  Her  bir  kavramın  benliğimizde  yer  edindiğini,  bizde kendini  var  kıldığını,  bilincimizde  anlama  dönüştüğünü  biliriz.  Yaşamsal  olan  her  olgunun,  biz  kadınlarda  mutlaka  bir  karşılığı  vardır.  Paylaşım, mücadele,  toplumu  inşa  etme,  özgürlük,  aşk,  sorumluluk,  kimlik,  doğa,  aile  ve  daha  sıralayamayacağımız  birçok  toplumsal  olgunun,  kadın  benliğinde ve  yaşamında  karşılığı  vardır.  Bir  de  tersinden  düşünürsek;  erkeğin,  zulmün,  bireyciliğin,  kâr  hırsının, baskılamanın,  kimliksizleştirmenin,  dilsiz  bırakılma¬ nın,  devletin,  şiddetin,  zulmün  benliğimizde  yarattıkları  sonuçlar  vardır.  Karşı  tepkiyle  de  olsa  bunlar da  vardır  yaşamımızın  bir  yerinde.  Ancak  tüm  bu kavramlardan  bir  tanesi  vardır  ki,  kadınlar  olarak belliğimizde  örtülü  olarak  yaşam  bulmuştur,  bizi toplumsallaştırmıştır,  çevremizle  birliğimizi  kurmuştur.  İşte  ekonomidir  bu.  Ekonomi;  bize  yabancı gibi  gelir,  kavram  olarak  uzak,  tanımlanması  zor gelir.  Toplumsallığımızı  ve  tarihimizi  bilince  çıkaracağımız  önemli  bir  boyut  olan  kadının  ekonomiyle ilişkisi,  bize  yabancı  gelir.  Kadınların  belki  de  tarihsel gelişiminde  üstüne  yığınla  gerekçe  konulan,  erkek toplumu  tarafından  sınırlandırılan  ve  engellenen alandır. 

Ekonomi;  anlaşılmak  istenmeyen  karmaşa,  zor hesaplarla  ifade  edilen  hayali  rakamlar,  TV  haberlerinden  sonra  rakamlarla  bizlere  anlatılan  iktisat, 'erkeklerin  anlayacağı  ve  erkek  işi  olarak  bilinen' alan  olarak  sunulur  bizlere.  Peki,  nasıl  oluyor  da  yaşamın  en  özgürlükçü  ve  yaratım  yanı  bu  hale  gelebiliyor,  kendi  dışında  bir  anlama  dönüşebiliyor? 

Sayı  değil,  paylaşımdır 

Ekonominin  ne  olup-olmadığı  biz  kadınlar  için önemlidir.  Gerçek  yaratım,  üretim  içinde  olan  ve toplumsallığı  bu  derece  geliştiren  ve  tüm  uygarlıkların  temeli  olan  kadın  ekonomisini,  en  başta  biz kadınların  bilince  çıkarması  gerekiyor.  Yaşamın  her alanında  bu  kadar  yer  alıyoruz.  Peki,  nasıl  oluyor da  ekonomi  konusunda  bu  kadar  karşıt  yanılgılar içinde  yer  alabiliyoruz?  Kendi  toplumsal  anlamı  dışına  çıkan,  karşıtlaşan  ekonomi  zihniyetinin  bizde de  yaşanmasına  nasıl  izin  verebiliyoruz?  Bu  yanlışı neden  benimseyebiliyoruz? 

Bu  soruların  cevabı,  tarihsel-toplumsal  gelişimimizin  erkek  egemen  zihniyetin  kurbanı  haline  getirilmesidir.  Pazifize  edilmesidir.  Kadınlar  olarak  en aktif  faaliyet  alanından  bu  biçimde  düşürülmesidir. 

O  nedenle  kadının  ekonomiyle  ilişkisini  bilmek önemlidir.  Komünal  ekonomi,  kadınının  yaşamda kendini  var  ettiği  ve  toplumsallığını  ifade  ettiği  alan¬ 


dır.  Toplumun  maddi  ihtiyaçlarını,  yaşamını  nesneler  üzerinden  yaratıma  dönüştüğü,  tüm  canlılar dünyasında  çevresinin,  toplumunun  ihtiyaçlarını karşılama  faaliyetidir.  Ekonomi,  tüm  canlılar  için  evrensel  bir  gerçeği  ifade  eder.  Tarihin  başlangıcından bugüne  bu  diyalektik  devam  etse  de,  tarihte  bir yerden  sonra  erkek  egemen  zihniyet  ve  pratiği  ile kesişme  yaşamıştır.  Buna  rağmen  her  zaman  toplumsallığın  garantisi  olarak  kadının  yarattığı  ekonomi  kültürü  ve  üretimi,  topluma  dinamik  kılmış ve  geliştirmiştir. 

Ekonomi,  dayanışmayı  öğütler 

Kadının  temel  kültürü  olarak  gelişen  ekonomi  tarihin  başında  tüm  topluma  mal  edilmiştir.  Özelikle toplayıcılıkla  başlayan  ve  daha  sonra  bahçecilik  ve tarım  kültürüyle  devam  eden  ekonomi,  zanaat  ve sınai  ile  de  kadının  üretimle  bağı  daha  da  derinleşmiştir.  En  az  on  bin  yıllık  bir  örgütlü  ekonomi  zihniyeti  ve  pratiği  vardır.  Kadınlar,  tarihin  hiçbir döneminde  bu  kültürden  uzak  yaşamamıştır,  ta  ki kapitalist  çağa  kadar.  Bu  nedenle  ekonomiyi  kendimizin  ve  yaşamımızın  ihtiyaçlarını  karşılama  ve  örgütlenme  faaliyeti  olarak  görmek  gerekiyor.  Kelime anlamı  olarak  ekonomi;  toplumun  tüm  kolektif emek  süreçlerini  kendi  içinde  anlamlandıran  ve  inceleyen  bilim  dalı,  yaşamın  manevi-maddi  ve  kültürel  faaliyetlerinin  somut  alanıdır.  Bireylerin, etkinlik  alanlarının  manevi  ortaklaşmasıyla  birlikte doğan  ilişkiler  bütünüdür.  Kavramın  Yunanca  karşılığı,  "aile  yasası",  "ev  yasası",  "evi  geçindirme  kuralları"  demektir.  Kavram  olarak  antikçağ Grek-Helen  dünyasına  aittir.  Ekonomi  kavramı,  dil kökeni  bakımından  Yunanca  "ev  ve  yönetim"  anlamlarını  dile  getiren  "oikos"  sözcüğü  ile,  "yasa"  anlamına  gelen  "nomos"  sözcüğünden  türetilmiştir. 
Anlam,  bu  biçimde  yaşamın  maddi  üretiminin  yaşamsal  karakterine  işaret  etmektedir.  Toplumun, toplulukların,  grupların  zaruri  ihtiyaçlarını  karşılama  ve  barınma,  giyecek,  yiyecek  gibi  gereksinimlerini  örgütlenmede  faal  olma  durumudur.  Ev yasası  ve  ev  yönetimi  anlamına  gelen  ekonomi,  en temelde  kadının  alanıdır.  Toplumun  çekirdek  toplumsallığı  olarak  gelişen  ve  kadının  temel  sorumluluk  geliştirdiği  grup,  klan  ve  kabilelerde,  kadın  aktif ekonomi  sahibidir.  Kadının  ilk  toplumsallaşmadan başlayarak  sorumluluk  duyarak  yaptığı  ev  ekonomisi,  bugüne  kadar  gelen  ekonominin  alt  yapısını oluşturur. 

Ekonomi,  paylaşımı  gerektirir 

Kadın  olarak  ekonominin  ne  kadar  işimiz  olduğunu  bu  nedenle  yeniden  görmek  durumundayız. 
Bugüne  kadar  bizlere  yansıtılan  tüm  o  girişim  ve 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hesaplar  gerçeğin  başka  bir  karşı savunusu  olmaktadır.  Erkek  egemen  azami  kâr  zihniyeti,  bu  nedenle  de  pasifleştirilmiş  bir kadın  ekonomisinden  yol  ala rak  bugünlere  gelmektedir. 

Yani  aslında  her  kadın biraz  da  ekonomi  işiyle  uğraşmaktadır.  Yaşamın temel  ihtiyaçlarını  karşılama,  paylaşım,  doğayla ilişki,  insanlara  karşı  duyduğu  sorumluluk  birer  ekonomi  işidir.  Kadında ekonomi  bir  kültürel  yapılanmadır.  Canlı  bir  ilişkidir.  Ev içindeki  ve  dışındaki,  özel  ya da  genel  tüm  örgütlenmeler, toplumun  geneline  hizmet ediyorsa  adına  ekonomi  diye biliriz.  Dayanışmacı  ruhu,  komünal  ve  toplumcu ekonominin  özünü  oluşturuyor. 

Bir  annenin  çevresine,  ailesine, toplumuna  karşı  ne  kadar  so rumlu  olduğunu  düşünün 
Bunun  farkında  olsun  ya  da  olmasın,  hepsi  ekonomi  işleridir. 

Toplumsallığın  başat  üreticisi  olan kadın,  ekonomiyi  tüm  çağlarda  en etkin  biçimde  oluşturmuştur.  Çabaları örgütlü  ve  bilinçli  olmuştur.  Bu  da  toplumun  ahlaki  ve  politik  yanının  çok  gelişkin olmasından  geliyor.  Kadının  hâkim  olduğu tüm  toplumlarda  bu  nedenle  komünal yaşam  ve  düşünce  etkindir.  Dayanışmacı ilişki  ve  üretim  biçimi  bir  kültür  halini  alır.  Bu ister  modern  çağlarda  olsun  isterse  de  ağırlıkta  sınıflı  toplumlar  yani  ataerkil  toplumlarda  olsun,  kadının  ekonomisi  örtük  olarak  sistem  haline gelmeden  yaşamda  kendisini  sürdürmüştür.  Nefes alabildiği  ve  kendini  örgütleyebildiği  tüm  koşullarda dayanışmacı,  ortaklaşmacı  ve  demokratiktir. 

Her  yerde  ekonomi örgütlendirilmeli 

Günümüzün  ataerkil,  bireycileşmiş,  tekelleşmiş zihniyeti  karşısında,  kadınlar  olarak  en  örgütlü  olmamız  gereken  alanlardan  biri  ekonomi  olmalıdır. 
Bu  nedenle  öncelikle  eski  ekonomik  bakışımızı  ve sorumluluğumuzu  üstlenmemiz  gerekiyor.  Binlerce yıl  demokratik  ve  dayanışmacı  kültürle  toplumsallık korundu.  Daha  da  gerilere  gidersek  tarihin  %99'luk bölümü  önce  bilinçsiz  sonra  da  bilinçli  olarak  bu  ev¬ 


relerden  geçip  üretim  kültürünü  geliştirdi.  Ekonominin  sahibi  erkek  değildir,  ekonomi  de  soyut  ve hayali  bir  kavram  değildir.  Aynı  zamanda  azami  kâr kanununu  her  şeyin  önüne  koyan  değil,  yaşamsal ihtiyaçların  örgütlendirilmesi  ve  politikasının  geliştirilmesidir  ekonomi. 

Kadınlar  olarak  çok  güçlü  bir  tarihin  yarıtım  ve üretim  kültüründen  geliyoruz.  Ekonomi  ne  şirketlerde,  fabrikalarda,  tekellerde  azami  kâr  getiren üretim  alanlarıdır,  ne  de  paradan  para  kazanan  hayali  şebekelerin  işidir.  Ekonomi  kadının  yaşamın içinden  başlayarak,  toplumunun  tüm  alanlarında, köylerde,  şehirlerde,  mahallelerde  komşusu  ve  ailesi  ile  ortaklaşması,  dayanışması  ve  paylaşmasıdır. 


^azmasını,  yaşamasını 

ac  savaşmasını  hilen  kabınla*... 


•  Umut  ŞERZAN 


Eylül'de  başlayan  saldırıların  ardından  134  gün  boyunca  süren  direnişe  adını  yazdıran  Kobane'de tarihler  26  Ocak  2015'i  gösterdiğinde  yeni  bir sayfa  daha  açıldı.  Kobane'de  yoğun  ve  uzun  süreli  çatışmalarla  yıkılan  evler,  beton  yığınlarına dönüşen  binalar  arasından  köylere  ulaşan  hat boyunca  aynı  manzara  ile  karşılaştım. 

Yol  sürdü,  ben  bakındım  durdum. 

Evlerin  göğsünde  açılan  yaralar,  bazı  köylerde hala  yerlerde  serili  olan  paslı  mermiler  'unutmayın  olan  biteni'  der  gibi. 

İşte  böylesi  viraneye  dönmüş  evlerden  biri  de Geyde  köyünde  idi.  Kobane'den  Şirin  kasabasına giden  yol  üzerinde  bulunan  köydeki  evler,  hala direnişçilerin  izlerini  taşıyor. 

'Ayıp  ve  korku  bastırılmış  namus  algısıdır'  sözünün  not  edildiği  bir  duvar  ile  karşılaştım  yıkıntılar  arasında  gezindiğim  evde. 

Bana  eşlik  eden  YPJ'li  kadın  arkadaşlara  soruyorum,  'kimler  kaldı  burada'  diye.  Bu  evde  sadece  YPJ  savaşçılarının  kaldığı  ve  DAİŞ  çetelerinin Şirin  tarafından  saldırılara  başladığında  evdeki mevzilerin  görkemli  bir  direniş  sergilediğini  belirtiyor.  Evin  karşındaki  Şirin  Buğday  Ambarı'nda DAİŞ  çetelerinin  keskin  nişancılarını  konumlandırdığı  için  camlar  paramparça  olmuştu. 

Ev  delik  deşik  edilmiş  durumda,  duvarların  iç tarafında  soğuktan  korunmak  için  yakılan  ateş¬ 


lerin  sinen  isleri  duruyor.  Bir  kaç  kırık  bardak  ve küçük  bir  çaydanlık  duruyor  ateş  yakılan  yerin hemen  başında. 

Kırmızı  boyalı  bir  kalemle  duvara  yazılan  yazının fotoğrafını  çekerken,  YPJ'nin  katettiği  mesafe  ve kadınlar  için  sunduğu  yeni  yaşam  felsefesini  değerlendirince  duraksıyorum. 

DAİŞ  çetelerinin,  bir  insanlık  ayıbı  olarak  saldığı  korku  ile  tutunmaya  çalıştığı  Kobane'deki 


hesapları,  bu  yazılara  denk  yaşamlar  süren  kadınların  eli  ile  yıkıldı. 

Bu  evin  alt  tarafında  bulunan  ve  savaş  sürecindeki  yıkımdan  payını  fazlalasıyla  almış  olan yerlere  yöneliyoruz.  Kapı  önünde  çok  sayıda çocuk,  bizi  görünce  zafer  işareti  yapıyor.  Hava soğuk  mu  soğuk,  ikindi  vaktini  aşmanın  da  etkisiyle  yüzleri  kızarmış  ama  oyun  keyfini  bırakmayan  çocuklara,  anneleri  sesleniyor. 


Çocuklarla  birlikte  evlerine  doğru  geçerken,  annelerinin  bir  el  arabasının  içinde  kürekle  karıştırdığı  çimentoyu  görünce,  hummalı  bir  onarım çalışmasının  içine  düştüğümüzü  anlıyorum.  Anne, çimento  ile  derme  çatma  pencerenin  sağında  solunda  açılan  koca  delikleri  büyük  bir  ustalıkla  kapatmaya  başlıyor. 

'Nasıl  gidiyor'  sorumu  yanımdaki  arkadaşım Arapça'ya  tercüme  ederek  aktarıyor.  Kadın,  arkadaşımın  üniformasını  göstererek  'herşeyi  yapabileceğimizi  sizden  öğrendik'  diyor. 

Onarım  çalışması  süren  evin  damındaki  mevzilere  çıkıyoruz.  Çetelerin  keskin  nişancılarının  menzilinde  kalan  evde  kadın  savaşçılar,  evin odalarından  birininin  tabanından  kazdıkları  toprakları  çuvallara  doldurarak  yapmışlar  mevzileri.  Sabah doldurulan  çuvallar,  geceleri  özgür  yaşam  savaşını kazanmak  için  koruyan  mevzilere  dönüşmüş.  Şimdi aynı  çuvallardaki  topraklar,  başka  bir  kadının  elinden  yine  yaşamı  güzelleştirmek  için  kullanılıyor. 

DAİŞ  çetelerinin  zulmü  altındaki  kadınlara namus  adı  altında  çektirdikleri  işkencelere,  reva gördüğü  katliamlara,  amansız  bir  direnişin  ortasında  iken  duvara  yazılan  bir  cümlenin  beton  etkisi  yaptığı  görülüyor. 

Bazen  bir  yazı,  bir  söz  destana  döner.  Kadın  savaşçıların  yazdıkları  5  kelimelik  cümle,  verilen  direnişe  ve  sonrasında  inşa  edilmeye  başlanan yaşama  öncülük  sunar  gibi.  Kadınlar  için  mazur görülen  kaba  namus  algısının  ve  adı  kadınla  anılır olan  ayıplara  karşı  bir  direniş  bu.  Cesaretin  asilliğine  yaraşır  kadın  özünün,  nesilden  nesile  tüm farklılıkları  bir  kılarak  vücut  bulduğu  ev  burası. 

Yazmasını,  yaşamasını  ve  savaşmasını  bilen  kadınların  elinden  çıkmıştı  yazı.  Kobane'de  kadınların  toplumsal  yaşamın  her  alanındaki  varlığını  ve gücüne  tanık  olduktan  sonra  yazının,  pratize  edildiğini  görüyorum. 

Yazılan  yazı  bir  kez  daha  geliyor  gözlerimin önüne,  bu  kez  gülümsüyorum. 
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•  Dersîm  UĞUR  KAYMAZ 

Ayakları  ileri  ileri  giderken  yüreği  geri geri  gidiyordu  sanki;  gözleri  bizde  gözbebekleri  ise  çok  derinlerde  bir  yerde takılı  kalmıştı  adeta.  Anlatırken  yaşıyor,  yaşarken duyumsuyordu  Dicle.  Ve  duyumsadıklarını  paylaşıyordu  bizlerle.  Aslında  iki  gün  boyunca  ondan yaşadıklarını  anlatmasını  istedim  ama  o  bunu kabul  etmedi.  Anlatacaklarının  yetmeyeceğini, yarım  kalacağını  söyleyip  durdu.  Oysaki  paylaşması  gerekirdi  yaşananları.  O  anlatmamakta  ısrar edince  ben  de  onun  yerine  karar  vermek  zorunda  kaldım.  Ve  çıktığımız  yolculuğun  tamamını ondan  habersiz  kayda  aldım.  Kayıt  cihazı  ile  kaydedemediklerim  de  oldu  tabii;  yüreği  gibi,  hissettikleri  gibi.  Ben  de  onları  kendi  yüreğimin  derinliklerine  kaydettim,  tıpkı  Dicle  gibi... 


Metropollerin  keşmekeşliğini  bir  kenara  bırakıp  dağlarda  huzuru  arayan  bir  Kürt  kızı.  Savaşın  olduğu  yerde  huzur  mu  olur  demeyin.  Elbette  olur.  Çünkü  huzur  yalnızca  rahatlık anlamına  gelmez;  aynı  zamanda  dirlik,  zihin  dinçliği,  gönül  rahatlığı  anlamına  da  gelir.  Kargaşa ve  karmaşanın  olduğu  büyük  kentlerde  bunlar olmayacağına  göre  huzur  da  olmaz.  İşte  bu  yüzden  huzura  ancak  dağlarda  ulaşılır  diyorum,  diyoruz.  İşte  bu  yüzden  Dicle  de  çok  genç  yaşta yüzünü  dağlara  dönenlerden.  O  da  elbette  her yeni  özgürlük  savaşçısı  gibi  tercih  ettiği  yeni  yaşamda  acemilikler  çekiyor,  zaman  zaman  zorlanıyor  ama  uzun  sürmüyor  bu  durum.  Çok  kısa zamanda  Dicle  de  tıpkı  adı  gibi  dağlara  akıyor, bir  oluyor  bu  mekanlarla.  Kendisini  her  yönden 
geliştirip  donattıktan  kısa  bir  süre  sonra  2014 
yılında  Şengal'e  yol  alıyor.  21.  yüzyılın  en  lanetli çete  örgütü  olan  IŞİD'e  karşı  bir  an  bile  gözünü kırpmadan  gece-gündüz  savaşarak,  halkını  korumaya,  savunmaya  çalışıyor. 

Tüm  bu  yaşanmışlıklara  rağmen,  anlat  dediğimde  susuyor.  Gözleri  ise:  "elbette  anlatmak gerek,  elbette  tarihe  aktarmak  gerek  ama  ben öyle  şeyler  yaşayıp  yüreğime  sığdırdım  ki  hangisini,  nasıl  anlatayım"  diyor.  Ben  ise  attığımız her  adımda,  gördüğüm  her  mekanda  yeni  sorular  sorarak  yaşananları  yaşamaya  çalışıyorum. 


ok  kısa  zamanda  Dîcle  de tıpkı  adı  gibi  dağlara  akıyor, bir  oluyor  bu  mekanlarla. 
Kendini  her  yönden  geliştirip  donattıktan  kısa  bir  süre  sonra  2014  yılında  Şengal’e  yol  alıyor.  21.  yüzyılın en  lanetli  çete  örgütü  olan  IŞİD’e karşı  bir  an  bile  gözünü  kırpmadan gece-gündüz  savaşarak,  halkını korumaya,  savunmaya  çalışıyor. 


O  kadar  hissederek  anlatıyor  ki  her  şeyi,  sanki o  anları  bir  kere  daha  yaşıyor.  Üstü  yeşillenen bir  mevziyi,  hangi  arkadaşına  ait  olduğunu  bilmediği  ve  içinde  toprak  kaldığı  için  yeşillenen ayakkabıyı  gördüğünde  sessizce  yanıma  yaklaşıp;  "bak  bunlar  sana  anlatmalı  yaşananları"  diyor.  Ölüme  inat  yaşama  tutunan  bir  mekan  karşılıyor  beni.  Birileri  gelip  buraları  talan  etmiş, yakmış,  yıkmış  kül  etmiş,  ölüme  sürüklemiş  ama o  hala  yaşama  sıkı  sıkı  bağlı  olduğunu  ispatlarcasına  canlılık  sunmakta.  İnsanın  bu  gördükleri karşısında  etkilenmemesi  mümkün  değil. 

Gördüklerim  beni  alıp  başka  bir  zaman  dilimine  götürürken,  Dîcle  yeniden  yaklaşıyor:  "gel, seni  iki  ay  boyunca  içinde  kaldığımız,  çetelerle çatıştığımız  eve  götüreyim"  diyor.  İçeri  girene kadar  beni  sadece  bir  mekana  götüreceğini  düşünmüştüm  ama  birkaç  dakika  içinde  aslında beni  zamansal  bir  yolculuğa  davet  ettiğini  anladım.  Girdiğimiz  koridorda  bir  fanus  karşıladı  bizleri,  ben  fanusun  yanında  duran  küçük  aynada kendi  yüzümü  görürken,  Dîcle  beraber  kaldığı yoldaşlarının  yüzünü  görüyor,  onlara  gülümsüyordu.  Kaç  öyküyü  anlatmışlardır  birbirlerine  bu fanus  ışığında,  kaç  yaşanmışlık  dile  gelmiştir? 

Peki  onlar  ne  yaşamıştı  o  iki aylık  zaman  diliminde,  şu  fanusun  bir  dili  olsa  da  konuşsa 


diyorum  kendi  kendime.  Yaşananlara  en  yakın¬ dan  tanıktır  o.  Kaç  avuç  o  fanusun  sınırlı  sıcağında  ısıtmıştır  kendini,  kaç  karanlık  gece  bu  fanusun  ışığında  aydınlığa  kavuşmuştur  acaba. 
"Bazılarımız  hikayeler  anlattı,  bazılarımız  ise  son hikayelerini  yaşadı  bunun  ışığında"  diyor  ve  cebinden  siyah  bant  ile  sarmalanmış,  bir  hikayesi olduğu  her  halinden  belli  olan  çakmağı  çıkararak fanusu  yakıyor;  "bak  böyle  daha  iyi,  belki  daha iyi  görürsün  burada  yaşananları"  diyerek  de  sözlerine  devam  ediyor.  Ben  ise  önce  anlam  vermiyorum  sözlerine;  zaten 


IŞID  çetelerinin,  girdikleri  her  evde 


kafasını  kestiği  oyuncak  bebekler. 
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gündüz  değil  mi?  Her  şey  çok  açık  ve  net  görünüyor  diyorum  kendi  kendime.  Oysaki  çok  değil birkaç  dakika  sonra  anlayacaktım,  her  şeyin  çok açık  görünmediğini  ve  Dîcle'nin  neden  o  fanusu yaktığını.  Yere  uzanıp  bir  oyuncak  bebeği  kaldırıyor.  Bebeğin  vajina  bölgesinin  parçalanmış, başının  kesilmiş  olduğunu  görüyorum,  önce  idrak  edemiyorum  gördüklerimi  ta  ki  gerçeği  duyana  kadar.  Bu  evde  daha  önce  IŞİD  çeteleri mevzilenmiş,  diğer  evlerde  olduğu  gibi  bu  evde de  buldukları  tüm  oyuncak  bebekleri  çok  bilinçli bir  şekilde  hep  bu  şekilde  parçalayıp  ortalığa atmışlar.  Kimi  korkutmak  içindir  acaba  diye  düşünürken,  anlıyorum  ki  aslında  kendi  korkularını bastırmak  için  yapmışlar  bunu.  İnsan  olmayla hiçbir  alakaları  bulunmayan  bu  canavarlar,  tüm vahşetlerini  açığa  çıkartıp  korkularını  örtbas  etmek  istemişler.  Tam  da  bu  anda  başımı  kaldırıp duvara  baktığımda  duvara  yazılan  şu  yazı  dikkatimi  çekiyor:  "O  güzel  insanlar,  o  güzel  atlarına binip  gittiler."  Kim  yazmıştı  bunu  bilmiyorum ama  her  şeyi  en  yalın  haliyle  anlatmıştı.  Bir  yandan  bir  çocuğun  gülüşü  için  gözünü  kırpmadan ölüme  gidecek  güzel  ve  yiğit  insanlar  diğer  yandan  bir  çocuğun  oynadığı  oyuna  ve  oyuncağa dahi  tahammülü  olmayan  ceberutlar. 

İçinde  dolandığımız  evin  her  bir  metrekaresi bir  an'a,  bir  hakikate,  bir  yaşanmışlığa  tanık. 
Dîcle  ise  hepsine  birden  tanık.  Her  şeyi  yaşamış, duyumsamış  ve  yüreğinin  derinliklerine  kazımış.  Belki  de  söylediği gibi  kuracağı  hiçbir  sözcük  gözleri kadar  iyi  anlatamayacaktır  yaşananları.  Hiçbir  şeyi  duyumsadığı  kadar  aktaramayacaktır  kelimelerle, belki  de  bu  yüzden  susmayı,  anlatmamayı  tercih  ediyor.  Belki  de  bizlerin  onun  kadar  derinden  duyumsamayacağımızı  düşündüğü  içindir suskunluğu.  Ama  ben  yine  de  dinlemeye  çalışıyorum  gözlerini,  gözlerinin  içinde  duyumsadığı  anları... 


Girdiğimiz  koridorda  bir  fanus  karşıladı  bizleri. 


ben  fanusun  yanında  duran  küçük  aynada  kendi  yüzümü  görürken. 


Dîcle  beraber  kaldığı  yoldaşlarının  yüzünü  görüyor,  onlara  gülümsüyordu. 


Kaç  öyküyü  anlatmışlardır  birbirlerine  bu  fanus  ışığında,  kaç  yaşanmışlık  dile  gelmiştir? 
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Anarşizm  ve  kadın  özgürlüğünün  korkusuz  savaşçısı  Virginia  Bolten,  Alman  bir sokak  satıcısının  kızı  olarak  1870'de Uruguay'da  doğdu.  Çocukluğu  San  Juan'da geçti.  Ancak  onun  yaşamını  esas  olarak  şekillendiren  daha  sonra  gittiği  Arjantin'in  Rosario  şehri oldu.  Rosario  sanayinin  yoğunlaşması,  radikal mayası  ve  ülkenin  kalanı  üzerindeki  politik  etkisi  nedeniyle  "Arjantin'in  Barselona'sı" olarak  tanımlanıyordu.  Virginia  burada  önce  işçiler  için  ayakkabı  yapımında  sonra  da  çoğunu kadınların  ve  AvrupalI  mültecilerin  oluşturduğu binlerce  işçisi  olan  dev  şeker  fabrikası-Refineria'da  çalıştı.  Ayakkabı  yapımında  çalıştığı  sırada Ayakkabı  İşçileri  Sendikası'nın  bir  örgütçüsü olan  UruguaylI  Juan  Marquez  ile  tanıştı  ve  daha sonra  da  hayatını  birleştirdi. 

Virginia  1888'de  Arjantin'deki  ilk  anarşist  gazetelerden  biri  olan  "El  Obrero  Panadero  de  Rosario"  (Rosario'nun  Fırın  İşçisi)  isimli  gazetenin yayıncılarından  biri  oldu. 

1889'da,  Arjantin'deki kadın  işçilerin  ilk  grevi olduğuna  inanılan  Rosario'daki  kadın  terziler grevinin  örgütlenmesine  yardımcı  oldu. 

Anarşist  düşünceler  Arjantin'deki  fırın  işçileri arasında  büyük  etkiye sahipti  ve  1890'da  Montevideo'da  1  Mayıs  gösterisinin  düzenlenmesinde anahtar  rol  oynadı.  Virginia  bu  eylemin  hazırlanmasına  katkıda  bulundu.  Fransızca,  İtalyanca,  İspanyolca  veya  Almanca  konuşan anarşist  ve  sosyalist  enternasyonalistler  bir  Cafe'de  bir  araya  geliyorlardı.  Virginia  da  bu  mekanın  müdavimlerindendi  ve  1  Mayıs'ın kutlanması  planı  burada  geliştirildi.  Eylemden bir  gün  önce  Virginia  Refineria'nın  dışında  bildiri dağıttığı  için  polis  tarafından  gözaltına  alındı. 
Ancak  bu  onu  yıldırmadı.  1  Mayıs  günü  Uruguay'ın  başkenti  Montevideo'da  binlerce  işçinin en  önünde  elinde  "1  Mayıs-Evrensel  Kardeşlik" yazılı  bir  pankartla  miting  alanına  yürüdü. 
Alanda  binlerce  işçiye  hitaben  onları  büyüleyen ateşli  bir  konuşma  yaptı.  Yirmi  yaşındayken  Arjantin'de  bir  işçi  mitinginde  binlere  hitap  eden ilk  kadın  oldu. 

Yetenekli  birajitatör 

Virginia  Bolten  yetenekli  bir  ajitatör  ve  propagandacı  olarak  anarşist,  komünist  ve  kadın hakları  savunucusu  düşüncelerini  büyük  bir ısrar  ve  inançla  savunmaya  ve  yaymaya  çalışırken  aynı  zamanda  kalemini  de  bu  amaçla  kullanmaktan  geri  durmuyordu.  İspanyolca yayınlanan  anarşist  gazeteler  "La  Protesta  Humana"  ve  "La  Protesta"nın  yanısıra  kadınlar  tarafından  kadınlar  için  çıkarılan  "La  Voz  de  la Mujer"  (Kadınların  Sesi)  gazetesinde  de  yazdı. 
"La  Voz  de  la  Mujer"  8  Ocak  1896-1  Ocak  1897 
yılları  arasında  Latin  Amerika'da  yayınlanan, anarşist-  komünist  ideallere  ve  kadınların  özgürlüğüne  adanmış  ilk  gazeteydi.  Virginia  ile  ayakkabı  ve  şeker  endüstrisinde  çalışan  kadın yoldaşlarının  kıt  gelirleriyle  çıkarılıyordu  gazete. 
Kaçak  olarak  ve  olanaklar  elverdiğinde  ancak dokuz  sayı  çıkabilen  gazetenin  tirajı  bin  ile  başlayıp  iki  bine  kadar  ulaşmıştı.  Daha  sonra  aynı isimde  ve  ona  benzer  bir  gazete  tek  sayı  olarak Montevideo'da  yayınlandı.  Bu  gazeteyi  Bolten'ın  oraya  sürgün  edildikten  sonra  çıkardığına inanılıyor.  Gazete  yalnızca  sistemdeki  erkek  egemen  bakış  açısına  karşı  değil,  anarşist  erkeğin kadının  özgürlüğünü  erkeğin  özgürlüğüne  tabi kılan,  onun  inisiyatifini  ve  düşünce  gücünü kabul  etmeyen  tutumlarına  karşı  da  mücadele veriyordu.  Kadınların  özgürlüğü  konusunda  İspanyol  anarşistlerin  birçok  makalesini  yayınlayan  gazete  aralarında  Emma  Goldman  ve  Louise Michel  gibi  tanınmış  devrimcilerin  de  olduğu 


birçok  mücadeleci  kadının  desteğini  alıyordu. 
Paris  Komünü'nün  efsanevi  direnişçisi  Louise Michel'le  özdeşleştirilen  Virginia  Bolten  "Arjantin'in  Louise  Michel'i"  olarak  tanımlanıyordu. 

Anarşist  kadınlar  grubu 

Virginia  Bolten,  Arjantin'in  birçok  şehrini  dolaşarak  propaganda  turları  gerçekleştirdi.  Gittiği yerlerde  düzenlenen  toplantılarda  konuşmalar yapıyordu.  Ele  aldığı  konular  daha  çok  emekçi  sınıfın  içinde  bulunduğu  koşullar  ile  özellikle  de çalışan  kadınların  maruz  kaldıkları  baskılar  ve çektikleri  acılardı.  Polis  birçok  kez  müdahale ederek  onun  konuşmasını  engelleme  çabası içine  giriyordu.  Kasım  1900'de  yoldaşı  Teresa  Marchisio  ile  birlikte  Rosario'daki  Katolik  kurumların  gerçekleştirdiği  yürüyüş alayına  karşı  "Virgen  de  la  Roca"  (Roca Bakiresi)  adıyla  bir  yürüyüş  alayı  örgütlediler.  Virginia  ve  Teresa,  dört  başka  anarşist  ile birlikte  bu  eylemlerinden  dolayı  tutuklandılar. 

Aynı  yıl  Virginia  diğer  anarşistlerle  birlikte Halk  Evi'nin  (Casa  del  Pueblo)  kuruluşu  ile  ilgilendi.  Halk  Evi'nde  politik,  sosyal,  kültürel  etkinlikler  gerçekleştiriliyor;  konferanslar, tartışmalar,  şiir  okumaları,  tiyatro  gösterileri yapılıyordu.  Bir  orkestrası  ve  380  kitaplık  kütüphanesi  vardı.  Halk  Evi'nin açılışında  konuşmacılardan  biri  de Virginia  idi.  20  Ekim  1901'de  bir  grev sırasında  Refineria'nın  önünde  anarşist  propaganda  içeren  bildiriler  dağıtmaktan  tutuklandı.  Aynı  yıl  diğer bazı  yoldaşlarıyla  birlikte  anarşist  bir kadınlar  grubunun  kuruluşunu  gerçekleştirdiler. 

Kadın  Grev  Komitesi 

1902'de  Montevideo'da  yapılan  1 
Mayıs  gösterisinin  baş  konuşmacılarından  biri  Virginia'ydı.  Konuşmasında Arjantin'in  durumunu  eleştirel  biçimde  gözler  önüne  serdi.  1904'de 
Buenos  Aires'e  gitmeye  zorlandı. 

Orada  "Comite  de  Huelga  Femenino" 

(Kadın  Grev  Komitesi)  içinde  aktif  olarak  rol  üstlendi.  Arjantin  İşçi  Federasyonu  ile  birlikte  meyve  sektöründeki kadın  işçileri  örgütleyip  grev  yapmalarını  sağladılar.  Yoğun  çalışma  temposu sağlık  durumunun  bozulmasına  yol açtı.  Anarşist  tiyatro  grubu  'Germinal' tüm  ilerici  çevrelere  onun  için  bir  yardım  çağrısı  yaptı.  Tanınmış  İtalyan anarşist  Pietro  Gori  onu  Buenos  Aires'deki  entelektüel  anarşist  çevrelerle  tanıştırdı;  legal  evliliğe  ve  diğer otoriter  konseptlere  karşı  mücadele verecek,  anarşistler  ve  sosyalistlerden oluşmuş  bir  grubun  örgütlendirilmesinde  ona  yardımcı  oldu. 

1905'de  muhafazakar  hükümete karşı  gerçekleştirilen  ancak  başarısızlığa  uğrayan  bir  sivil-askeri  ayaklanma  gerekçe yapılarak  işçi  hareketine  karşı  bir  saldırı  dalgası başlatıldı.  Anarşist  hareketin  bu  olayda  bir  rolü olmamasına  rağmen  onun  temel  aktivistleri  tutuklandı,  yargılandı,  hatta  sürgün  edildi.  Virginia ve  hayat  arkadaşı  Marquez  de  iki  gün  gözaltında tutulduktan  sonra  Marquez  Uruguay'a  sürüldü. 

1907'de  Virginia  üyesi  olduğu  Anarşist  Kadın¬ 


lar  Merkezi  vasıtasıyla  kiracılar  grevinin  örgütlenmesinde  öncü  bir  rol  oynadı.  Grev  sırasında yaptığı  konuşma  gerekçesiyle  yeni  Oturma  Yasası  uyarınca  Uruguay-Montevideo'ya  sürgün edildi.  Bu  yasa  gereğince  sürgün  yiyen  ilk  kadındı.  Montevideo'da  eşi  Marguez  ve  çocuklarıyla  yeniden  bir  araya  geldi.  Buradaki  evleri Arjantin'den  sürgün  edilen  anarşistler  için  eylem planlarının  yapıldığı  bir  üs  konumundaydı. 

Büyük  i  Mayıs  gösterisi 

Virginia  1909'da  Montevideo'da  Juana  Buela ile  birlikte  anarşist-feminist  bir  gazete  olan  "La Nueva  Senda"yı  (Yeni  Yol,  1909-1910)  çıkarmaya  başladı.  Aynı  yıl,  İspanyol  anarşist-eğitimci Francisco  Ferrer'in  mahkemesi  ve  idamı  çerçevesinde  yürütülen  uluslararası  ajitasyonun  bir parçası  haline  geldi.  Bu  protestolar  Buenos  Aires'deki  1  Mayıs  göstericilerine  dönük  kanlı  saldırılara  karşı  geliştirilen  protestolarla  içiçe  geçti. 
13  Ekim  1909'da  Barselona'da  Ferrer'in  idam 
edildiği  saatlerde  Montevideo'da  da  işçi  örgütleri,  anarşistler,  sosyalistler  ve  liberaller  tarafından  örgütlendirilen  ve  öğrenciler  ile  üniversite öğretim  görevlileri  de  dahil  on  bini  aşkın  kişinin 


katıldığı  büyük  bir  gösteri  gerçekleştiriliyordu. 
Gösterinin  çok  sayıda  konuşmacısından  biri  olan Virginia  Bolten  sonradan  devlet  otoritelerince geliştirilen  ağır  baskıların  hedefindeki  anarşistlerden  de  biriydi. 

1911  yılı  Nisan  başlarında  Bolten,  Montevideo'da  memur  olmayan  bütün  kadınları  birleştirmeyi  amaç  edinen  bir  derneğin  (Asociasion 


Femenina-Emancipacion)  açılışına  katkı  sundu. 
Dernek  işçi  sınıfı  kadınlarına  çağrı  yapıyor  ve özellikle  yerli  kadın  işçilerden  oluşan  telefon operatörleri  arasında  örgütlenmek  için  büyük çaba  sarfediyordu.  Dernek,  reformist  Pan-Amerikan  Federasyonu'nun  işbirliği  tekliflerini  reddetti  ve  Virginia  kadınlara  oy  hakkı  talebine karşı  konuşmalar  yaptı.  O  zamanlar  kadınlara oy  hakkı  mücadelesini  işçilerin  mücadelesini parçalayan  burjuva  bir  talep  olarak  değerlendiriliyordu. 

Anarşist  ideallere  bağlı  kaldı 

Anarşizm  açısından  önemli  başarılara  imza atan  Virginia  Bolten  ve  bir  grup  arkadaşı  anarşist  saflarda  bir  yarılmanın  da  tarafı  haline  geldiler.  Anarşist-komünist  gazete  "İdea  Libre" (Özgür  Düşünce)  etrafında  örgütlenen  bu  grup, Başkan  Batlle  y  Ordonez  rejimine  destek  verdi. 
Uruguay'daki  ikinci  dönem  iktidarında  Batlle büyük  bir  reform  programı  uyguladı.  Yalnızca Latin  Amerika  için  değil  uluslar  arası  düzeyde  de ileri  bir  programdı.  Din  ve  devlet  işlerini  birbirinden  ayırdı;  hastanelerde  haçı  yasakladı; resmi  yeminlerden  Tanrı  ve  İncil'e  dair  referansları  çıkardı;  sendikalara,  politik  partilere  ve  örgütlere  geniş  haklar  tanıdı;  sekiz saatlik  işgünü  ve  genel  oy  hakkını  yasallaştırdı;  işsizler  yararına  düzenlemeler  getirdi;  boşanmayı yasallaştırdı;  daha  fazla  yüksek  okul yaptırdı;  sürgündeki  anarşistlere  ve diğer  radikallere  karşı  Oturma  Yasası'nın  kullanılmasını  durdurdu;  kadınlar  için  üniversiteler  açtı;  yabancı kapitalistlerin  ülke  endüstrisi  ve  toprakları  üzerindeki  kontrolüne  son vermek  için  bir  kampanya  başlattı  ve özel  tekelleri  ulusallaştırdı. 

Bütün  bu  adımlara  karşın  Batlle  rejimini  desteklemek  Uruguay'daki anarşist  harekete  zarar  verdi.  Sosyalist  Parti  'Emancipacion'  derneğine desteğini  kesti;  Temmuz  1913'de  Bolten'in  rejimi  destekleyen  sözlerinden alıntılar  yaparak  onu  ve  arkadaşlarını işçi  sınıfı  hareketine  ihanet  etmekle suçladı.  Sonuçta  Sosyalist  Parti  güçlenirken  anarşist  hareket  ve  işçi  sınıfı, kadın  hareketi  çöktü. 

Bolten,  1923'de  Montevideo'da  bir özgürlükçü  edebi  dernek  olan  "Centro  Internacional  de  Estudios  Sociales"in  kuruluşunda  yer  aldı,  yine  1 
Mayıs  yürüyüşünde  konuşma  yaptı. 
Sonraki  hayatı  hakkında  ayrıntılı  bilgi olmamakla  birlikte  anarşist  ideallere bağlı  kaldığı  ve  1960'daki  ölümüne kadar  Montevideo'nun  işçi  semti 
Manga'da  yaşadığı  biliniyor. 

Buenos  Aires'in  Puerto  Madero bölgesinde  bir  parka  Virginia  Bolten'in  adı  verilmiş  bulunuyor. 

2007  yılında  Arjantin'in  San  Luis  vilayeti  yönetimi  Virginia  Bolten  anısına  bir  filmi finanse  etme  kararı  aldı.  Film,  Bolten'in  hayatını,  anarşist  feminizmi  ve  "La  Voz  de  la  Mujer" (Kadınların  Sesi)  gazetesinin  çıkşına  temel  olan sosyal  koşulları  ele  aldı.  Gazetenin  sloganların¬ dan  biri  olan  "Ni  dios,  ni  patron,  ni  marido"  (Ne Tanrı,  ne  patron,  ne  koca)  filme  de  isim  oldu. 
Film  Arjantin'de  2010  yılında  gösterime  girdi. 
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Bir  erkek  işi  pişkinliğe  vurursa 


Kafam  her  zaman  kavramların  manasına  takılmıştır.  Sanki  o  kavramın manasını  gözersem  sorunu  da  çözmüş  olacağım.  Nitekim  öyle  de  oluyor.  Sorunu  çözmenin  bir  kısmı  kullanılan kavramları  anlamaktan  geçiyor.  Fakat bazen  gösterilen  bazı  davranışlar  da,  kavramları  incelemeye  gerek  bırakmayacak kadar  kesin  oluyor.  Mesela  bir  erkek  (size göre,  hiç  sebepsiz  yere),  size  karşı  kabasaba,  sert,  keskin  ve  de  en  önemlisi  anlamsız  davranışlarda  bulunuyorsa  bilin  ki,  onun kuyruğuna  basmışsınızdır.  Ya  da  fark  etmeden  foyasını  açığa  vurmuşsunuzdur. 
Yani  bir  erkek  için  en  korkunç  şeyi yapmışsınız:  Onun  foyasını  gün yüzüne  çıkarmışsınız.  O  güneş görmeyen  hileli,  kör  noktalara  ışık  tutmuşsunuz  bilmeden!?!  O  fark  etmeden  ışık tuttuğunuz  kör  nokta  var  ya, hani  o  hileler  ile  dolu  güneş görmeyen  "fikirler"  bölgesi, işte  o  bölgeye  ışık  vurunca  erkek  kendini kaybeder.  Nasıl  mı?  Bir kere  foyası  ortaya  çıkan erkeğin  davranışı  otomatikman  değişir.  Size  karşı  davranışları,  "ince"  bir saldırganlık,  sağa-sola  çaktıran iğneleyici  cümleler  ve  laf  arasına sıkıştırılmış  aşağılayıcı  sözcükler...  Bu  kesinlikle  sizden  hıncını  alma  şeklidir.  Bir  de sanki  siz,  ona  saygısızlık  yapmışsınız,  ama o  "büyüklüğünü"  koruyor  edalarında  dolaşır.  Utanmadan  bir  de  işi  pişkinliğe  döker. 
İnanın,  erkeğin  işi  pişkinliğe  vurması  kadar çirkin  bir  şey  yoktur.  Öyle  olur  ki,  onu  tanıyamazsınız. 

Nasıl  desem,  böyle  garip  bir  pişkinlik  hali tutar  erkekleri.  Emin  olun  ki  kibir,  naz,  ihtiras  ve  arsızlık  arasında  kalan  erkeğin  ne  yapacağını  kestirmek  güçtür.  Ama  en  rahat yaptığı  şey  saldırıdır.  Öyle  bir  saldırı  stratejisi  uygular  ki,  kadın  neye  uğradığını  şaşırır. 
Sanki  o  kadar  alavere,  dalavereyi  kadın kendi  yapmış  gibi  kızarır,  utanır,  sıkılır,  "yer yarılsa  içine  girseydim  de  bu  hale  gelmesiydim"  der.  Öyle  kafasından  kaynar  sular iner...  Ve  kimileri  de  "çamur  at,  izi  kalsın" 


çirkefliğine  kadar  işi  vardırır.  İnanın  o  an üzüntüden  ölmezseniz,  kesinlikle  güçlenirsiniz.  İşte  bu  tür  anlarda  bir  insan  evladı olarak,  "wuulan"  diye  başlayıp  yedi  sülalesine  kadar  saymak  istiyorum.  Yani  insan  kızının  yüreğini,  düşüncesini  niye  böyle zorluyorsun,  niye  küfür  ettiriyorsun,  yazık değil  mi  sana?!?  Bak  ne  güzel,  bir  yükten kurtulmuşsun  kalbi  çöplük  herif.  Söyler misin,  nasıl  oluyor  da  hem  suçlu  olup,  hem güçlü  olursun?  Bu  ne  ters-yüz  etme  hali? 
Yüzsüz,  pişkin! 

Mesele  ne?  Beyefendinin  foyasını  açığa vurmuşuz.  Onu  bir  kadının  yanında küçük  düşürmüşüz.  İyi  etmişiz. 
Utanmıyorsun,  bir  kadına  hava atacağım  diye  öbürünü  aşağılamaya?  Sen  kendini  ne  sanıyorsun?  Tanrı  Zeus  gibi  tüm kadınları  aynı  anda  idare edebileceğini  mi?  Kaldı  ki, 
Zeus  bile  o  kudretiyle  bunu başaramamıştır.  Foyası  her açığa  çıktığında  Hera'nın gazabına  uğramaktan  kurtulamamıştır.  Kaldı  ki, bizim  sözünü  ettiğimiz  arkadaşlık,  dostluk,  yoldaşlık ilişkisi,  öyle  Olimposlarda gezinen  tanrısal  ilişkiler  de değil.  Havan  kime? 

Ama  mantık  nasıl  çalışıyor, önemli.  Sanıyor  ki  tanrı,  tüm  kadınları  ona hizmet  etsin  diye  yaratmış.  O  yüzden  tüm kadınlar  ona  ait  ve  bu  kadınlar  kesinlikle onun  açıklarını,  gediklerini  kapatır,  foyası¬ nın  üstünü  de  örter.  Hani  o  derece...  "Hüt!" 
deyince  kadın  kabuğuna  çekilecek  diye umuyor,  bekliyor.  Artık  nereden  aldıysa  bu güveni...  Böyle  dirseğimle  yapıştıracağım ağzının  üstüne,  özgüvenini  yitirecek  32  ay... 
Ortam  müsait  değil,  yoksa  ben,  sana  bir işaret  yapardım  ama,  sen  değerli  okuyucularıma  dua  et.  Edep  yoksunu  kişilik... 

Size  bir  şey  diyeyim  mi,  aslında  böyle  tiplerle  karşılaşmak  belki  sanıldığı  kadar  şansızlık  değildir.  Ha,  ne  dersiniz?  Mesela  sırf bu  davranış  yüzünden  oturdum,  "foyası açığa  çıkmak"  nedir  diye  araştırma  yaptım. 
Sizinle  paylaşmadan  geçemicem.  Gerçi araştırmak,  bulmak  çok  zor  olmadı.  Zaten 


zor  kavramını  biz  insanlar  uydurmuşuz,  foyayı  mı  bulamayacağız?  Tew  le  le... 

İnanın  daha  önce  hiç  araştırma  gereği duymamıştım.  Ama  işte  bazen  insanı  bir şeyler  dürtüklüyor,  heves  ediniyorsun. 
"Hele  bir  bakayım,  nedir  bu"  diyorsun. 
Yani  o  kadar  gündelik  yaşamda  manasız manasız  kullanıyoruz.  Şimdi  toplumsal  piyasaya  böyle  tam  manasıyla  sürünce,  piyasanın  yüzü  nasıl  gülecek  diye düşünüyorum.  Maksat  topluma  hizmet değil  mi?  Ben  de  bu  hizmet  hakkımı  kullanıyorum  ve  erkeklerin  işler  sarpa  sarınca kaçışlarına  HAYIR  diyorum.  Ve  her  HA-YIR'da  bir  hayır  vardır  diyorum!  Sadede gelirsek,  şimdi  foya  nedir? 

Foya,  elmas  taşlarının  parıltısını  artırmak  için  kullanılan  ince  metal  bir  yaprakmış.  Buna,  göze  elmasın  daha  fazla  parlak gelmesi,  gözü  kamaştırması  için  yanıltıcı ışık  da  demek  mümkün.  Bir  yerde  başkalaşım,  bir  şeyi  olduğundan  farklı  gösterme  durumu  da  denilebilir.  Ama  elmas taş  olduğu  yerden  düşünce  de,  alta  yerleştirilen  ince  metal,  yani  foya  açığa  çıkar. 
İşte  bu  nokta  da  erkeğin  foyası  da  kendisini  gösterir.  O  ihtişam,  o  parıltı,  o  gözdeki ışık,  o  güneş  söner.  O  kendini  göklerde gören  ego,  o  kendini  bilmezlik,  o  kıskançlık,  o  ihtiras  rüzgarı,  o  çirkinlik  kendini  bir açığa  vurur,  sanırsınız  ki  tüm  şehir  kanalizasyonu  patlamış,  öyle  bir  koku  bırakır ardında...  Kendi  gitmiş  lâkin  o  dayanılmaz kokusu  kalmıştır. 

Ya  Star!  İnsanoğlunun  o  iğrenç  kibri  yok mu,  insankızını  çileden  çıkartmaya  yetiyor. 
İnsanın  içinden  o  varlığın  koluyla  bacağının yerini  değiştirmek  geçer.  Zaten  adamın gözü  yerinde  durmuyor.  Şöyle  bir  geri  çekilip,  burnunun  ucuna  bir  fiske  vuracaksın gözlerinden  yaşlar  süzülecek.  Hele  işi  bir  de arsızlığa  vurmuyor  mu,  insanın  saçları  dipten  alev  alıyor.  Bir  de  utanmadan  "ben, senin  adına  üzülüyorum"  diyor.  Bu  kadar adilik  üzerine  bir  erkek,  sizin  adınıza  üzülüyorsa  bilin  ki,  doğru  hisler  üzerindesiniz. 
Zaten  foyasını  da  açığa  vurmuşsunuz,  gün görmemiş  yüzü  de  ortada...  Ne  kaldı  ki?  Ferahlayın  artık.  Yükünüz  hafiflemiş.  Böyle yüreği  kirli  ve  ağır  tiplerle  nereye  kadar? 
Ha  gayret!  Yürüyün,  sizi  kim  tutar... 
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Hazırlayan:  SOZDAR  DERSİM 
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Sağdan  Sola: 

1  -Kürtçe'de  ev  işlerine  bakan  kimse  /  Kürtçe'de  halı,  2-  bir  şeyi  yapmayı  çok  istemek  / tepi,  3-  lityum'un  simgesi  /  temas,  4-  konu  / kadınları  ve  doğayı  sistemlerin  de  sömürgesi olarak  gören  bir  feminist  aktivist,  5-  çabuk  gücenen,  kırılan  /  delik  açma  aleti,  6-  koşul  /  hadise  /  uzaklık  anlatan  bir  söz,  7-  kişinin  soluk almasını  güçleştiren  iltihabi  bir  hastalık  /  eski bir  uygarlık  /  tavır,  davranış,  8-  öteden  beri  olagelen  ve  doğruluğu  tartışılmayan  davranışlar /demir'in  simgesi  /  kamer,  9-  mana  /  kanuni  / aktinyum'un  simgesi,  10-  Arapça'da  baba  / Kürtçe'de  zeki  /  bir  yağış  türü,  1 1  -  icar  /  saç  tutturmaya  yarayan  araç  /  Antakya'nın  diğer  adı, 

12-  bir  uzvumuz  /  beyaz  /  anlam  /  düz  arazi, 

13-  Kürtçe'de  öğlen  vakti  /  amerikyum'un  simgesi  /  Kürtçe'de  heykel,  14-  Kürtçe'de  ben  /dir¬ lik,  rahat,  huzur  /  bir 


gerçekleştirdiği  stratejik  tepe,  4-  gümüş'ün simgesi  /  sermaye  /  İsviçre'de  bir  ırmak,  5- dünyanın  en  uzun  nehri  /  ekmek  ve  kağıt için  ağırlık  ölçüsü  /  tek  veya  çok  sesli  olarak yazılmış  bir  müzik  eserini  seslendirmek  için bir  araya  gelen  topluluk,  6-  güven  /  beklenti /  duman  lekesi,  7-  lahza  /  kırmızı  /  uzun edebi  yazım  türü,  8-  Kürtçe'de  şarap  rengi  / yayla  atılan  çubuk  /  bir  dövme  aracı,  9-  kara karşıtı  /  geveze,  10-  taşlarla  oynanan  bir oyun  /  müzikte  dur  işareti  /  çıban,  11- emayla  kaplanmış  /  Sümerlerde  su  tanrısı, 12-  kabuklu  çekirdek  /  yağmur,  güneş  ve rüzgârın  etkileyemediği  kuytu  yer,  13-  bir işi  yapmak  /  yılın  on  iki  bölümünden  her  biri /  toplu  geziler  için  yapılmış  büyük  otobüs, 14-  alışverişte  durgunluk  /  gizli  oyun,  15- bilinmeyen  bir  tarihi  anlatır  /  zavallı  anlamına  gelen  birdeyim. 


harfin  kalın  okunuşu  / saf,  halis,  1 5-  kötü  /  osmiyum'un  simgesi  / cennet  bahçesi. 

Yukarıdan 

Aşağıya: 

1-  Bir  bağlaç  / 
Mamedova  soyadlı 
Kızgızistan  Küflerinden  bir  sanatçımız  / mezra,  2-  Çok  cahil, çok  bilgisiz /istikrarlı, 
3-  bizmut'un  simgesi 
/  Kobane'de  YPJ  komutanı  Arîn  Mîrkan'ın  fedai  eylemi 
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Anason  çayı  birçok  hastalığa  deva 


Mısır,  Yunanistan,  Girit  ve  Asya'nın  bazı bölgelerine  özgü  bir  bitki  olan  anason ilk  olarak  Mısırlılar  tarafından  işlenmiş ve  çeşitli  amaçlarla  kullanılmıştır.  Avrupa  kıtasında ise  ilk  olarak  Roma  döneminde  Toskana  bölgesinde işlenmiştir.  Orta  Çağ'da  bu  kıtada  yaygınlaşan  anason,  yemeklere,  ete  tat  vermek  ve  sabun  yapımı ile  parfümlere  güzel  koku  vermek  için  kullanılmış. 
Anason  tüm  dünyada  özellikle  sindirim  sorun¬ 


ları  için  geniş  çapta  kullanılan  bir  bitkidir.  Yemeklerden  sonra  içilen  anason  çayı  sindirime  yardımcı olarak  hazımsızlığı  ve  şişkinliği  giderir.  Geleneksel olarak  öksürüğün  tedavisinde  ve  ağız  kokusuna karşı  kullanılır.  Ağız  hijyenini  sağlamak  için  gargara suyu  hazırlanabilir.  Anason  yağı  ise  saçlarda  bitlenmeye  karşı  etkilidir  ve  tarihte  bu  özelliği  ile  pek çok  farklı  kültürde  kullanılmıştır.  Bağırsak  iltihabı¬ nın  tedavisinde  anason  yağı  oldukça  etkilidir. 


Diğer  faydalarını  şöyle  sıralayabiliriz. 

•  Etkili  bir  balgam  sökücüdür 
•Boğaz  ağrılarını  hafifletir 
•Akciğerleri  rahatlatır 

•Soğuk  algınlığının  daha  çabuk  geçmesini  sağlar •Sinüzite  iyi  gelir 

•  Bronşit  tedavisinde  kullanılır •Şişkinliği  azaltır,  hazımsızlığa  iyi  gelir. 


Vitiligo  nedir? 


Renkli  insan  hastalığı  vitiligo  tedavisi  olan  ve korunulabilecek  bir  hastalıktır.  Halk  arasında  'Alahastalığı1  adıyla  bilinen  vitiligo  her yaşta  ortaya  çıkabilmektedir.  Derimize  rengini  veren melanositlerin  kaybı  ile  oluşur. 

Melanosit  hücreleri  deriye  rengini  veren  melanin pigmentini  üreterek  deriye  renk  verir.  Melanin  pigmentinin  üretilmemesi  ile  deride  tebeşir  veya  süt beyaz  renkte,  yuvarlak  veya  oval,  keskin  sınırlı  yama tarzında  lekelerle  seyreden  renkler  oluşur.  Bu  farklılık  nokta  kadar  küçük  ya  da  avuç  içi  kadar  büyük olabilir.  Genellikle  simetriktir.  Vücudun  herhangi  bir bölümü  etkilenebilir.  Sık  tutulan  alanlar:  yüz,  eller, kollar,  ağız  çevresi  bacaklar  eklem  noktaları  ve  genital  bölgedir. 

Vitiligoya  neden  olan  melanosit  harabiyetinin nedeni  tam  olarak  bilinmemekle  birlikte  birçok faktörün  sorumluluğunda  geliştiği  söylenebilir.  Vitiligoya  neden  olan  faktörler;  genetik  bozukluk, bağışıklık  sistemindeki  bozukluk  ve  psikolojik  travmalar  vitiligonun  nedeni  olabilecek  unsurlardır. 
Bağışıklık  sistem  hücreleri  melanositleri  düşman olarak  algılayıp  saldırır. 

Sinir  uçlarından  salgılanan  kimyasal  maddeler melanositleri  parçalar  veya  tahrip  edebilir.  Buna da  ailesel  yatkınlığın  olabileceği  birçok  dermatoloji  kaynağında  geçmektedir.  Bunların  yanı  sıra uyku  bozukluğu,  stres,  psikolojik  travmalar,  vitamin  eksikliği,  enfeksiyonlar,  ateşli  hastalıklar  vitiligonun  başlamasına  neden  olabilir. 


Bağışıklık  sisteminin  hasarı  sonucu yalnız  vitiligo  değil  birçok  cilt  hastalığına hatta  kanserlere  bile  neden  olabilmektedir.  Kötü bir  örnek  olacak  fakat  bağışıklık  sistemi  hücreleri kaleyi  koruyan  askerler  gibidir.  Ne  kadar  güçlü  ve donanımlı  olursa  o  kadar  çok  hastalık  etmenlerine karşı  korunulabilir  ya  da  hastalanılmışsa  güçlendirilerek  bir  sağlık  zaferi  kazanılabilir.  Ve  bağışıklık sistemine  en  çok  zarar  veren  dış  etmen  stres  ve tahrip  edilmiş  doğadır. 

Stres  vitiligoyu  çoğaltır 

Deride  gelişen  renk  kaybı  ve  bozukluğu  daha  fazla strese  yol  açar  ve  bununla  birlikte  uyku  bozukluğu vesaire  sorunlar  açığa  çıkar.  Ve  birey  toplum  içersine çıkmaya  utanır.  Aslında  gelişen  bu  psikotravmalar vitiligonun  da  çoğalmasına  neden  olan  olmaktadır. 

Vitiligonun  teşhisi  için  dermatologlarda  bulunan wood  ışığı  ile  deri  lezyonları  ayrıntılı  bir  şekilde  gözlemlenir.  Hekim  gerekirse  bölgeden  biyopsi  alır. 
Bunlarla  birlikte  vitiligo  teşhisi  konulduktan  sonra kanda  vitamin  düzeylerine  bakılır.  Eşlik  eden  hastalık için  kan  şekeri,  tam  kan  sayımı  biyokimya  ve  hormon  testleri  yapılır. 

Vitiligodan  korunmak  için 

Öncelikli  olarak  stresli  bir  yaşam  tarzından  uzak durmak  gerekiyor.  Strese  bağlı  gelişen  vitiligo  ge- 


nellikle  yüz  gibi  yağ  salgısı nın  yoğun  olduğu  bölgelerde  ortaya  çıkar. 

Yaşanan  olumsuzluklar doğrudan  vitiligoya  neden olabileceği  için  bağışıklık  sistemini  güçlü  tutmak  gerekiyor.  Fiziki  travmalar  da  vitiligo oluşumunda  etkilidir.  Bu  nedenle fiziki  travmalardan  kaçınmak  hastalığa  karşı  koruyucu  bir  etmendir. 

Kuvvetli  güneş  ışığına  maruz  kalmak  vitiligoyu tetikleyebilir.  Melanositler  protein  yapılıdır.  Kuvvetli  güneş  ışığı  ısı  ve  kimyasal  teması  protein  yapılı  hücrelerin  yapısını  bozarak  melanin  üretimini engeller  ve  bu  da  vitiligoyu  tetikler.  Bu  nedenle güneş  ışığına  çıkarken  doğal  30  faktörlük  güneş kremi  kullanılmalıdır. 

Ciltte  gelişen  iltihabik  bir  süreçle  birlikte  de  vitiligo  görülebilmektedir.  Bu  nedenle  kimyasal peelingden,  gözenekleri  kapatan  kozmetik  ürünlerden,  deodorantlardan  ve  ağdadan  uzak  durmak  gerekir.  Beslenme  açısından  da  salam,  sosis, sucuk  gibi  katkı  maddesinin  yoğun  olduğu  zararlı ürünlerin  tüketiminden  uzak  durmak oldukça  önemlidir. 


Nasıl  tedavi  edilir? 

Birçok  vitiligolu  hasta  çörek  otu  tohumunun soğuk  presinin  0.5  ile  1  gram  arasında  oral  olarak  alınması  ve  çörek  otu  yağının  sirkeyle  birlikte  karıştırılıp  uygulanması  ile  iç  açıcı  sonuçlar alındı.  Bu  yöntem  İran  ve  Sudan  da  oldukça  kullanılan  bir  yöntemdir. 

Anti  septik  ve  koruyucu  olan  bergamut  yağının zeytin  yağı  ile  l'e  3  oranında  karıştırılıp  vücuda her  gece  sürülmesi  sonucu  bölgede  malanositlerin  arttığı  tespit  edilmiştir. 

Bir  araştırma  sonucu  mabet  ağacında  yer  alan yüzde  25'lik  ginkgo  flavonoit  glikozitleri  3x  40  mg dozda  altı  ay  boyunca  kullanılması  ile  melanositlerin  oluştuğu  kayda  geçmiştir. 

Vitiligo  teşhisi  konulan  bazı  kişilerde  folik  asit B12  ve  C  vitamini  eksikliği  gözlenmiştir.  Bu  eksikliklerin  giderilmesi  ile  hastalarda  tekrar  melanosit oluşumu  ile  tedavi  edildiği  gözlenmiştir. 

Omega  3  yağ  asitleri  de  vitiligo  gibi  otoimmün  sistem  hastalıklarında  etkili  olmaktadır. 

i  Kaynak:  Gaiadergi 


B12  vitamini  eksikliği ve  B12'nin  önemi 


Sürekli  yorgunluk  hali,  sinirlilik, üşenme,  unutkanlık,  mutsuz  hissetme,  aşırı  yeme  isteği  yaşıyorsanız  sorumlusu  B12  eksikliği  olabilir. 

Vitamin  B12  dışardan  yediğimiz  yiyecekler  tarafından  vücudumuza  girer.  Yani vücut  B12'yi  üretmez.  Vitamin  B12  yönünden  fakir  beslenmek  veya  mide  hastalıkları Vitamin  B12  nin  yetersizlik  nedenlerinden bazılarıdır. 

İşte  vücut  için  bu  kadar  önemli  olan  Vitamin  B12'  ile  ilgili  bilinmesi  gerekenler: 


•  B12  vitamini  hücre  yaşlanmasının önüne  geçer. 

•  Sinir  hücrelerini  onarır. 

•  Kalp  ve  damar  hastalıklarına  karşı  vücudu  korur.Felce  ve  yüksek  tansiyona  karşı damarları  korur. 

•  B12  vitamini  aynı  zamanda  karbonhidratları  enerjiye  çevirir,  yağı  azaltır. 

•  Kilo  kontrolü  konusunda  çok  önemlidir.  B12  vitamini,  vücut  enerjisini  artırdığı için  halsizlik  ve  yorgunluğun  önüne  geçer. 
Bu  da  yeme  isteğini  azaltır. 


•  Karbonhidrtaları  enerjiye  çevirip şeker  kullanımını  iyileştirdiği  için  bey¬ nin  ihtiyacı  olan  şeker  metabolizmasını düzenleyerek  unutkanlığı  engeller. 

•  Meme,  kolon,  prostat,  akciğer  kanserlerine  karşı  koruyucu  etkisi  vardır. 

•  Sağlıklı  saç,  cilt  ve  tırnak  için  temel ihtiyaçtır.  Yeni  hücre  üretilmesini  ve  derinin  düzenli  olarak  yenilenmesini  sağlar. 

Doğru  B12  Vitaminini  vücudumuza  nasıl alabiliriz: 

•  Yılda  en  az  1  defa  Dahiliye  dokturunuza  başvurarak  B12  düzeyinizi  ölçtürün. 

•  Kırmızı  et,  ciğer,  balıklar,  istiridye, midye  gibi  kabuklu  deniz  canlıları,  yoğurt, peynir  ve  yumurta  gibi  hayvansal  ürünlerde  çok  fazladır. 

•  İlerleyen  yaş  ya  da  B12  vitaminini  vücutta  emilimini  engelleyecek  bir  rahatsızlığınız  varsa,  doktor  kontrolünde  B12 takviyesini  ağızdan  veya  enjeksiyon  tedavisi  şeklinde  kullanabilirsiniz. 

•  B12  vitamini  besinler  dışında  takviye olarak  almak  kişiyi  şişmanlatmaz. 


n  Ütü  yapmayı  kolaylaştırmak ve  süreyi  azaltmak  için  ütü  masasının  kılıfının  altına  alüminyum  folyo  koyun.  Sıcağı  geri yansıtacağından  ütü  yapmak  daha kolay  olacaktır. 

n  Bez  pabuçların  temizlenmesi  sorun  oluyor  ise  pabuçları bir  yastık  kılıfının  içerisine koyun.  Kılıfın  ağzını  kapayın  ve çamaşır  makinasında  yıkayın. 

Yeni  gibi  olacaklardır. 


n  Buz  kalıplarınızı  su  ile  doldurmadan  önce  bölmelere  portakal,  limon  ve  dilediğiniz  meyve parçacıkları  yerleştirirseniz  dekoratif buzlar  elde  etmiş  olursunuz. 


n  Eğer  ayaklarınız  çok  ısınıp  şişiyorsa onları  saatlerce  sıcak  suda  bekletmeyin, aksine  kolonya  ile  ovalayın.  Bilekleriniz  ve ayaklarınız  şişmeyecektir.  Bu  arada  çok  tuzlu tüketiyor  olabilir  misiniz? 


n  Eğer  ayaklarınız  çok  hassas  ise,  sıcak  havalarda  şikayetleriniz  artıyorsa,  her  sabah  bir  kaç damla  zeytinyağı  ile  ovalayın.  Tuzu  azaltın. 


4  adet  enginar, 
250  gr  kuzu  kuşbaşı, 

1  su  bardağı  su, 
12  adet  arpacık  soğan, 

4  adet  domates, 

2  diş  sarımsak, 
2  adet  yeşil  biber, 

3  yemek  kaşığı  sıvı  yağı, 
Tuz  ve  Karabiber. 


Hazırlanışı 


Eti  ve  suyu  düdüklü  tencereye  alalım. 
Düdüklü  tencerenin  buharı  çıktıktan  sonra 
30  dakika  pişirelim.  Pişen  etlerin  üzerine  sıvı 
yağı,  ezilmiş  sarımsakları,  dilimlenen  biberleri,  enginarları,  doğranmış  domatesleri,  arpacık  soğanları,  tuzu  ve  karabiberi  ilave  edip düdüklü  tencerenin  kapağını  tekrar  kapatalım.  Buharı  çıktıktan  sonra  10  dakika  daha pişirelim.  Pişen  enginarları  servis  tabağına dizelim.  Üzerine  etli  harcı  paylaştıralım.  Etli Enginarımızın  üzerini  dereotu  ile  süsleyip servis  yapın..  Afiyet  olsun... 


Sürekli  üşümek  7  hastalığın  habercisi 


Soğuk  havanın  kendini  iyiden  iyiye  hissettirdiği bugünlerde  her  aşırı  üşüme  halini  "soğuktandır"  düşüncesiyle  hafife  almamak  gerekir. 
Özellikle  kış  aylarında  soğuk  algınlığı,  grip,  bronşit  ve zatürre  gibi  hastalıkların  ilk  belirtisi  üşüme,  titreme ve  ateş  olabiliyor.  Uygun  tedavi  olmadıkça  üşümenin öncelik  ettiği  titreme,  ateş  ve  yaygın  vücut  ağrıları şeklindeki  sorunlar  devamlılık  gösterebiliyor. 

ANEMİ:  Üşümenin  altında  yatan  bir  başka  önemli neden  ise  toplumda  "kansızlık"  olarak  bilinen  anemi hastalığı.  Önemli  bir  sağlık  sorunu  olan  ve  oldukça sık  görülen  anemi  hastalığına  kadınlarda  daha  sık 


rastlanıyor.  Bunun  sebebi  ise  yetersiz  beslenme,  katı diyet  uygulama,  aşırı  kan  kaybetme  (uzun  adetler nedeniyle)  veya  sindirim  sisteminde  emilim  eksikliği olabiliyor.  Tedavi  olmadıkça  üşüme  ile  başlayan  halsizlik,  çabuk  yorulma  ve  çarpıntı  gibi  belirtiler  giderek  ilerliyor  ve  yaşamı  olumsuz  hale  getiriyor. 

HİPOGLİSEMİ:  Kan  şekeri  düzeyinin  50  mg/dl veya  altına  düşmesi  "hipoglisemi"  olarak  adlandırılıyor.  20  yaş  üzerindeki  her  10  kişiden  birinde  görülen  hipoglisemi  hızla  tedavi  edilmesi  gereken  bir sorun.  Aksi  halde  bayılma,  kalıcı  veya  geçici  beyin fonksiyon  değişiklikleri  gibi  hasarlar  bırakabiliyor.  Ay¬ 


rıca  sık  tekrarlayan  hipoglisemi  atakları,  hatalı  beslenme  ve  kilo  alımı  diyabetin  oluşma  riskini  yükseltiyor.  Önlem  alınmazsa  hastaların  üçte  birinde  10-15 yıl  sonra  diyabet  gelişebiliyor. 

TİROİD  HASTALIKLARI:  Vücudun  metabolizmasını düzenleyen  tiroit  bezinin  sağlıklı  çalışması  tüm  sistemlerin  uyum  içinde  olmasını  sağlıyor.  Çok  veya  az çalışması  durumlarında  ise  üşümenin  yanı  sıra  kişinin  günlük  hayatını  olumsuz  etkileyen  sürekli  yorgunluk  hissi,  saç  dökülmesi,  kabızlık,  istemsiz  kilo alımı  gibi  ciddi  sonuçlara  kadar  değişen  klinik  durumlar  görülebiliyor. 


SİNİR  SİSTEMİ  HASTALIKLARI:  Sinir-ileti  sistemi  hastalıklarında  üşüme,  hissizlik,  hareket  bozukluğu  gibi  belirtilerin  altında  nöropatiler,  kas hastalıkları  veya  multiple  skleroz  gibi  sistemik, ilerleyici  hastalıklar  yatıyor  olabilir.  Özellikle  de ailede  benzer  hastalık  öyküsü  varsa  zaman  kaybetmeden  ilgili  hekime  görünmek  ve  tedavi olmak  gerekiyor. 

CİLT  HASTALIKLARI:  Özellikle  cildi  tutan,  belirli bir  bölgede  veya  tüm  sistemlerle  ilişkili  olan  dermatomiyozit  gibi  cilt  hastalıklarında  kızarıklık,  döküntü,  sulanma  ve  kepeklenme  gibi  belirtilerden önce  üşüme,  titreme,  lokal  hassasiyet  ilk  yakınmalar  olabiliyor.  Bu  belirtileri  ciddiye  alıp,  hekime  görünmek  gerekiyor,  aksi  halde  tedavi  şansı  azalıp, hastalığın  ilerlemesi  hızlı  olabiliyor. 
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/Ve?en  bu  kaba?  kızılsın  Acttla? 
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Leyla!  Mecnun  öldü  ve  sen  yaşıyorsun  hala. 

Leyla,  ne  de  bahtiyarsın  sen.  Mecnun  bir  çölde kayboldu,  belki  bir  hiçlik,  belki  değil.  Ama  sen  yaşıyorsun  çöldeki  o  Zümrüd-ü  Anka'da. 

Yaşamayı  ne  çok  seviyorsun,  öyle  ki  her  gülüşün  bir  kız  çocuğu  gibi  doğuyor.  Çöl  bitiyor  senin ayak  bastığın  yerde,  senin  isminde  Leyla,  senin renginde  can  buluyor  her  şey...  Geriye  bir  kaval sesi,  Mem  û  Zin'in  düğünü,  Anka  kuşu,  küllerin her  yerde  ve  sen  huşu  içinde  içindeki  tanrıçaları dinliyorsun.  Neden  hiç  birimiz  dinleyemedik  içimizdeki  tanrıçaları  o  denli,  kanatlarımız  mı  yoktu, melekler  mi  terk  etti  yürek  şehrimizi? 

Zin  doğdu  Leyla,  tekrar  doğdu.  Bize  yol  gösteren yüce  Ahmede  Xane,  sevincinden  tüm  dileklerimizi kabul  ediyortürbesinden.  Her  isteyen  kadına  bir  kız çocuğu  nasip  ediyor  artık,  hem  de  adak  adamadan ve  her  doğan  kız  çocuğunun  adı  LEYLA. 

Uzun  bir  öyküsün  sen  biliyorum,  Mecnun'dan da  öte  bir  öyküsün  ve  Leyla  Qasım'la  bitmeyen, göğsünde  çapraz  fişekli  o  kadın,  Zin'e  dost,  Zin'e gülen  ki  ismin  ondan  bir  armağan. 

Ne  de  bahtiyarsın  sen  LEYLA.  Kürdi  bir  destansın artık  her  asırda  tekrar  yazılacak,  yazıldıkça  başlayan,  yazıldıkça  başa  dönen  kitap...  Hangi  denizin mürekkebi  yeter  ki  seni  yazmaya,  hangi  divit  kanamadan  yazabilir  ki  seni,  hangi  çöl  dayanabilir  ki  sıcaklığına.  Duyduk  Leyla,  Ahmede  Xane  Mem  û  Zin destanını  tekrar  yazıyor,  bir  düğün,  Cizira  Botan'ın eşiğinde:  Haft-anin!  Yedi  kez  getirilen  yurt,  yedi  kez ateşte  dirilen  ülke  ve  zülüflerinde  yedi  kez  gül gonca.  Ve  Zin,  ateşten  telli  duvaklı  bir  gerilla.  Bir ülke  taa  Koçgiri'den  Silemani'ye  kadar  göğsünü açmış  seni  kucaklıyor.  Kürt  halkı  halay  çekiyor,  bir baştan  bir  başa.  Hiç  görülmedi  böylesi  bir  kutlama, ne  Cizira  Botan'da,  ne  Soran'da. 

Perçemin  ateş,  gözlerin  uçurum,  gerdanın aşkın  yakan  közü...  Beko,  bir  ardıç  ağacı,  dikenli, yumru.  Selviyle  çınar  arasına  giren  ardıç  ağacını kökünden  yakıyor  ateşin. 

Neden  bu  kadar  kızılsın  LEYLA?  Neden  ateşe vurgun,  neden  Güneşe  âşıksın?  Bunun  bir  cevabı olmalı  mutlaka.  Şimdi  beyazı  kuşanmış  bu  dağlarda  işte  bu  sorunun  cevabını  arıyorum.  Bıraktığın  sorunun  cevabını,  çağında  hiç  küllenmeyecek yedi  sorunun  cevabını... 

Her  biten  yolculukta  tekrar  başlıyorum  yola.  Şattülarap'a  varıyorum,  Dicle  ve  Fırat  misali  annemin birleşen  iki  saç  örüğüne...  Yas  tutuyor  Şattülarap, sanki  Mısri  bir  kılıçla  dili  kesilmiş  gibi  suskun.  Cevap diyorum,  bir  Leyla'nın  Mecnun'dan  öte  sorduğu  sorunun  cevabı...  Ey  Şattülarap,  ey  ismi  bizden  çalınmış  ırmak...  Bir  cevap,  bir  cevap  olmalı.  "Ölümü insanlardan  çalıp  tanrılara  veren  o  kız"  diyor  Şattülarab,  "O  kız  ki  oturup  kenarımda  saçlarını  yıkadı,  o kız  ki  teni  mehtapta  mermer  gibi  parıldayan,  sadece  saç  teline  dokunmaya  kıyabildiğim  o  kızın... 
Görmüyor  musun,  aşığım  ben  de,  aşkın  şarabını içtim  o  ellerden,  sarhoşum  ben,  bir  Mecnun'um... 
O  Mecnun'dan  öteydi,  cevap  ben  değilim.  Ne  ben bilirim  cevabı,  ne  Nil,  ne  de  Ceyhun". 

Her  biten  yolculukta  tekrar  başlıyorum  yola. 
Sabâ  diyorum,  rüzgâr...  Âşıkların  dileğini  sevdiğine ulaştıran  rüzgâr,  bir  cevap,  "Tüm  dilekler  suskunlaştı  dillerde  ve  dilekler  suskunlaştı  bende,  aşklarından  vazgeçti  ölümlüler.  Aşk,  ölümsüzlerin  dileği şimdi.  Ben  ki  sadece  ölümlülerin  dileğini  taşıdım, bir  Leyla'nın  cevabını  bilmez  kanatlarım.  Ne  ben  bilirim  cevabı,  ne  Garbi,  ne  Poyraz." 

Selsebil'e  gittim  LEYLA,  dünyalıların  cennetine. 
Senin  teninin  cenneti  karşısında  solgundu  selsebilin teni.  "Ölümsüz  bir  kadının  bıraktığı  sorunun  cevabı" diyorum,  "bir  cevabı  olmalı,  söyle  bana." 

"Görmüyor  musun,  onun  yüreğindeki  cennetin 


yanında  Yusuf  kuyusuyum  ben." 

Söyle  LEYLA,  yüreğindeki  cennetin  cevabını söyle  ki,  Halepçe'nin  yeşili  öldürülmüş  meydanına,  çocuklara  sereyim. 

Her  biten  yolculukta  tekrar  başlıyorum yola.  Her  şeyimden  gönül  rızasıyla  feragat ediyorum  her  yolculuğun  başında,  yeter  ki bulayım  cevabını. 

Mehtap  çekiliyor  yolumdan,  çıplak  bir  gece  kalıyor  önümde  ve  avucumda  kader  çizgilerim  birleşiyor  isminle;  LEYLA! 

Öyle  bir  ülke  gördüm  ki  bülbülleri  güle  ağlamıyordu.  Güneş  hiç  batmıyordu  o  ülkede.  Zinler  diriliyordu  tekrar  ve  Mem  bir  yurttu  artık.  Ve  ben ilkbaharımdan  tam  yirmi  altı  bahar  sonra  öğrenmiştim;  Viyan  istemekmiş,  çok  çok  istemek,  tüm gücüyle  istemek. 

Zamana  yeni  bir  isim  konuluyor,  yeni  bir tanım  getiriyoruz:  VİYAN. 

Hayır,  zaman  değil  kesen  seni,  keskin  bir  hançer  olan  sensin  zamanı  kesen.  Yeniyorsun  zamanı,  zaman  su  olup  akıyor avucunda,  Kevser  suyu... 

Suya  da  yeni  bir  isim  koyuyoruz,  zamana  da. 

Yeniyorsun  zamanı  kendi  evinde,  kendi  mevzisinde.  Zaman  sende  yitti,  sen  kaldın,  zamana  yeni bir  anlam  biçiyoruz:  LEYLA. 

1  Şubat  sabahı  tüm  çocukların  yüzü  gülüyor.  Yeni 
doğan  tüm  çocukların  adı:  LEYLA. 

"Ben  Leyla'yım,  Mecnun'dan  öte  bir  Leyla.  Kanayan  ben  değilim  zamandır,  değiştirmiş  derisini gecede  kanıyor  yılan  gibi.  Ve  rüzgâr  dağıtıyor umarsız  küllerimi.  Şimdi  kapanıyor  bedenimin pencereleri.  Ve  gülüyor  çocuklar.  Ve  çocuklar  en sahici  gülüşünü  sunuyor  bu  gece  bana.  Derisi  soyulmuş  gece... 

Gel  bize  şimdi,  gel  kendi  renginde.  Her  dar  boğazın  kenarında  ben  bekleyeceğim  seni,  yürütmek için  tutacağım  ellerinden.  Bir  Şahmeran  efsanesi olacaksın,  bin  yıllık  bir  masal...  Sol  göğsüme  söz olsun  ki,  karanlığı  asacağım  ben  kendi  küllerimde, kucaklamak  için  deniz  sevdası  gözlerini. 

Ve  ben  Leyla'yım  Mecnun'dan  öte  bir  Leyla... 
Çöllerde  bulmadım  aşkımı.  Bir  Anka  kuşunun  kanadında  buldum.  Ve  cevabını  kendinizde  bulacağınız bir  soruyum  artık. 

Yüz  yıllarda,  aşklarda  demini  bulmuş  bir  soruyum  size.  Soru  ben,  cevap  da  siz... 

Gün  gelip  silahlar  susacak  tutuğunuz  o  ahd  için. 
Anılar  antik  bir  şehir  gibi  kalacak  tarihin  gerdanında.  Gelin,  çağınızı  aşmak  için  gelin.  Ateşler içinde  dans  eden  bu  beden  benim.  Söz  olsun  ki, tüm  uzakları  yeneceğim  kavgalı  bir  kalkan  renginde, yeter  ki  siz  aşın  mayın  gibi  yolunuza  serilmiş  o  engelleri.  Ben  tüm  bedelleri  ödedim  tek  tek.  En  güzel insanlarımı  kendi  ellerimle  uğurladım  o  uzak  ve sonsuz  evrene.  Ki  sırf  bu  yüzden  ölümü  insanlardan çalıp  tanrıya,  ölümsüzlüğü  tanrılardan  çalıp  insanlara  verdim.  Ve  bir  tek  tuzum  kalmış  avuçlarımda, dönerken  yolunuza  sermek  için.  Körpe  kanatlar  takıyorum  yüreğime,  bahtiyarım.  Kendi  ülkemin  yolcusuyum.  Külümün  ve  kanımın  bulaştığı  bir  ülkenin. 

Yanan  ben  değilim,  nefsimdir.  Yanan  Mecnun'dan  öte  Leyla  değil,  bir  çölde  Mecnun'a yanan  Leyla'dır. 

Kendi  gözlerimle  gördüm  Anka  kuşları  bir  ülkeye göç  etti.  Ve  kendi  gözlerimle  gördüm  1  Şubat  günü bir  ülkenin  tüm  çocukları  ağız  dolusu  gülüyordu. 

Şimdi  bir  ülke  adıdır  VİYAN. 

Bir  Leyla'nın,  Mecnun'dan  öte  bir  Leyla'nın  bıraktığı  soruyu  soruyorum  çocuklara.  "Sorunun  cevabı  biziz,  sorunun  cevabı  biziz"  diyorlar. 
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